MİMARİ TASARIM SANAT GASTRONOMİ 
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İLHAM VEREN YAŞAM TARZI DERGİSİ SONBAHAR 2017 


BOYUTLU ÇAĞDAŞ HEYKELLER 
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RENKĞERİYLE UÇURAN LOŞ AğİĞELES 


MODERN SANATTAN İLHAM 
DONDURMA MÜZESİ 


ALAN DUVAR DESENLERİ 
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MODA & DEKORASYON 
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Ev ve yaşam için her şey... 


Persan 2018 koleksiyonundan 
Sıyah Beyazlar 
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HOME STüDIS 
Www.persan.com.tr 
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YETKİLİ SATIŞ NOKTALARIMIZ: İSTANBUL - MECİDİYEKÖY Önalanlar Yapı Ortaklar Cad.No:14 - mutfakonalanlaryapi.com.tr İSTANBUL - LEVENT İtaldeko Ebulula Mardin Cad.No:39 Levent - infoditaldeko.com İSTANBUL - 
CADDEBOSTAN Önalanlar Yapı Cemil Topuzlu Cad.No:49/3 - mutfak©onalanlaryapi.com.tr İSTANBUL - FLORYA Yg Tasarim Mimarlik Yeşilada Sok.Göktaş Plaza No:5 - infocaygmimarlik.com ANKARA - ÇANKAYA Restore 
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Hoşdere Cd.No:172 -infockeklikoglu.com.tr ANKARA - ÜMİTKÖY Restore Meksika Cad.No:49 - infockeklikoglu.com.tr BODRUM-ORTAKENT Fatih Kıral Mobilya Kapuz Cad.No.89 - mutfakofatihkiral.com BURSA - NİLÜFER 
Gelincik İnşaat İzmir Yolu Cad.No:190 - infocagelincikinsaat.com İZMİR-ALSANCAK ArDe Yapı İşçiler Cad.Key Plaza No: 147/H,E,F - scavolinicardeyapi.com Detaylı bilgi için: DB Agency --90.532. 2868937 - turkey(ascavolini.com 


Scavolini S.p.A. İtalya 4-39 0721443333 - contactscavolini.com - www.scavolini.com 
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“Türkiye'nin En Büyük KÜCHEN 
İthal Mutfak Markası” 
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 DEUTSCHES INSTITUT 
FÜR SERVICE-OUALITAT 
GmbH & Co. KG 


Beliebteste 
Küchen-Marke 
Kundenbefragung 


Mârz 2017 
12 Anbieter 


| “Almanya'da 2017 Yılında da 
En Popüler Mutfak Markası 
bir kez daha NOLTE Seçilmiştir.” 


Çok yakında Bursa ve Mersin'de! 


Nolte Adana (0522)1255 o Nolte İstanbul Ataşehir (o (0216) 324 66 24 
Nolte Ankara (0312) 441 1222 Nolte İstanbul Avcılar (0212) 590 33 00 


Nolte Antalya (0242) 324 04 12 Nolte İstanbul Cadde (0216) 337 57 17 
Nolte Bodrum O (0252) 358 71 58 Nolte İstanbul Etiler (0212) 264 57 17 
Nolte Denizli (0258) 211 29 09 Nolte İzmir (0232) 463 94 37 
Nolte Gaziantep (0342) 232 2320 Nolte Kayseri (0352) 235 55 23 


HOME STUDIO 


EL 2 İİİ nolte 


Wwww.nolte.com.tr 


APELLE SANDALYE TÜM Nolte Türkiye (| (0212) 257 57 17 
NOLTE MAĞAZALARINDA if nolteturkiye nolteturkiye 
ki 


nolte turkiye 


SONBAHARIN 


En Güzel W)anzanay 
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2017-2018 
SONBAHAR / KIŞ KOLEKSİYONU 


KARACA HOME 


www.karaca-home.com 
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Keyifli anlarınızı nefis bir 
kahveyle benzersiz kılın. 


Siemens E0.9 Tam Otomatik Espresso ve Kahve Makinesi, 
sensoFlow Sistemi sayesinde ideal demleme ısısını koruyarak 
kahvenizden maksimum aroma almanızı sağlar. 


siemens-home.bsh-group.com/tr 


444 66883 Fi 


Siemens. Gelecek evinizde. 


EDİTO / KÜNYE 


az sıcağı hala kendini hissettirirken yılın koca bir 
bölümünü arkamızda bırakıp sonbaharın izlerini 
küçük küçük hissetmeye başladık bile. Evet; deniz-kum-güneş üçlüsüne veda etmek hüzünlü ge- 


lebilir ama yılın bu zamanı şehirdeki hareketliliğin ta - 


sarım, sanat ve moda dünyası üzerine yoğunlaşması 
oldukça heyecan verici. Bienalden Contemporary 
İstanbul'a, İstanbul Fashion Week'ten Tasarım Haftası'na inanılmaz bir 
yoğunluk bizleri bekliyor. Bu yıl 15.si düzenlenecek olan İstanbul Bienali'nin ev, mahalle ve aidiyet üzerinden “iyi bir komşu! olma hali temeline 
dayanan bu seneki dünyasına bizimle birlikte göz atabilir; Mork-Ulnes 
Mimarlık'ın, İskandinav pratikliğini Kuzey Kaliforniya'nın yeniliğe açık 
ruhuyla harmanlayan bir yaklaşımla ele aldığı sanatçı atölyesinin şahsına 


münhasır var oluşunu keşfedebilirsiniz. 


Moda markalarının FW koleksiyonlarının etkisi artık, en az giydiklerimiz kadar kimliğimizin bir parçası olan evlerimize de yansıyor. Modanın 
ilham veren markaları teknolojinin hikaye anlatma kabiliyeti geliştikçe, 
düzenledikleri defilelerle olduğu kadar kısa filmler ve videolarla da haya - 
tımıza giriyor. Bazen funky” bazen romantik atmosferleriyle bu sayımız- 


da bize ilham verenlerden biri de moda filmleri. 


Geçtiğimiz ilkbahar-yaz sezonunda ilk defa masaya yatırdığımız moda 
dünyası ve dekorasyon markalarının işbirlikleri bu sezon da heyecan ya - 


ratan isimlerle devam ediyor. Üfuk açan bu birliktelikler de markajımız- 


da; sayfalarımızda keşfedilmeyi bekliyor. 


ELİF LÜTFİYE ÇAKIR 


YÖNETİM İMTİYAZ SAHİBİ 
OM YAYINCILIK REKLAMCILIK İLETİŞİM 
HİZMETLERİ SAN.VE TİC. ŞTİ. ADINA 


ENSAR ALTUN 


GENEL MÜDÜR 
EBRU ALİŞAN 


YAYIN KOORDİNATÖRÜ & GÖRSEL YÖNETMEN 
ELİF LÜTFİYE ÇAKIR 


eliflutfiyecakir Mommedya.com 


YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 
ŞENGÜL DURUCU 


senguldurucu(Dalldecor.com.tr 


DİJİTAL MEDYA 
GÖKHAN BALABAN 


g.balaban(Dortaksanatlar.com 


RIDVAN GÜNGÖR 


r.gungor(Dortaksanatlar.com 


KATKIDA BULUNANLAR 

GÖZDE ULUSOY, CANSU GÜNEY, HAZAL BALASAR, 
RANA KORGÜL, YAĞMUR RÜZGAR, EDA GÜNGÖR, 
ŞANEL ŞAN SEVİNÇ, BAHAR TÜRKAY, ÖYKÜ AKDAŞ, 
EBRU LATİFOĞLU 


FOTOĞRAFLAR 

ÖZKAN ÖNAL, ENGİN AYDENİZ, KADİR AŞNAZ, 

FEVZİ ONDU, BERKANT DEMİRBEK, GÖKHAN GEZİK, 
ŞENER YILMAZ ARSLAN, KATIE GIBBS, BRUCE DAMONTE, 
GRANT HARDER, ADAM LETCH, MICKEY HOYLE, 
MARWAN HARMOUCHE, NADIM ASFAR 


RENK AYRIMI 
TOLGA ÜNSAL tolgaunsaldommedya.com 


ÜRETİM MÜDÜRÜ 
HAYDAR KARTAL haydarkartalommedya.com 


SATIŞ VE DAĞITIM SORUMLUSU 
KEREM VATANACAN keremvatanacan(dommedya.com 


REKLAM VE PAZARLAMA REKLAM GRUP BAŞKANI 
GÜLCAN AVUKA gulcanavuka(emmedya.com 


REKLAM KOORDİNATÖRÜ 
PETEK TURAN petekturan(ommedya.com 


REZERVASYON SORUMLUSU 
BURÇİN TEPE burcintepe(dommedya.com 


REKLAM TESLİM ADRESİ DAİMA İLETİŞİM 

REKLAM VE YAYINCILIK HİZMETLERİ A.Ş 

İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. Yayıncılar Sok. 10/A Kat: 4 Seyrantepe 34418 İstanbul 
Tel: (0212) 280 95 85 - Fax: (0212) 324 06 73 - reklam(ommedya.com 


ALL DECOR DERGİSİ İLETİŞİM ADRESİ 

OM YAYINCILIK REKLAMCILIK İLETİŞİM HİZMETLERİ 

SAN. VETİC. LTD.ŞTİ. 

İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. Yayıncılar Sok. 10/A Kat: 2 Seyrantepe 34418 İstanbul 
Tel: (0212) 324 81 10 - Fax: (0212) 324 81 93 


BASKI 

PROMAT BASIM YAYIN SAN. VE TİC A.Ş. 
Sanayi Mah. 1673 Sok. No.34 Esenyurt İstanbul/TURKEY 
Tel : (0212) 622 63 63 - Fax : (0212) 324 06 73 


DAĞITIM 

TURKUVAZ DAĞITIM 

Barbaros Bulvarı No: 125/4 Beşiktaş 34349 İstanbul 
Tel: (0212) 354 30 00 - Fax: (0212) 347 31 07 


YAYIN TÜRÜ: YEREL SÜRELİ 


OMMEDYA 


ALL DECOR Dergisi'nde yayınlanan tüm yazı ve Fotoğrafların hakları, logosu ve isim hakkı 
Om Yayıncılık Reklamcılık İletişim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti'ye aittir. İzinsiz başka hiçbir yerde 
kullanılamaz. Yayımlanan ilanların sorumluluğu ilan sahibine aittir. ALL DECOR Dergisi yayınlanan 
ürünlerde yapılan fiyat değişikliklerinden sorumlu değildir. 
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İÇİNDEKİLER ALLDECOR SONBAHAR'17 


SEZON VİTRİNİ, 
EN YENİLER, 
ÖNE ÇIKANLAR 


SODA BOOKS BERLİN 
5 SANAT, TASARIM, 
KÜLTÜR KESİŞİMİ 


PLATFORM LA 
/ KALİFORNİYA'DA AÇIK 
HAVA ALIŞVERİŞİ 
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TASARIM KURGUSU 
/ YARATICI İNSANLARIN 
BİRLİKTELİĞİ 


SONBAHAR MODASI 
RENKLERİYLE DOGAL 


TOPRAK TONLARI 


THE BROADLA | 
FRANK GEHRY'NİN 
EFSANEVİ YAPISI 


YARATICI DÜŞÜNCE 
ERSA HOUSE 
YARATIM SÜRECİ 


CAMILE WALALA 
DESENLERİN 
KRALİÇESİNİ TANIYALIM 


1 O 6 ÇOCUKÇA EĞLENMENİN 
SIRADIŞI MEKANI 


ÇOK AMAÇLI BİR 
OFİS KURGUSU 


11 


ÖZGÜN TEKNİĞİYLE 
1 POLONYALI SANATÇI 
JUSTYNA WOLODKIEWICZ 


FLORANSA STİLİ 
1 AD ASTRA PARTICULIER 
İÇ MEKAN KURGUSU 


DESE 


İÇİNDEKİL 


ŞIKLIĞIN ADRESİ REZZAN 
1 BERNARDETE'NİN 
KUSURSUZ KOLEKSİYONU 


ER ALLDECOR SONBAHAR'17 
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134 


MODERN MASKULEN 
TEŞVİKİYE'DE DUBLEKS 
APARTMAN DAİRESİ 


WOOD FARM 
1 ALIŞILMIŞIN DIŞINDA 
BİR ÇİFTLİK YAŞAMI 


| Hi 
AHIRDAN SANATÇI 
1 5 ATÖLYESİNE GELENEKSEL 
VE YENİLİKÇİ 


158 


AĞAÇ EV 
CAPE TOWN'DA 
ŞEHİRDEN KAÇIŞ 


KAYALARIN EFENDİSİ 
1 NADER STUDIO İMZALI 
KALI VİLLA PROJESİ 


MODADAN 
1 / DEKORASYONA 
ILHAM KAYNAKLARI 


188 


MODA DÜNYASININ 
YENİ İLETİŞİM ARAÇLARI 


KEYİF NOKTASI 
SETUP CAFE'DE 
SOSYALLEŞME SIRLARI 


200 


İSTANBUL BİENALİ: 
İYİ BİR KOMŞU 
OLMA HALİ 


. 


208 


İRAN'DA 
UNUTULMAYACAK 
DURAKLAR 


21 6 İZLANDA COĞRAFYA 
VE KÜLTÜR HARİKASI 


MY LIFE DESIGN STORİES 


Poliform Mondrian Sofa, designer Jean-Marie Massaud 


ilmi mi Poliform 


Ebubula Mardin Cad. No: 39 Etiler | Istanbul 
t.4902123254464|f.4902123254474 
infoBitaldeko.com | www.italdeko.com 


VİTRİN 


rr 


KONFOR ALANI 


XXI. yy'ın en özel deko-stillerini, özlerini kaybetmeden ama yeni 
bir kimya ile buluşturan Bou Art &Design, bir kez daha yarının 
yaşam tarzına yönelik trend öngörüsünü kendi çizgisiyle birlikte 
evlere uyarlıyor. Bou Art&Design; Maison&Objet Fuarı'nın 
2017 eylül gösteriminin yeni mottosu 'Comfort Zone! ile kişiye 
özel, rahat ve huzurlu kozalar kurguluyor. Bu kozalarda dairesel 
formlu, yumuşatılmış geçişlere sahip, sarıp sarmalayan, fiziksel 


gerginlikleri azaltan, zihinde ağırlaşan sorunlardan kurtaran 


INI R 
İNN 


mobilyalar ve tasarımlar yer alıyor. 
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BÜTÜNLÜKLÜ ESTETİK 


Mimari ve teknik açıdan yüzeylerde devrim yaratan, lider kuvars 


yüzey üreticisi Cosentino, dünyada tek parça olarak üretilen 
ilk ve tek kuvars evye olan Silestone İntegrity'nin yeni modeli 
İntegrity Top'u kullanıcıların beğenisine sunuyor. Silestone'un 
tüm üstün özelliklerine sahip İntegrity evyeler; çizilme ve 
darbelere karşı dayanıklı, kolay temizlenebilir, leke tutmayan 
hijyenik yüzeyi ve göz kamaştırıcı tasarımıyla mutfaklara 
estetik katıyor. İntegrity Top, Silestone tezgahlarla aynı renkte 
olduğundan mutfakta bütünlük hissi sağlıyor. 


MİN 7771 İNİZ 


EVLİLİK 
PAKETİ 


Ayn Design, Wedding Package ile 


İİK 


5» yeni evli çiftler için özel bir projeye 
z pr e aş GE imza atıyor. Yeni evli çiftelere çok 
N eöpakz. yönlü bir dekorasyon ve hayat tarzı 
N El hizmeti sağlama misyonuyla yola 

2 çıkan marka, çiftlere A'dan Z'ye bütün 
7 > dekorasyon ihtiyaçlarını karşılarken 
NE Çağrı ind aki pal yaşanılacak mekana ait konsept 
N se tasarım hizmetini de sağlıyor. 

z Bada diker Wedding Package kapsamında 

a konsept tasarım hizmetinin yanı sıra 
N Zolloc Us > mobilya, aksesuar, aydınlatma, ev 
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tekstili ve sanat eseri ihtiyaçlarına 
ve markanın geniş ithal -özel üretim 
mobilya ve aksesuarıyla her türlü 


talebe cevap verilebiliyor. 
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MY LIFE DESIGN STORİES 


Varenna Phoenix Kitchen, design CR&S. 


ITAL (DEKO Varenna 


Ebubula Mardin Cad. No: 39 Etiler | Istanbul Poliform 
t.4902123254464|f.4902123254474 
infoBitaldeko.com | www.italdeko.com 


VİTRİN 


YAŞAYAN BANYOLAR 


Fonksiyonel, estetik ve göz alıcı tasarımlar 
banyoları evin en vazgeçilmez yaşam 
alanlarından birine dönüştürüyor. 
Banyo ürünleri tasarımlarıyla aldığı 
sayısız uluslararası ödülle dikkat çeken 
İtalyan asıllı ISVEA'nın tasarım ekibi, 
banyolarında fark yaratmak isteyenler için 
bitki yerleştirmelerinden küçük alanlar 
için depolama çözümlerine ve metalik 
renklerdeki özel tasarım lavabolara pek çok 


konuda dekorasyon önerisi sunuyor. 


YAZ SONU GÜZELLİĞİ 


Ağustos sıcakları yerini serin akşamlara 
bıraktı; eylül denizi önünüzde dingin, sakin, 
pırıl pırıl uzanıyor. Bodrum'un en güzel 
koylarından Küdür'de yer alan Avantgarde 
Yalıkavak, konforlu ve lüks odaları, havuz 
ve deniz manzarasıyla sezonun bu şahane 
zamanlarını değerlendirmek için birebir. 
Uzman concierge ekibi, tekne gezileri ve 
yelken, scuba diving gibi doğa sporlarıyla 
Avantgarde Yalıkavak'ta geç olmadan 


yerinizi ayırtın! 


TATLI MUTLULUK 


Hepimizin tutkusu olan çikolata, Uart du 
Chocolat ile lezzetin yanı sıra görsel bir 
şölen olarak da karşımıza çıkıyor. Uart 

du Chocolat; Belçika'dan ithal ettiği 
çikolatasını özel tatlarla harmanlayarak 
sizlere sevdiklerinizi mutlu edebilmeniz 
için çok zarif hediyelik çikolatalar 
sunuyor. Uart du Chocolat'ın özel 
ziyaretler ve ev ikramları için hazırladığı 
2017 koleksiyonunu Nişantaşı ve Etiler 


mağazalarında bulabilirsiniz. 


YENİ HAYAT 


Neo Florida Homes'un Orlando projesi 
Neo Golden Palms, Amerika'da farklı bir 
yaşam hayali kuran ve yatırım yapmak 
isteyenlere kaçırılmayacak fırsatlar 
sunuyor. Finansal ve yasal birçok güvence 
sunan projede konutlar, 400 bin dolardan 
başlayan fiyatlarla sunuluyor. Her evin 
kendine ait havuzu ve bahçesi var. Tatil 
cenneti Florida'nın merkezindeki Orlando, 
güneşli havası ve sunduğu aktivitelerle 


yatırım değeri yüksek bir şehir. 


22 ALLDECOR 


ZARİF TASARIM 


Dünyanın lider banyo ürünleri markası 
Ideal Standard'ın yeni armatür serisi 
Connect Air, mükemmel tasarımıyla 

banyolara zarif ve estetik bir hava katıyor. 
İnce tasarımıyla Connect Air armatürler, 
zarafet ve şıklığın suyla temasını en çarpıcı 
şekilde yansıtıyor. deal Standard'ın ünlü 
tasarımcılarından Ouadro'nun tasarladığı 
seri; bütünsel çözümler sunması ve blue 
start teknolojisine sahip bataryalarıyla da 


dikkat çekiyor. 


YÜKSEK KALİTE 


Duravit, markanın kuruluşunun 200. 
yılında iyi tasarımlarla örnek olmaya 
devam ediyor. Daima teknolojiye ve 
yüksek kaliteye odaklanan Duravit, bu 
yıl da çok sayıda ödüle layık görüldü. 
2017'nin başlarında P3 Comforts serisi ve 
c-bonded teknolojisi ürünleri, Red Dot 
Ürün Tasarım Ödülü'nü kazandı. Rimles 
yıkama teknolojisi ve Senso Wash Slim 
Darling New ürün yelpazesinden c-bonded 
teknolojisiyle ise iF Ödülü ile onurlandırıldı. 


A İ | N Teşvikiye Mah. Ferah Sok. No:12 Nişantaşı/İstanbul 
www.ayndesign.com 0(212) 296 24 58 
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Gorbon kaliteli ve özgün ürünleriyle seramik piyasasına farklılık getirmeye devam ederken bir yandan da yüzünü 


GORBON, LONDRA'DA 


yurt dışı piyasalara çevirdi 1957'den günümüze niş, kaliteli ve fabrikasyon olmayan ürünleriyle mekanlara ruh katan 


Gorbon , tasarımlarını İngi İtere 'de satmaya başladı . Türkiye'nin seramik karo üretiminde tarihe mal olmuş markası 
Gorbon'un eşsiz ürünleri, İngi İtere "nin seçkin satış noktaları Via Arkadia ve Blue Print Ceramics'te yerini aldı. 
» 


WA WZANZAAYZAAAYZAANYZ 


NAZZZAN 


VİTRİN 


da 


AKDENİZ'E YOLCULUK 


İlk tanıtımı Salone del Mobile Milano 2017 fuarında 
gerçekleştirilen ve Mauro Lipparini tarafından 


tasarlanan Mare Nostrum koleksiyonu; sınırları 
zorlayan, geçmişin ve günümüzün en iyilerini 
kucaklayan bir kimlikle keşfedilmemişi araştırıyor. 
Casa İnternational, antik Akdeniz uygarlığından yola 
çıkarak hazırladığı; çok ırklı, çok kültürlü ve cesur 


çizgiler içeren Mare Nostrum koleksiyonuyla tasarım 
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meraklılarının ilgi odağı olmayı hedefliyor. 


— 


K Döşemelik ve perdelik kumaş ve duvar kağıdı 
N sektöründe dünyanın en seçkin markaları ile çalışan 


Tasarım Perde, sonbahar renklerinin en çarpıcı tonlarının 


4 yer aldığı renk 2017 sonbahar-kış koleksiyonuyla 


evlerinde farkı stiller yaratmak isteyenlere şık alternatifler 


> sunuyor. Bu kış evinizin şıklığına şıklık katmak istiyorsanız 


4 siz de Tasarım Perde'nin koleksiyonunu görmek 


üzere markanın Levent ve Kemerburgaz'daki 


« 

> 

N 

> 

« 
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> SONBAHAR TONLARI N 
ç 

N 

> 

« 

> mağazalarını ziyaret edebilırsınız. Z 


UZ 


AZA AZA AZLA AZAN 
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PİŞİRMEDE DEVRİM 


Miele çığır açan yeni pişirme teknolojisi 


Mc Chef'i ve bu teknolojiyi kullanan yeni 
pişirme cihazı Dialog Oven'ı IFA'de tanıttı. 
“İndüksiyonlu ocaklardan bu yana en büyük 

keşif” sözleriyle tanıtılan Dialog Oven ile 

buza gömülü bir balığı buzu eritmeden; 

kuzu bacağı, kuşkonmaz ve patates gibi 

birbirinden farklı gıdaları tek bir tepside, 
dilediğiniz şekilde pişirebilirsiniz. 


26 ALLDECOR 


KİŞİSEL BARİSTANIZ 


Teknolojisi ve tasarımıyla lüks tanımını yeni 
bir boyuta taşıyan Gaggenau, dünyanın 
ilk doğrudan su bağlantısı ve çıkışına sahip 
tam otomatik ev tipi kahve makinelerini 
kahve severlerin beğenisine sundu. Kişisel 
tercihleri belleğe alarak her seferinde aynı 
lezzeti yakalamayı mümkün kılan, kullanımı 
kolay CM470 ve CM270 modelleri, 


profesyonel kahve makinelerini aratmıyor. 


UZMANINDAN İPUÇLARI 
200 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan 


dünyanın lider banyo ürünleri markası 
Ideal Standard, duş teknesi ve duş başlığı 
seçerken dikkat edilmesi gerekenler 
konusunda ipuçları veriyor. Duş tekneleri 
güvenli kullanım sağlamalı ve antibakteriyel 
olmalı. Duş başlıklarında ise estetik 
görünümün yanı sıra su tasarrufu sağlayan, 


ergonomik ve çevreci ürünler tercih edilmeli. 


INTEMA 


Tasarımıyla evinizi, 
tarzıyla sizi tamamlayan mutfaklar. 
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EVDE BARBEKÜ 


KEYFİ d 


Sevdiklerinizle paylaştığınız 

anlara eşlik ederek renklendiren 
Karaca, barbekü ve aksesuarlarıyla 
sofralarınıza pratik çözümler 
sunmaya'deyam ediyor. Barbekü 
keyfıni zahmetsizce yaşamak” * 


isteyenler için tasarlanan Karaca 


barbekü setiyle siz de mutfak usta 
bir şefe dönüşeceksiniz. & 
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N Orka Banyo ürünleri 25. yılında 50 ülkede ve | 
> 300'ün üzerinde satış noktasıyla tüm Türkiye'de NN 
» 

ullanıcılarının hayatına konfor katmaya devam ediyor. N 
<İİ, kullanıcılarının hayatına konfor katmaya e diyor. N 
NA ilver Collection grubunda yer alan ve minimal bir 
N Silver Collection grubunda yer al b 
N tasarıma sahip Orka Su; mat beyaz ve altın meşe wi 
z rengi çeşitleri, köşeli ve lineer formu, gövde ve N 
N çekmecelerindeki MDF üzeri Thermoform yüzeyiyle N 
N modem bir banyoya sahip olmak isteyenlerin tüm | | 
N beklentilerini karşılıyor. N 
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Zamansız Tasarımlar 


www.jumbo.com.tr - 0 iv) (Dijumboturkiye 
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ARZU NESNELERİ 


Design by SLIN; ev dekorasyon, kişisel aksesuar ve tasarım odaklı lifestyle ürünleriyle farklılığını ortaya koyan 


ve rafıne zevklere hitap eden yepyeni bir marka. Seramik aksesuarlar ve çantalar başta olmak üzere geniş ürün 


yelpazesiyle tasarım meraklılarının dikkatini çeken Design by SLIN, koleksiyonundaki seramik çanaklar, heykeller, 


tablolar, fıncan setleri ve fonksiyonel kalemlerle gusto sahibi kişilere vazgeçemeyecekleri arzu nesneleri sunuyor. 
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BERLONİ 


Live the Italian Style. 
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Mutfak sektöründeki 60 yıllık tecrübesini, İtalyan zevki, geleneği, ayrıcalıklı tasarım ve yetenekle birleştiren Berloni; 
kalitesini, teknolojideki inovasyonunu ve malzeme konusundaki bilgisini dünyadaki son yenilikleri takip ederek sürekli 
geliştirir. Sertifikalı her ürünü, şirket değerlerini birebir yansıtır ve çevreye duyarlı bir şekilde üretilir. 
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VİTRİN 
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700DCC, yeni projesi 2017 Urban Atölye Tasarımcılar, 


Koleksiyonu'nu tanıttı. Tasarımcılara ve yaratıcı 
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İNCE ÇÖZÜM 
Akupunkturda dünyanın ünlü uzmanları arasında 


yer alan ve 33 yıllık meslek hayatı boyunca özellikle 


sektör mensuplarına betonla çalışmaları için ilham 
vermeyi, tasarımların farklı kitle ve mekanlarla 

buluşmasını sağlamayı ve ürünlerin görünürlüğünü 

ve tasarımcıların farkındalığını artırmayı amaçlayan 


Urban Atölye Tasarımcılar Koleksiyonu'nun ekibi; 


MZ. 


BOĞAZ'IN İNCİSİ 


Boğaz'ın incisi Abud Efendi Yalısı, mimar 
Gülçin Karaaslan ve ekibi tarafından SBK 
Holding için baştan yaratılıyor. Gülçin 
Karaaslan Mimarlık ve Artworks tarafından 
yürütülen renovasyon ve iç mimari 
çalışmalarında sona gelindi. 1130 m? bahçe 
içinde, 2/0 m? taban oturumu olmak üzere 


540 m? kullanım alanı olan yalı, Boğaziçi'nin 


geçen yüzyıldan kalma ender yapılarından biri. 
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Emre Evrenos, Ceren Dabağ, Sedef Gali ve Tahsin 


Emre Eke'den oluşuyor. 
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SAĞLIKLI DUVARLAR 


Yaşadığımız mekanlarda hava kalitesinin iyi 
olması, sağlığımız açısından büyük önem 
taşıyor. Filli Boya bu doğrultuda geliştirdiği 
Alpina Life ile ürün çizgisini bir üst 
seviyeye yükseltti. Deneyimi ve teknolojik 
altyapısı sayesinde geliştirdiği VOC ve 
biyosit içermeyen iç cephe boyası Alpina 
Life ile Filli Boya, sağlıklı ve kaliteli ürün 
konseptinde yeni bir çığır açıyor. 


obeziteye savaş açmış olan Dr. Murat Topoğlu, 

bu savaşı son günlerde farklı bir kulvara taşıdı. 

Dr. Topoğlu, 'Protelan' adını verdiği karışım ile 
zayıflamak isteyenlere sağlıklı bir çözüm sunuyor. 
Bir öğünde alınması gereken tüm besin ögelerini 

T14 kaloride veren Protelan, kullanıcılarının uzun süre 


tok kalmasını da sağlıyor. 


ZANLININ 


NİN NASSIN 


EVİMİZİN FUARI 


Gerçek inciden yemek takımları, akıllı çelik 
tencere setleri, hayatı kolaylaştıran elekirikli 
ev aletleri ve daha yüzlerce yeni ürün 21-24 
Eylül tarihleri arasında, TÜYAP Kongre 
ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek 


Uluslararası Ev Eşyaları &Lifestyle Fuarı 


Zuchex'te görücüye çıkıyor. Fuarda ev 


tekstilinden elektrikli ev eşyalarına, tüm 


ürünler ilk kez beğeniye sunulacak. 


Koçtaş tan birbirinden yenilikçi fikirler, yaratıcı çözümler ve 
ilham veren dekorasyonlarla dolu yepyeni bir dergi! 
Yaşayan Evler dergisi evinizin havasını değiştirecek. Evimi çok seviyorum! 
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Tutkuların izinde 


Yaşadığı mekanlara tutkuyla bağlı olan, alacağı tek parça eşya için haftalar ya da aylar 
geçirenler için VİKO, Novella Cam ve Doğal Taş serisini üretti. 


am, uygulandığı her ürünü çok 

farklı bir boyuta taşır. Yaşam 

alanlarına bambaşka bir karakterle güçlü bir duruş kazandırır. İşte 
bu duruştan ilham alan Novella, camın 
şıklığını taşıyan cam çerçeve seçenekleriyle elektrik anahtar ve prizlerinde 
tüm dikkatleri üzerine topluyor. Camın şeffaflığı ve duruluğu farklı renk 
alternatifleriyle o Novella'dan evlere 
yansıyor. Beyaz, bordo, açık yeşil ve 


siyah cam çerçeve alternatifleri sunan 
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Novella, tarzını ve tutkularını göstermek isteyenlerin seçeneklerini zenginleştiriyor. Mutfak tezgahlarında 
zemin uygulamalarına kadar pek çok 
alana şıklık ve natürellik katan doğal 
taş, Novella'nın yeni doğal taş serisi 
ile dekorasyonun vazgeçilmezlerinden 
oluyor. Gösterişli ve sağlam Novella 
Doğal Taş serisi, elektrik anahtar ve 
prizlerinde size gerçekten ayrıcalıklı bir 
ürün yelpazesi sunuyor. Himalaya gri- 


si, Guatemala yeşili, slate grisi ve na- 


türel beyaz alternatifleriyle farklılaşan 
Novella Doğal Taş serisi, taşın yeni vizyonunu yaşam alanlarıyla buluşturuyor. 
Doğal taş tutkunları bu seriye kayıtsız 
kalamayacak. © 


Ev dekorasyonunuza 

natürel ve şık bir hava katacak 
olan Novella Doğal Taş serisi 
ürünlerinin tamamını 
viko.com.tr adresinden 
inceleyebilirsiniz. 


With our wide range of specialist products 
and solutions, we are making our customer's 
dream for their outdoor living areas, a reality. 


Whether you are looking for a winter 
garden with a retractable roof, or to simpliy 
maximize your outdoor space, our team of 
professionals is ready to assist you with your 
personalised project. 


Hayallerinizdeki dış yaşam alanlarınızı 
zengin ürün ve çözüm seçeneklerimiz ile 
gerçeğe dönüştürüyoruz. 


Açılır kapanır bir kış bahçesine sahip olmayı 
veya dış alanınızı dört mevsim kullanmayı 
istiyorsanız, profesyonel ekiplerimiz 
projelerinizde sizlere hizmet vermek için 
hazır. 


—< 
PALMIYE 


Four Seasons Outdoor Living Areas 


Control 


ri 


Gc App Store 


www.palmiye.eu 


4440228 
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Gökyüzüyle buluşma 


İç ve dış mekanlarda yenilikçi mimari çözümler sunan, alanının üretici ve lider 
markası Palmiye, ürün yelpazesine açılır kapanır Skyroof sistemini de ekledi. 


ış mekanda iç mekan rahatlığı sağlayan ve dört mevsim kullanılabilen pergola, cam, tente ve gölge sistem - 

lerinin üretim ve montajını yapan Palmiye, sunduğu 
yenilikçi mimari çözümlerle trendleri belirlemeye devam ediyor. Markanın ürün yelpazesine eklediği Skyroof Bioklimatik 
Pergola, yapısındaki yalıtımlı alüminyum güneş kırıcı panelli, 
açılır-kapanır tavan sistemi ile dış mekanları farklı bir boyuta 
taşıyor. Uzaktan kumanda ile tek bir dokunuş sayesinde ekse - 
ni etrafında dönen panellerin yüzeyindeki gizli dereler, ürünün 
üzerinde biriken toz ve benzeri maddelerin açılma pozisyonun - 
da iç mekana girmesini engelliyor. Düz formda montaj yapılarak 


ferah bir iç mekan yaratan ve su tahliyesini kusursuz yapabi - 


lecek şekilde tasarlanmış olan Skyroof Bioklimatik Pergola, iki 


farklı panel seçeneğine sahip. İçi boşluklu çift katmanlı veya 
tam yalıtımlı poliüretan dolgulu çift katmanlı panel seçenekleri 
olan Skyroof, hava ve su yalıtımı konusunda conta ve sıkıştır - 
ma tekniği ile yüksek bir yalıtırn performansı sunuyor. Skyroof, 


panellerinde yer alan ışıklarla şık bir ambiyans yaratırken LED 


teknolojisi sayesinde doğayı koruyor. 74100 hava ve su yalıtımı 
ile dört mevsim rahatlıkla kullanılabilen Skyroof, 350 kg/m”ye 
varan kar yükü taşıyabiliyor. Pratik modüler sistemindeki alüminyum paneller ve paslanmaz çelik bağlantı elemanları ile yeni 
bir yaşam alanı sunan Palmiye, mimari sistemlerinde, dünya 
lideri Fransız Somfy motorlarını kullanıyor. RTS teknolojisine 


sahip 5 yıl garantili Somfy motorları, bünyesinde yer alan ku- 


manda sayesinde tek dokunuşla çalıştırılabiliyor. © 
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Dünyanın İlk Hafızalı Yay Sistemine Sahip Yatağı 


SMART TRACK YATAK 


featuring 


Smart Track yatakta bulunan dünyanın ilk hafızalı yay sistemi Memory Coil, visco teknolojisinin benzersiz vücut 
kavrama hissiyatını gelişmiş yay sistemiyle verirken vücuda daha az basınç uygular ve düzenli kan dolaşımı sağlar. 
Türkiye'de ilk kez Smart Track yatakta bulunan düşük çaplı ve ince telli Memory Coil yaylar, FWT teknolojisi 
sayesinde farklı vücut tiplerine mükemmel adapte olur, gece dönüşlerini 7024 oranında azaltır. Bu benzersiz 
özellikleri sayesinde size kesintisiz ve rahat bir uyku sunar. 


© ' 
El yaa Sleek yatas bedding 
Years yı g. , g EM 


JAN 


Bu evde 


Mutfakta inovasyon O www 


Michelin yıldızlı şeflerin bilgi, birikim ve tutkularının Samsung teknolojisiyle 
buluşmasıyla yaratılan yeni premium ankastre serisi Chef Collection, mükemmeli 


arayanlar için profesyonel pişirme deneyimini evlere taşıyor. 


ırın, ocak, davlumbaz ve bulaşık 
- makinesinden oluşan Samsung'un 

yeni Chef Collection serisi, mutfağında mükemmeli arayanlar için inova - 
tif çözümler sunuyor. Chef Collection; 
gurme buhar teknolojisiyle mükemmel 
pişirme deneyimi sunan fırın, sanal alev 
teknolojisiyle pişiren ocak, waterwall su 
duvarı teknolojisine sahip bulaşık makinesi ve tek bir el hareketi ile çalışan sensorlü davlumbazı ile kullanıcılara üstün 
bir mutfak deneyimi vadediyor. Michelin 


yıldızlı şeflerin kullanıcı deneyimlerinden 
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ilham alınarak hazırlanan, Nesnelerin İnterneti (lol) teknolojisine sahip Samsung 
Chef Collection serisi, akıllı telefonlar 
üzerinden uzaktan kontrol edilebiliyor. 
Telefon aracılığı ile fırını uzaktan çalıştırmak, kapatmak, derecesini ve süresini 
ayarlamak mümkün. Kullanıcılar, çalışmakta olan fırının pişirme süresini, ye - 


meğin pişmesine kaç dakika kaldığını ya 


da kaç derecede piştiğini telefon ile her 
yerden kontrol edebiliyor. Dokunmatik 
TET LCD ekrana sahip olan fırın, buharla 


pişirme özelliği ile yemek pişirme dene- 


yiminde de fark yaratıyor. Ayrıca kullanıcılar, kendileri için hazırlanmış aplikasyon 
üzerinden de Michelin yıldızlı şeflerin tariflerine ulaşabiliyor. Sanal alev teknolojisiyle 
elektrikli ocakta alevi görebilmeyi sağlayan 
Samsung imzalı yeni ankastre ocakta, sıcaklığın artırılıp azaltılmasına bağlı olarak 
alev büyüyüp küçülüyor. Serideki davlumbaz ise el hareketlerine duyarlı sensörleriyle 
dokunmadan çalıştırılabiliyor, gücü ayarlanabiliyor ve kapatılabiliyor. 


samsung.coml/tr/cooking-appliances/ 


electric-oven-nv73j977Ors/ 


& : 
online shopping 


EEE 
) ronline.comitr 
DI 
i Türkiyenin her yerine ücretsiz teslim avantajı ile... 


Sanatın Işığı 


Kurulduğu günden bugüne sanat projelerine doğrudan destek veğen TEPTA, sanat 
eserlerinin ve eserlerin sergilendiği galeri, müze vb. alanların doğflu aydınlatılması 
gerektiğine vurgu yaparak sanata, zanaata ve tasarıma verdiği değkri 


anat galerileri, müzeler, tarihi 
eser aydınlatmaları, sanat eserleri 
ve sergi mekanları konusunda 


sunduğu doğru aydınlatma çözümleriyle 


sanata olan katkısını sürdüren TEPTA 
Aydınlatma, 1991'den beri önemli 
projelere imza atıyor. Kuruluşundan bu 


yana İstanbul Modern'in aydınlatma 


sponsorluğunu üstlenen TEPTA, mekan 
aydınlatmasının yanı sıra eserlere özel 


aydınlatma çözümleri de sunuyor. 


TEPTANnın gerçekleştirdiği ve yer aldığı 


projeler arasında; 15. Uluslararası Venedik 
Mimarlık Bienali Türkiye Pawyonu'nda 
sergilenen Darzana: İki Tersane, Bir 
Vasıta” projesinin aydınlatılması; 2016'da, 
İstanbul Modern'de 25. yıla özel olarak 
gerçekleştirdiği ışık sergisi; aydınlatma 


hakkında yayınladığı ve tüm mimarlara 


ulaştırdığı Gündüz, Işık, Gece' kitabı; 

14. İstanbul Bienali kapsamında Pera 
Müzesi'nin dış cephesinde gerçekleştirilen 
'gör/bak/deniz' isimli yerleştirmenin 
aydınlatması, Antalya Kültür Sanat 
Müzesi'nin iç-dış tüm aydınlatmaları, 
İzmir'deki Fransız Konsolosluğu'nun 

sergi ve konser alanları, Sadberk Hanım 
Müzesi ve İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji 
Müzesi'ndeki tüm eser aydınlatmaları 

gibi dikkat çekici işler bulunuyor. TEPTA 


Aydınlatma, İstanbul sanat gündeminin 


yoğun olacağı sonbahar döneminde 
temsilciliğini sürdürdüğü otuza yakın 
markanın en güncel ürünleriyle sanat 
eserlerinin doğru aydınlatılması için gerekli 
olan desteği sürdürmeye devam ediyor. © 


www.tepta.com 


Her mevsim 
e (©) BOSCH 
tam mevsımı. © 0 


Çekmeceli derin dondurucu 

Att enerji sınıfındaki Bosch çekmeceli 
derin dondurucular, tüm lezzetleri 
ilk günkü tazeliğiyle korur. 
www.bosch-home.com.tr 


onokrom şıklık 


Persan'ın yüzyıllar geçse de cazibesini yitirmeyecek olan iki karşıt renkten, siyah 
ve beyazdan ilham alarak oluşturduğu yeni koleksiyonu; farklı kumaşları, cüretkar 
desenleri ve iddialı dokularıyla avangart bir çizgiye sahip. 


üm zamanların en çarpıcı stili, 

kuşkusuz siyah-beyaz; güzel, 

zarif, zengin ve ebedi.. Bu iki 
rengin birlikte kullanımı, çekiciliğini 
hiçbir dönem yitirmedi. Biri gizemin, 
diğeri masumiyetin rengi... Birbirlerini 
çekiyor ve kusursuz bir uyumla bir ara - 
ya gelerek zamansız bir zarafete imza 
atıyorlar. Persan'ın yeni koleksiyonu 
Black &White; siyah -beyazın karşıt gü - 
cünden ilham alan, cüretkar desenleri 
ve cesur, iddialı dokuları ile avangart bir 


çizgi taşıyor. Çok çeşitli kumaşların bir 
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araya geldiği koleksiyonun parçaları; 
içerik, doku ve kullanım alanı itibarıy- 
la oldukça geniş bir yelpazeye sahip. 
Koleksiyon etnik ve ikat tarzdan yola 
çıkılarak yeniden yorumlanan iddialı, 
stilize desenlerin yanı sıra iç içe geçmiş 
çizgisel desenler, madalyon desenler, 


geometrik desenler, çizgililer, kareliler 


ve balıksırtı desenleri de içeriyor. Bu 
etkileyici desenleri muhteşem bir düet 
gibi tamamlayan dokular da çok çeşitli; 
kadifeler, şöniller, satenler, plise efektli 


perdelikler ve hareketli tüller. Koleksi - 


yondaki siyah-beyaz kombinasyonlar, 
farklı zevklere uygun kontrast seçenekler sunarken, vizon ve gri tonları da 
tamamlayıcı rol oynuyor.Çağın ruhunu 
yansıtan, hem spor ve modern hem de 
zengin ve klasik mekanlarda keyifle kul - 
lanabileceğiniz dekorasyon kumaşlarını 
bir arada sunan, çok yönlü, zamansız 
Black &White koleksiyonu, Persan magazalarında sizleri bekliyor. UD) 


Black & White koleksiyonunun 
tamamını persan.com.tr adresinden 


keşfedebilirsiniz. 


Yemek yapmanın 
en kolay yolu: 7 Yaşamak 
AutoCook Pro. 


<» Kolay ve hızlı pişirme 
Yeni AutoCook Pro'nun çok fonksiyonlu 
otomatik hazır programları sayesinde 
lezzetli yemekler pişirmek artık çok kolay. 
İster tarif kitabı ister mobil uygulamasıyla 
her seferinde mükemmel sonuç garanti. 
www.bosch-home.com.tr 


Buharda Sous vide 
pişirme 


ve çok daha 


Kızartma 


Fırınlama Pişirme 


pişirme | iazlasığ 


-— 
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Tropikal rüya 


Konuklarına ustun hizmet kalitesiyle ayrıcalıklı bir tatıl deneyimi sunan 
Club Prive by Rixos, lüks tatil deneyimine yeni bir soluk getiren The Beach Lounge 
ile sıradışı bir deneyim yaşamak isteyenleri tropikal bir rüyaya davet ediyor. 


öcek'te özel bir koyda konumlanan Club Prive by Rixos, misafırlerine sunduğu ayrıcalıklı 
tatil deneyimini The Beach Lounge ile 
yeni bir boyuta taşıyor. /BiN43 Mimarlık'tan Handan Özarutan ve Sevil Özarutan tarafından Club Prive By Rixos'a özel 
olarak projelendirilen ve hayata geçirilen, 
hiçbir bitkiye zarar verilmeden, egzotik, 
özel tasarım bambularla ve tamamen 
doğal ürünler kullanılarak oluşturulan 


The Beach Lounge; muz, çam ve günlük 
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ağaçları, palmiye türleri, tropikal orman 
altı bitki türleri ve 20 metre boyundaki 
mor salkım sarmaşığının arasında doğayla iç içe bir tatil imkanı sunuyor. Denize 
yalnızca 30 metre mesafede yer alan 
The Beach Lounge, özel malzemelerle 
hazırlanmış zeminiyle konuklarına kendilerini adeta tekne üzerindeymiş hissi 
yaşatıyor. Club Prive by Rixos'un konuklarına ve Göcek'i ziyaret eden tekne misafrlerine gün boyu servis veren 


The Beach Lounge; Akdeniz ve dünya 


mutfağından oluşan zengin menüsü ile 
her türlü damak zevkine hitap ediyor. 
Göcek ve Belek olmak üzere iki farklı 
lokasyonda hizmet veren Club Prive by 
Rixos; sadelik, lüks ve zarafeti bir arada 
sunuyor. Club Prive By Rixos özel konumu ve Dalaman Havalimanı'na yakın - 
lığıyla güneydeki en popüler düğünlere 
ve kurumsal organizasyonlara ev sahipliği 
yapıyor. Sayısız koyun, irili ufaklı adanın 
ve turkuaz mavisi suların ortasında, tatil 


ve deniz tutkunlarının aradığı tüm özel- 


amanın 


UN 


İ 


UNLU 


siatataınıntaııır” 


salak 


— 
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— 
— 
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likleri bünyesinde barındıran Club Prive 
by Rixos Göcek'te, 3 ayrı tipte toplam 14 
villa yer alıyor. Her villanın kendine özel 
havuz ve terasının bulunduğu tesiste, 
villaların hemen önünde özel bir plaj ve 
butler hizmeti bulunuyor. Doğası ve iklimiyle dünyanın önemli tatil lokasyonların- 
dan birinde yer alan Club Prive By Rixos 
Belek'te ise 3 ayrı tipte 38 villa var. Club 
Prive By Rixos Belek'in en özel villası 
olan Paris Residence'ın kendine ait iç ve 
dış mekan havuzu, plajda yer alan beach 
house'u ve özel butler hizmeti bulunuyor. 
Villa Prive'ler misafirlerine özel havuz ve 
teras, plajda özel köşk ve özel butler hizmeti sunuyor. Club Villa'larda ise ortak 
havuza direkt erişim, plajda özel köşk ve 
ücretli butler hizmeti veriliyor. Konuklara 
ayrıca golf ve The Land of Legend Theme 
Park'a ücretsiz transfer, ücretsiz giriş ve 


özel ayrıcalıklar da sunuluyor. © 
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ETKİNLİK 


ZEMİNDE ÜRETİM 


in -between küratörlüğünde oluşturulan ham:mzemin, 28 Eylül'de Bomonti ham:m 
Plus Mağazası'nın ev sahipliğinde ilk etkinliğini gerçekleştirecek. 


7 Bomonti ham:m Plus 


28.09.2017 


IN-BETWEEN 


m KÜRATÖRLÜĞÜNDE 


am:mzemin, tasarım kültürüne ve 
H bu kültürü odağına alan bireylere, 
farklı etkinlikler aracılığıyla bir araya 
gelebilecekleri bir zemin! oluşturma fikrini 
temel alıyor. ham:m markasının; yerelde 
üretimi destekleyen, gelecek nesillere de 
hitap eden tasarım yaklaşımından beslenen 
etkileşim kanalı olan ham:mzemin, 
ilk etkinliğini 28 Eylül tarihinde 
Bomonti ham:m Plus Mağazası'nda 
gerçekleştirecek. Bir aradalıktan beslenen 


ham:mzemin; fikir önderlerini, yaratıcı 
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hammzemin 


Yaratıcı Etkileşim 
Serileri wvirs 


profilleri, akademisyenleri, sivil toplum 
örgütlerini, girişimcileri davet ederek; 
fikirlerin çakışmasına, yeni işbirliklerinin 
şekillenmesine olanak sağlayan organik 
etki alanları yaratmayı hedefliyor. 

İçinde yaşadığımız dönemde, tekli 
diyaloglardan çıkıp çoklu etkileşimlerden 
beslenebileceğimiz değerler yaratmayı 
nasıl sağlayabiliriz? Fikirden üretim 
sürecine her aşamada kolektif olmayı ideal 
edinen ham:m, zemin'in ilk etkinliğinde 


paydaşlarını ve arkadaşlarını tanışmaya 


çağırıyor. ham:m, iki gün boyunca farklı 
sektörlere kapılarını açarak yeni işbirliklerine 
olanak sağlayan bir zemin yaratacak. 13-14 
Eylül tarihli öğrenci atölyesinden elde 
edilen çıktılar, mağaza içerisinde farklı 
temalarda kurgulanan odalarda hayata 
geçirilip sergilenecek. Etkinlik kapsamında 
ayrıca, 28 Eylül saat 19.30'da Banu Uçak 
moderatörlüğünde, Nevzat Sayın, Sinan 
Logje ve Sevil Dolmacı'nın katılımıyla bir 
panel gerçekleşecek. © 
LCV için: info(din-between.online 


Yeni Opel 


CROSSLANL 


* 1.255 Litreye Varan Bagaj Hacmi” 
«1809 Panoramik Geri Görüş Kamerası” 


* Head-Up Display 


, 


? 


* 150 3832'ye göre, arka koltuklar yatırılmış olarak, tavana kadar tamamen dolu hacimdir. 

** Araç geri vitese geçtiğinde 10 km/s altındaki hızlarda aktiftir. Infotainment Sistemi aracın renkli kuşbakışı 

görüntüsünü, aracın hemen arkasını ve 180 dereceye kadar yanlarını referans çizgileriyle birlikte gösterir. ” 4 
Görülen ekipmanlar Türkiye paketlerinde farklılık gösterebilir veya opsiyonel olarak sunulabilir. 
Ortalama yakıt tüketimi 3,9 ile 5,4 1t/100 km arasında, ortalama CO, emisyon değerleri R (EU) 27 
715/2007 ve R (EC) No. 692/2008 direktifine göre 102/123 g/km arasındadır. . v5 ğ 


GELECEK HERKESİNDİR 


3D dikiş mak 


Mezun olduktan sonra kolay dikişin yollarını arayan tasarım 
aşığı Gerard Rubio, “amatör” kelimesinin etimolojik kökenine 
de atıfta bulunarak Kniterate'i yaratmış. 


YAZI ÖYKÜ AKDAŞ 


odanın kanatlarıyla uçma- 

ya hazırlanan herkes evinde 

bir dikiş makinesinin hayali - 
ni kurmuştur. Eve getirilen bu antikanın 
türlü zorluklarına göğüs geremeyince de 
hayallerini yarıda bırakmış, çalışma masasını işgal eden canavarı düşman ilan 
etmiştir. Son aşamadaysa dikiş makinesi 
dolabın üzerindeki ebedi uykusuna hazırlanır. Gerard Rubio işte bu süreçten 
geçmişlere ve geçeceklere bir yardım eli 
uzatma yolunda. Mezun olduktan sonra 
kolay dikişin yollarını arayan tasarım aşığı, 


“amatör” kelimesinin etimolojik kökenine 


de atıfta bulunarak Kniterate'i yaratmış. 
3D teknolojisiyle temellendirilen bu dikiş 
makinesini kullanmak için dizüstü bilgisayarlarınıza Kniterate yazılımını yüklü - 
yor, daha sonra platformun size sunduğu 
tasarımlardan birini seçiyorsunuz. Size 


en çok yakışacağını düşündüğünüz rengi 


de işaretledikten sonra kendi tasarımınızı 
giyerek arkadaşlarınızla bir akşam kah - 
vesine çıkmanız muhtemel. Kniterate'in 
yaratıcısı genç Gerard Rubio hazır elini 
çoğumuzu ürküten 3D teknolojisine atmışken Kniterate temeline bir de sosyal 
paylaşım platformu zemini hazırlamış. 
Paylaşım zincirinin yaratım dünyasına 


etkisinin farkındalığıyla diğer bağımsız 


tasarımcılarla bir tasarım alışverişine de 


girebiliyorsunuz. © —. 
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NUFUS 


Zanaatla modern 
tasarımı birleştiren 
kesintisiz çizgiler 


BERNHA RDtTİdesign “ NUFUS 


nurus.com 


MARKA 


Dünyalar yetmez 


1927 yılında kurulmuş olan ve 90. yılını kutlayan öncü mobilya tasarımcısı 
ve üreticisi Nurus, bugün üçüncü kuşak yönetimi ile Türkiye'yi büyük bir gururla 
tüm dünyada temsil etmeye devam ediyor. 


YAZI NESLİHAN KORKMAZ 


Nurus fabrika 


ağlıklı, çevreye duyarlı iş ve yaşam 

alanları oluşturmaya yönelik çalışma mekanı mobilyalarının yanı sıra 
uçak koltuğu, terminal koltuğu, konser 
salonu koltuğu, eğitim alanı ve konferans 
salonu koltuğu gibi tasarım çözümleri geliştiriyor, Nurus. Bu çözümler, üretimin 
ve tasarımın çoklu disiplinli yapısına geniş 
bir açıdan bakıp yine geniş bir açıdan katkı 
sağlayarak oluşuyor. Ürün odaksız yaptık- 


ları AR-GE faaliyeti sonucunda Nurus, 
oyunun kurallarını değiştirecek çözümler 
üretiyor. Bu çözümler ile sektörü de ileriye götürecek yollar bulunmasına katkıda 
bulunuyor, ki bu çözümleri “sıradanlıktan 
çıkın” çağrısı olarak algılayabilen diğerleri 
için oldukça değerli bir imkan yaratıyor. 


Bu katkıları sağlarken sivil havacılıktan 
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otomotive kadar farklı sektörler için de 
çözüm ortağı oluyorlar. Hikayesi, Birten 
ve Akın Gökyay'ın yönetimde olan oğuları Renan ve Güran Gökyay'ın dedeleri 

urettin Üsta ile başlıyor; Nurus'un ismi 
tam da buradan geliyor. “Kulağa bir Alman 
markası gibi geliyor yorumlarını “Hayır, 
tam da bir Türk markası, Nurettin Usta'dan geliyor ismin kendisi; bk. NurCettin) 
Usta) şeklinde açıklayabiliriz. Nitekim 
bu algıdaki yanılmanın doğruluk payı da 
var ki, Nurus çifte vatandaşlığa sahip bir 
fırma; 2015 yılı itibari ile aynı zamanda 
bir Alman markası. Dedenin tohumlarını 


attığı, ardından gelen iki neslin özen ve 


tutku ile üzerine koyarak büyüttüğü, ivmeli bir şekilde de bu gelişmeye devam 


ettiği marka ile, önce Türkiye ardından 


tüm dünya büyük bir değer kazanıyor. 
Vurgulanması ve benimsenmesi gereken 
bence şudur ki; zanaat, tasarım ve inovasyonu bir potada eritip gözünü dünya 
iderleri ile yarıştığı ve aynı zamanda da 
işbirliği yaptığı noktaya dikmiş olması -ki 
bu noktaya çoktan ulaşmış- marka bilinci 


olarak takdir edilmesini gerektirmektedir. 


itekim, takdir ve desteğin en önemli 
ulusal destekçisi olan “Turguality programı kapsamında olması ile güçlü global 
markalar arasında Türkiye'nin. itibarını 
güçlendiriyor. Türk endüstriyel tasarım 
dünyası özelinde baktığımızda, Red Dot, 
F Product Design, Design Management 


Europe ve Good Design gibi oldukça 
önemli ödüller Türkiye'ye ilk olarak Nu- 


rus sayesinde giriş yapmış. Bu durum ile 


bir yandan kendi marka değerlerinin altını 
bir kez daha çizdiriyor, bir yandan da Türkiye'de arkalarından gelecek markalar için 
bir örnek teşkil ediyorlar. Sektördeki bu 
gelişmeler sonucunda birçok markayı yalnızca alt üretici/marangozhane olmaktan 
çıkmaya cesaretlendiriyorlar. Bu total paete baktığımızda da yalnızca bir tasarımcı 
ve üretici marka olmanın oldukça üstünde 
bir misyon üstlendiklerini söyleyebiliriz. 
“Türk endüstriyel tasarımlarının küresel 


pazarda rekabet edebilme özgüvenini gös- 


termeleri bakımından hepsi birer kilomet- 


re taşı” diyor Renan Gökyay. En iyi rakip, 
önderlik yapan ve harekete geçirendir diye 
düşünerek, sektörün diğer markalarının 
bir yandan da teşekkür etmesi gerektiğini 


düşünüyorum. Önderlik eden bu firmanın 


Güran'Gökyay 


Renan Gökyay 


neden Nurus olduğu sorusunu ise şu şeilde cevaplıyor yönetim kurulu üyesi ve 
baştasarımcı Renan Gökyay: “Biz yarın 
için tasarlayıp bugün uyguluyoruz. Bu hem 
birikim hem araştırma geliştirme hem de 
analiz yoluyla oluyor. Geçmişten getirdiği - 
miz zanaat mirası, güçlü AR-GE ve bilimsel 


bilgi, tasarım evrenimizin sınırlarını ortadan 


kaldırıyor; bize ihtiyaçları ve olası talepleri 


öngörebilme becerisi kazandırıyor. Tutarlı 


bir gelecek resmi çiziyor, buna uygun ola - 


rak teknolojiyi dönüştürüyoruz. Tasarım 


için teknoloji geliştiriyoruz. Ancak sadece ihtiyaçları karşılamak fark yaratmıyor. 
Çözümleriniz akılcı ve işlevsel olmalarının 
dışında aynı zamanda kalplere de ulaşmalı. 


Sadece kullanıyorsak tüketiyoruz demek- 


tir, şeylerle bağ kurduğunuzda ise bu, de- 


Nurus, benzersiz tasarımlar arayan 
bireyler için çalışma alanlarını ve 
yaşam alanlarını yeniden tanımlarken, 
hızlı ve ihtiyaca uygun çözümler 
sunuyor. Nurus hem sosyalleşmeyi 
etkinleştirip hiyerarşiyi azaltmayı 
hem de motivasyonu artırarak farklı 
kuşakları bir araya getirip yaratıcılığı 
desteklemeyi hedefliyor. 


neyime dönüşüyor.” Deneyim ve paylaşım 
terimlerine olan hassasiyetini bir adım 
öteye taşıyan Nurus, gelecek neslin genç 
tasarımcılarını sektöre hazırlamak amacıyla 


tasarım öğrencilerine koçluk ve sponsorluk 


paketi ile destek veriyor. En güncel örnek- 


erinden biri eğitim ve konferans mobil - 
yalarını sergilemek ve deneyime sunmak 
için beraber çalışan iki adet tır tasarımı ile 
“Nurus Tanıtım Konteyneri” projesi. Proje, 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
(ETÜ) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı son 
sınıf öğrencileri ile gerçekleştirildi. Öğ- 


renciler eğitim hayatlarının en zorlu jürisinde, en zorlu kritiklerini alıyor olsalar da 
paha biçilemez bir deneyim ve kazanım 
sağlıyorlar. Gerçek bir müşteri, gerçek bir 
senaryo, gerçek ihtiyaç ve malzemeler ile 


profesyonel hayata ilk adım olarak adlan - 


dırılabilir. Projeyi çok daha gerçekçi kılan 
ve öğrenciler için paha biçilemeyecek olan 
ise seçilen takımın projesinin gerçek hayatta üretime geçirilip kullanılacak olması. 
Architonic Top 200 Markaları Listesi'nde 
de yer alan Nurus, kreatif endüstrideki 
çalışmalarına büyük kararlılıkla devam edi - 
yor. Mekanların önemli olduğu bugünün 
dünyasında Y kuşağı gerçeği, mobilite, hız, 
kişiselleştirme, teknoloji kavramlarını gün - 
delik hayatımızda kurduğumuz cümlelerde 
oldukça fazla kullandığımızı ve bu terimle - 
rin hayatımızı şekillendirdiğini göz önünde 
bulundurursak Nurus'u hep yakından takip 
etmemiz ve hayatımızın hep bir parçası ol - 


ması gerçeğin ta kendisi. © 
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ÇİÇEKLERİN MİMARİSİ 


Mimar Gülnar Ocakdan hobisinin iş fikrine dönüşmesiyle hayat bulan Save the Flowers'ta 
zarif, el yapımı kuru çiçek tablolarıyla doğayı yaşam alanlarınıza taşıyor. 


er şey mimar Gülnar Ocak- mammedi e 
H dan'ın gelin çiçeklerini daha j — 

şık ve uzun yıllar saklayabilme 
fikri ile başladı. Daha sonra bu fikir 
gezdiği yerlerde, doğadan topladığı 
çiçekleri kurutup anı olarak saklamaya 
doğru evrildi. Kimi zaman Çanakkale'nin bozkırlarından kimi zaman 
Sarıkamış'ın dağlarından çiçekler, 
yapraklar, otlar toplamaya başladı. Bu 


güzel hobi, mimar gözlüğünü de takınca yaşam alanlarına değer katabilecek, 
fark yaratan bir dekorasyon fikrinin 
doğmasını sağladı. Camdan tablolar 
içerisinde yaptığı ve hem sahibi olduğu 
mimarlık ofisinin müşterilerine hem de 
arkadaşlarına hediye ettiği birbirinden 
farklı çiçek tasarımları zamanla keyifli 


bir iş fikrine dönüştü. Kurutulmuş çi- 


çeklerden tasarlanan bu uzun ömürlü, 
el yapımı tablolar hem ev ve ofis gibi 
kişisel alanlara yeni bir hava getirebi - 
lecek tamamlayıcı, dekoratif bir öge 
hem de herkesin sevdiklerine alabi - 
leceği zarif bir hediye oldu. Bununla 
da sınırlı kalmadı; oteller, kurumsal 
şirketler ve tasarıma değer veren iş 
mekanları tarafından da tercih edilen 
ürünler arasında hızla yerini aldı. 
Save the Flowers bugünlerde ceviz 
ve meşe ağaçlarından yapılan, masif 
ahşap ve lake çerçevelerle hazırla - 
nan yeni Glass serisini lanse etmenin 


heyecanını yaşıyor. © 
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Özenle yetiştirilir, toplanır, satın alınır, zanaatkarlar tarafından kavrulur ve... siz demlersiniz. 


Farkı yaşamak için Gaggenau. 


Seçilerek toplanmış, Yirgacheffe güneşinde kurutulmuş organik 
Arabica kahve çekirdeklerini bulmak için vaktinizi ayırırsınız. Size 
düşen yanlızca budur. Konu kahve çekirdeklerin demlenmesine 
geldiğinde bu potansiyeli bir fincan kahveye yansıtmak için gerekli 
tüm donanıma sahipsiniz. 


Tam otomatik espresso makinemizin yeni aydınlatma konsepti fincanınızı ilgi odağı haline getirir. Sezgisel TFT kumanda paneli ile ideal 
kahvenizi yaratmak ve kişisel kahve tercihlerinizi kaydetmek çok 
kolaydır ve her fincan en az ilki kadar mükemmel lezzette hazırlanır. 
Siz kahvenizi nasıl alırsanız alın, biz bu işi ciddiye alıyoruz. 


Daha fazla bilgi için lütfen www.gaggenau.com'u ziyaret edin. 


GAĞGENAU 


KEŞİF 


DUDAKTAN KALBE 


Jasarımı hayatının merkezine oturtmuş, işini tam anlamıyla aşkla yapan bir tasarımcı, 
çocuklardan herkesin severek kullanacağı, ergonomisi ve görünümüyle kalpleri çalan 
bir puf tasarlarsa ne olur? İşte tasarımcı Sonat Alkan ve Lips'in hikayesi... 


ütün hayatı, bulduğu her yere 
RK bir şeyler karalamakla geçen bir 

tasarımcı Sonat Alkan. Daha o 
yıllarda farklı karakterler ve var olmayan 
ama olmasını istediği ürünler tasarlamak 
hayatının bir parçası olmuş. Yaşamını da 
tasarımla iç içe olacak şekilde tasarlamak 
için önce Gazi Ü. GSF Grafik Tasarım, 
buranın kendisine yetmeyeceğini 
anlayınca da ayrılıp Bilkent Ü.GSE 
Grafik Tasarım Bölümü'ne girmiş. 
Okuldan hemen sonra atıldığı iş 
hayatında ise tasarımdan pazarlamaya, 


iletişimden ürün tasarımına pek çok farklı 


YAZI ŞENGÜL DURUCU 


departman ve alanda tecrübe kazanmış. 
Bir gün keyifli bir yemekte, bir peçetenin 
üzerinde belirivermiş Lipst'in ilk çizgileri... 
“Çocuklar için sıradışı, eğlenceli, hafıf, 
kolay taşınabilen, rahat ve tüm güvenlik 
standartlarını sağlayacak bir sallanan 

puf” şeklinde aldığı brief önce tasarıma, 
ardından da renkli ve neşeli yapısı, rahat 
ve dinamik oturumuyla yalnız çocukların 
değil, büyüklerin de gönlünü çalacak 
olan Lips'e evrilmiş. Otururken hareket 
etmenizi sağlayan dengeli yapısıyla 
evlerden ofislere, ortak alanlardan yaratıcı 


toplantı salonlarına kadar çalışma veya 


yaşam alanlarına neşe katmak isteyen 
farklı kullanıcılar için yeni bir alternatif 
doğmuş böylece. Lips; antibakteriyel, 
antialerjik, leke tutmayan ve bulunduğu 
alanda akustik ses izolasyonu sağlayabilen 
hafıf yapısıyla yalnızca kullanıcılarının değil 
tasarım dünyasının ustalarının da dikkatini 
çekmiş olacak ki Ret Dot Design'ın ürün 
tasarımı kategorisinde ödül alıp tasarım 
dünyasının Öscar'ı sayılan German 
Design Award Nominee 2018'de aday 
olarak gösterildi. Sonat Alkan şimdi bu 


seçkin organizasyondan gelecek müjdeli 


haberi bekliyor. 


O ilk çizik sizi endişelendirmesin. onu seveceksiniz. 


Gaggenau. 


İlerici teknolojiye ve ürünlerimizin tasarımına 


yatırım yaptığımız kadar, üretime hala geleneksel 
bir yaklaşımımız var; çoğu parça hala el işçiliği ile 
üretiliyor. Yaşam boyu dayanmakla kalmayıp aynı 
zamanda dokunuşu harika olan, olağanüstü sağlam 
paslanmaz çelik kullanıyoruz. Yine de çizikler 
oluşabilir ama, anlatacak gerçek bir hikayesi olan 
bir eşyanız olacak; kalitemizin ve sizin hayatınızın 
hikayesi. 


Daha fazla bilgi için lütfen www.gaggenau.com'u 


ziyaret edin. 
GAĞGENAU 


ZZZAİNRZZAİİİİNEZZZ2İİİNEZZZ2İİİNEEZZ 


| İlham kaynağı 


Temsilciliğini yaptığı dünyaca ünlü, ödüllü markaları, yaratıcı ve dekoratif styling 
önerileri sunan blog'u, sosyal medya paylaşımları ve ulaşılabilir fiyat politikasıyla 
diseno, hayatımızı güzelleştirmeye devam ediyor. 


# asarımın estetikle ile iç içe geç- 
7 sök i Diseno kurucusu 
< tiği, dekorasyonun en sevilen Yalçiff€filen 
Avrupa ve İskandinav markalarının bir araya geldiği diseno, kurulduğu günden bu yana keyifli ev yaşam 
stiline ilham kaynağı oluyor. Başarılı 
marka, bugün dünyanın çeşitli ülkelerinden 23 markanın; mobilyadan aydınlatmaya, ev tekstilinden aksesuara, 
iç ve dış mekanlarda kullanılabilecek 
geniş ürün gamını addresistanbul'daki 
showroom'unda satışa sunmaya devam 
ediyor. Kuzey Avrupa'nın uluslararası 
tasarım ödüllü; HAY, &tradition, Menu, 
Gubi, Secto Design, Functionals 
gibi markalarıyla bugüne kadar Türki - 
ye'de pek çok mekanın tasarlanmasına 
# destek veren diseno, İtalyan markası 
— Foscarini ve Moroso, İngiliz tasarım 
rn dünyasının başarılı ismi Tom Dixon'ın 
aydınlatma ve mobilya ürünlerinin yanı 
sıra Fransa'nın endüstriyel stilde klasikleşmiş Tolix ve DCW editions gibi 
güçlü markalarıyla da tasarım tutkunla - 
> rının cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. 
| Zaman içinde markanın özellikle tasarıma gönül verenler arasında artan 
popülaritesi, mağazanın içindeki ürün 
sergileme rotasyonunu da artırmış. 
Mağaza içi düzenleme konusunda, 
marka sahibi Yalçın Gülen'in yaratıcı 
ve dinamik detaylandırmalara verdi - 
gi önem ve farklı markaların ürünle - 


rini bir araya getirmekteki yetene- 


gi de büyük bir etkiye sahip. diseno 


İN NAZ ATIN ZİNA ZINZZIIININ 


ZANİNAZZ ZAİN Aİ İİİNZZZALİİLLİRN 


Keyifli ev yaşam stiline ilham 
olan diseno'nun, bugün dünyanın 
çeşitli ülkelerinden 23 markanın; 
mobilyadan aydınlatmaya, ev 
tekstilinden aksesuara, iç ve dış 
mekanlarda kullanılabilecek geniş 
ürün gamını addresistanbul'daki 
showroom'unda görebilirsiniz. 


hemen her hafta yepyeni köşeler ve 
vitrin düzenlemeleriyle müşteri kitle - 
sine dekorasyon konusunda yaratıcı 
ipuçları sunuyor. Marka aynı zamanda proje bazlı çalışmalarda gösterdi - 
gi yakın ilgiyle standart dekorasyon 
mağazalarının çok ötesinde bir hizmet 
anlayışına sahip olduğunu ispatlıyor. 
Tasarım trendlerinin önde gelen yüksek kaliteli ürünlerine yer veren 
diseno,  koleksiyonlarında ulaşılabilir 
fiyat politikası uygulayarak markasını 
daha da cazip kılıyor. Bu sayede dergilerde özenilerek takip edilen kaliteli, 
çağdaş ve modern tasarımlı ürünlere 
sahip olabilmek için yüksek bütçeler 
ayırmaya da gerek kalmıyor. diseno; 
temsilciliğini yaptığı markaların ürünle - 
ri, yaratıcı styling önerileri sunan blog'u 
ve sosyal medyadaki renkli ve eğlenceli 
vizyonuyla güncelliğini sürekli koruyarak 
takipçilerine ilham kaynağı olabilen ve 
günümüzün hayat tarzına uyum sağlamayı başaran, gerçek anlamıyla modern 


bir yaşam stili markası. © 
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MERAKLILARI 


İCİN YAYINLAR 


Sanata, tasarıma, kültüre ve bunların her türlü kesişim alanına odaklanan, popüler olduğu kadar 


nadır olmalarıyla da ön plana çıkan kitap ve dergiler bulabileceğiniz bir dükkan, Soda Berlin. 


itabevi denince akla, çeşitli konular 
K hakkında yazılmış kitap ve dergileri 

bulabileceğimiz mekanlar geliyor. 
Geçtiğimiz yıl ikinci şubesi açılan Soda, 
kendini bir kitabevi olarak tanımlıyor ancak 
merkezini metin yerine görsele kaydırıyor. 
Soda Berlin; moda, mimari, fotoğrafçılık 
ve tasarım gibi görsel ağırlıklı her türlü 
alana değinen bir skalaya sahip. Kurucusu 
ise Central Saint Martins'te moda tasarımı 


eğitimini tamamladıktan sonra basılı işlere 


YAZI YAĞMUR RÜZGAR FOTO SODA BOOKS 


olan hayranlığını keşfeden Sebastian 
Steinacker. İlk Soda dükkanını 2004 
yılında, eğitimini tamamladıktan sonra, 
Münih'te açmış. İkinci şube ise 10 yıl kadar 
sonra Berlin'deki yerini almış. Steinacker, 
araya bu kadar zaman girdikten sonra yeni 
bir şube açmasının arkasındaki nedeni 
tamamen şehre, Berlin'e bağlıyor. Berlin'in 
daha uluslararası bir konumda olması ve 
yaratıcı kitlesinin genişliği bu değişimi 


destekleyen temel nedenler. Soda, 


dışarıdan bakıldığında fazlasıyla sade ve 
minimal bir görünüm sergiliyor. Hatta ilk 
bakışta, içerideki kitaplar fark edilmeden 
önce, bir galeri izlenimi uyandırıyor. 

Bu duruş, aslında mekan tasarımının 
arkasındaki çıkış noktasını oluşturuyor. 
Hem Münih hem de Berlin'deki Soda'nın 
dizaynının arkasındaki isim ise görsel 
iletişim tasarımları ve iç mekan projeleri 
hazırlayan Münihli stüdyo Designliga. 


Tasarım yaklaşımları ise bu kadar özenle 
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ATEŞ EVİ 


Ham:m Plus'ı denediniz mi? 


Ham:m'dan seçeceğiniz ürünleri tüm ince detaylarıyla birlikte mekanınızda kurgulayan 
ve sunan Ham:m Plus, size özel yaşam alanları yaratıyor. 


“Kozoj) 


<2 


Mimarlarımızla evinize Sizin de fikirlerinizi alarak Evinize ya da ofisinize özel Onaylarsanız yepyeni yaşam 
ya da ofisinize geliyoruz. birlikte keşif yapıyoruz. mimari proje önerilerimizi alanınızı uyguluyoruz. 
sunuyoruz. 


Ham:m Design'ın bir hizmeti olan Ham:m Plus 


hamm 


yeni yaşam alanınız 


©hammdesign Bomonti | Tophane | Nişantaşı | Caddebostan hamm.com.tr 


YA 


Berlin'in en aktıf 
noktalarından 
Rosanthaler 


Platz'da, birçok 


ana caddenin 


kesiştiği noktada 
bulunan Soda, 
görsel kültürü 
yansıtan çeşitli 
yayınları bir 
araya getiriyor. 


seçilmiş ve bir araya getirilmesi uzun 
yıllar almış tüm ürünlerin yani kitap 

ve dergilerin, birer sanat eseri olarak 
ele alınması. Bu nedenledir ki Soda'ya 
girdiğinizde tamamıyla soyutlanmış ve 


kendini arka plana atmış bir ortamla 


karşılaşıyorsunuz. Duvarlar, raf sistemleri 
ve banko dahil olmak üzere tüm ayrıntılar 
aynı dili konuşuyor ve oldukça pastel 
tonlarda olan bir griye bürünüyor. 
Böylelikle her bir dergi, kapağında bulunan 


grafıksel ya da sanatsal iş aracılığıyla öne 


çıkıyor ve kendini daha net bir biçimde 
ifade ediyor. Rafları oluşturan iskeletler 

de yine aynı amaçla olabildiğince az yer 
kaplayarak alanı ürünlere bırakıyor. Meraklı 
insanlar için meraklı yayınlar mottosuyla 
Soda; piyasada bilinenlerin yanı sıra onlar 
kadar ünlü olmayan ve bulunması zor 
olabilen yayınlara da yer veriyor. Sayıları 
yaklaşık olarak 800'e varan yayın çeşitliliği 
sayesinde tasarımcıların çeşitli kaynaklara 
ulaşabileceği, ilham alabileceği ve yeni 
işbirlikleri kurabileceği bir alana dönüşüyor. 
Mekan sadece tasarımcılara değil, görsel 


işler ya da basılı materyallerle ilgilenen 


herkese hitap ediyor. © 
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Filli Boya'dan 
yepyeni bir iç cephe boyası: 


AlpinaLife? 


Tüm Filli Boya ürünleri, ilk günden bu yana uluslararası standartların 
yüksek kalite ve sağlık kriterlerine'tam uygun' olarak üretilir. Şimdi 

Filli Boya olarak, yükseğe koyduğumuz kalite çıtasını daha da yükseltiyor, 
uluslararası standartların da üzerinde, Türkiye'nin biyosit 

ve VOC (Volatile Organic Compound) içermeyen iç cephe boyası 

Alpinalife üretimiyle yeni bir devri başlatıyoruz. Doğal mat iç cephe boyası 
Alpinalife; tüm iç cephelere yeni bir renk, yeni bir soluk getiriyor. 
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Ali- 


MARKA 


Yeni vizyon 


Visionnaire Italy, Türkiye temsilcisi firma ortakları Ahmet ve Hayriye Kurşun 
ile markanın vizyonu ve yenilikleri hakkında konuştuk. 


islonnaire 2017 koleksiyonu, lüks ürünler pazarında artarak talep gören yeşilin evrimini takip etmeyi amaçiyor. Yeni koleksiyonda yer alan döşemelerde; keten, 
yün, pamuk veya diğer elyaflardan türetilmiş, kesin protokollerle 
kontrollü dokuma işlemine tabi tutulan doğal elyaflarda kumaşlar, 
doğal boyalar ve bitkilerden elde edilen renk tonları kullanılıyor. 
2017 için Visionnaire markasının stil departmanı ile yeni öne- 
Alessandro La Spada, Maurizio Manzoni ve Roberto Tapinassi 


ikilisi ve mimar Mauro Lipparini yer alıyor. 


Bize Visionnaire'in yeni sezondaki hedeflerini ve koleksiyonlarını anlatır mısınız? 

Ahmet Kurşun: Visionnaire uluslararası mobilya dekorasyon dünyasında İtalyan İPE SRL. firmasının en değerli koleksiyonudur. 
İtalyan tasarımı ve el işçiliği ile kişiye ve mekana özel ürün ve çö - 
zümler sunarak ihtişamlı ve lüks algıya hitap eden ortamlar yarat - 


mak ve bununla anılmak en temel amacıdır. 


Genel eğilim doğallık ve modern çizgiler yönünde; 
Visionnaire'in Fuori Salone'de sergileyeceği tasarımların 
konsepti de bu doğrultuda farklılık gösterecek mi? 

Hayriye Kurşun: Visionnaire koleksiyonunda doğal malzemelerin kul - 
lanıldığı tasarımlar hep olmuştur. 2017 Milano I-Saloni fuar konseptine sadece ürün odaklı olarak katılmadık; Visionnaire takipçilerine 
gerek stant tasarımı gerekse tasarımda kullanılan materyallerle dogayı ve çevre bilincini ne kadar önemsediğini göstermiş, bu anlam - 
da mesajlar vermiştir. Tasarımcılar arasına 2 yıl önce katılan Steve 
Leung, Captune serisi ile ve bu yıl ilk defa Legend serisi ile tasarımları 
sergilenen Fabio Bonfa, daha modern çizgide ürünleri Visionnaire 
koleksiyonuna katmış oldular. Trend olarak modern ve naturel eğilim 


2018 yılı boyunca da devam edecek görünüyor. 
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Renkler ve malzemeler hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? 
HK: Yaprak yeşili, kremden başlayıp kahve tonlara kadar uzanan 
toprak tonları, doğalı yansıtması sebebiyle Visionnaire koleksiyonu 
ürünlerinde daha sık tekrar edilmekte. İç mekan ürünlerinde doğal 
taşlar, mermer ve metal malzemeler kullanılırken; dış mekan ürünlerinde bambu, özel ağaç ve alaşımlar karşımıza çıkıyor. Tabii ki kolek- 


siyonun her bir ürününde kaliteden ödün vermeyen Visionnaire'in 


olmazsa olmazı mükemmel işçilik ve kusursuz bitimler ön planda. 


2017 kış koleksiyonunuzda öne çıkan tasarım ve tasarımcılar kimlerdir acaba? 

AK: Visionnaire'in tasarımlarına bu yıl en önemli katkı, modem 
çizgide ürünlere imza atan Fabio Bonfa'dan geldi. Legend oturma 
gruplarında kullanılan her parçada, Visionnaire karakterini oluştu - 
ran malzeme zenginliği terk edilmeden daha yalın çizgiler tercih 
edilerek tüketicilerin modern anlamdaki talepleri karşılandı. Yine 
bu çağdaş çizgi doğrultusunda nubuk döşeme ve parlak metal 
bezemelerle zenginleşen Bastian serisindeki; odada alanı en uygun kullanıma yönelik modülerliğe sahip köşe ve uzanma üniteleri, 
araya yerleştirilen sehpalar ve puflar, özellikle villalardaki yüksek 


tavanlı geniş oturma alanları ve galerilerde zarif bir çizgi sunmakta. 


Trendler hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? 

AK: Visionnaire için lüks her zaman ön planda oldu ve lüks diyince 
zengin tasarım, malzeme çeşitliliği, kaliteli işçilik vazgeçilmezlerdendir. Ayrıcalıklı yaşam alanları hedefleyen her tüketicinin takip 
etmesi gereken trend bu olmalı ve bunu yıllardır en iyi planlayan 
ve sunan koleksiyon İtalyan Visionnaire'dir. Doğal ve yeşil, son 
yıllarda takip edilen ve önemsenen bir eğilim. Visionnaire gibi koleksiyonlar bu bilinçle yeni ürünlerini tasarlamakta ve üretmekte. 
Takdir gördükleri kadar, fonksiyonel şekilde üretildiklerinde ticari 
karşılıklarını da bulmaktalar. © 
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Diseno kurulduğu günden bu yana 
keyifli ev yaşam stiline ilham olan 
başarılı marka, bugün dünyanın 
çeşitli ülkelerinden 23 markanın; 
mobilyadan aydınlatmaya, ev 
tekstilinden aksesuara, iç ve dış 
mekanlarda kullanılabilecek geniş 
ürün gamını addresistanbul'daki 
showroom'unda satışa sunmaya 
devam ediyor. 
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PRINLİSNOİ DEAD 2 


Blok ve ipek baskı işleriyle radarımıza takılan Mottos'un yaratıcıları 


Sınan&ılışıl Saydık çiftini İzmir'deki stüdyolarında ziyaret ettik. 
YAZI & FOTO MURAT CAN UYSAL 7 
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A 
slında bu hikaye Sinan Saydık'la 2009'da, İstanbul'da Studio Mottos neler yapıyor? Bize eski usul baskı e 
KR başlamış. E-ticaretin yeni yeni yaygınlaştığı bu tekniğinden bahsedebilir misiniz? 7 
Nü dönemde bir yandan tasarladığı posterleri internet Işıl: Studio Mottos olarak çoğunlukla tipografik ve 7 
üzerinden satıp bir yandan kurumsal hayatına devam ederken geometrik desenler yapıyoruz. Posterlerimizi dünyanın Si 
bir Amerikan yayınevi, kitaplarında Sinan'ın desenlerine yer birçok ülkesine göndermeye devam ediyoruz. Fakat < 
veriyor. Bu sayede uluslararası bilinirlik kazanan Sinan Saydık, stüdyoyu kurarkenki amaçlarımızdan biri yaptığımız ürünleri a 
< işlerini Etsy'de de kolaylıkla satıyor. 2011 yılı akımlarının çeşitlendirmekti. Eşim de ben de tekstil tasarımı mezunu 2 
vZ etkisiyle tipografık çalışmalar da yapmaya başlayan sanatçı, olduğumuz için posterlerin yanına ev tekstil ürünlerini de 7 
Ni “Mottos Print adıyla bütün baskı işlerini internet üzerinden eklemek istiyorduk. Bunu yaparken de geleneksel baskı 7 
yürütüyor. Zaman içinde başarı grafiği yükselen Mottos, yöntemlerini kullanıp el emeğinin hissedildiği doğal ürünler < 
geçtiğimiz yıl Sinan Saydık ile birlikte İzmir'e taşınmış. Sinan hazırlamayı hedefledik. Bu doğrultuda şu an stüdyoda < 
ve eşi Işıl markanın hikayesini, Alsancak'ta kurdukları atölyede blok baskı (linöl) ve ipek baskı (serigrafi) teknikleriyle N 
UZ anlatıyor bize. çalışmalar yapıyoruz. Z 
UZ 7 
m 
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ZZANİREZZALİLİNEZZZ2İİİNEZZZ İLİNE 


ZI gN 


Studio Mottos'un kurucuları ıl SN an Saydık 1 VE m 
Işıl-Sinan Saydık çifti, 
dünyanın pek çok ülkesine 
gönderdikleri tasarım 
posterlerin yanı sıra eylül 
ayının son günlerinde açılışını 
yapacakları concept store 
için hazırlanıyorlar. 


NUUU 


A — 


Studio Mottos'un bir isim hikayesi var mı? 
S: Mottos, poster tasarımlarına başladığım ilk yıllarda yaptığım 
tipografik çalışmalar nedeniyle bulduğum bir isimdi. 2011 


NAUU 


yılından itibaren 'Mottos Print” ismiyle birçok ülkeye poster 
göndermeye başladım. Bu tarihten itibaren hem koleksiyon 
genişledi hem de yurt dışındaki satış noktalarımız arttı. 
2015 yılında eşimle İzmir'e yerleştikten sonra ürünlerimizi 


çeşitlendireceğimiz bir tasarım stüdyosu açmak istedik. İzmir, 


UM — AM. 


NUUU 


Alsancak'ta açtığımız bu mekana Studio Mottos' ismini verdik. 


Studio Mottos'un ürün çeşitliliğindeki yeniliklerden 


bahseder misiniz? 


İ: Yeni stüdyomuzda poster tasarımlarımıza devam ediyoruz. E 


OZ baskısı ve serigraf baskı çalışmaları yapıyoruz. 
Nr Bunların yanı sıra el yapımı defter, fotoğraf albümü, postcard, DONT 
notepad gibi kağıt ürünlerinden oluşan yeni bir koleksiyon i BE AFRAMD 


yaptık. Bunları da yakın zamanda hem online hem de stüdyoda ği TO FAL 


satışa sunmak üzere hazırlığımız devam ediyor. 


BE AFRAD 
NOT TO TRY 


İzmir, Alsancak'taki atölyenizi bulma hikayenizi 
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anlatır mısınız? 


S: İzmir'deki Eski Alsancak bölgesi bize, Moda ve Karaköy 


sokaklarını ve oraların yaşadığı dönüşümü anımsattı. Burası 


da aynı doku ve potansiyele sahip bir lokasyon. Bu sokaklarda 
gezdikten sonra stüdyomuzu kesinlikle bu bölgede açmak 


istediğimize karar verdik. Mekanı bulduğumuzda harabe bir 


44 


haldeydi. Dört duvar bırakıp tüm alanı baştan planlamak 
durumunda kaldık. Bu aslında bizim için hem güzel bir deneyim 


oldu hem de mekanın yaşadığı dönüşüm bizi yeni işler için 


ekstra motive etti. 


VUUU 


Yakın gelecek için planlarınız neler? 


: Eylül sonu gibi stüdyoyu kağıt ürünlerden oluşan bir satış 
noktasına çevirmeyi planlıyoruz. Kendi ürünlerimize ek olarak 
ithal tasarım kalemler, cetvel, kağıt bant gibi yan ürünlerin de 


yer aldığı bir nevi “concept store” oluşturmayı hedefliyoruz. © 
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Mükemmel kesişim 


Modanın, mimarinin ve tasarımın bütünleştiği, yanından geçenleri keşfetmeye 


davet eden bir yapı, COS Bağdat Caddesi. 


YAZI YAĞMUR RÜZGAR FOTO ASSAF PINCHUK 


OS; modern, fonksiyonel ve 

ayrıntılarıyla düşünülmüş koleksiyonlar yaratan bir moda 
markası. Üretildiği sezonun ötesine 
geçen zamansız parçalar hazırlamayı 
hedeflerken, geleneksel yöntemler ile 
yeni teknikleri bir araya getiriyorlar. 
2007 yılından bu yana dünyanın birçok noktasında mağaza açtılar. Bunu 
yaparken ise, yer alacakları yapının var 
olan özelliklerine odaklanıp, yerelin 
kültürünü koruyup, onu modern ve davet edici bir atmosfere dönüştürmeyi 
amaçlıyorlar. 
COS; modayı, mimariyi ve tasarımı aynı çatı altında birleştiriyor. Bunu 
Serpentine Galerileri ile birden fazla sefer hazırladığı enstalasyonlardan, 
mağazalarında Hay tasarımı mobilya - 
lar kullanmasından, mimari dokuları 


arka planına alan moda çekimlerin- 


den, 'Sculpted Swimwear' gibi koleksi - 
yon isimlerinden ya da Nina Band gibi 
genç illüstratörlerin çizimlerine mağaza 
vitrinlerinde yer vermesinden anlıyoruz. Böylelikle, tüm bu özelliklere sahip 
bir markanın Türkiye'de dört şubesinin 
bulunması bizim için haklı bir gururla 
sonuçlanıyor. 

COS'un, yani Collection of Style'in, 
geçtiğimiz aylarda Bağdat Caddesi'nde 
açılan ana mağazası, mimariyle ilgisi 


olmayanların bile sokaktan geçerken 


ilgisini çekecek bir görünüme sahip. 
Kentsel dönüşüm projeleri kapsamın - 
da yıkılması öngörülen bu yapı, COS 
tarafından kiralanarak özenle yeniden 
projelendirilmiş. Hazırlanan tasarım 
tüm binaya yayılıyor ve tüm ayrıntıla - 
rıyla çevresindeki yapılar arasında öne 
çıkıyor. Ancak bunu yaparken, yerel 
ayrıntıları yansıtmayı ihmal etmiyor. 
Strüktürün cephesini kaplayan dev, 
dairesel açıklıklar, şehre yayılan kubbe - 
lerin kıvrımlı formlarından ilham alıyor. 
Dışarıdan daire şeklinde görünen pencereler, katların bölünmesiyle iç mekana yarımşar daireler olarak yansıyor. 

İçeriye girildiğinde karşılaşılan dokular, 
renkler, çizgiler ve malzemeler, kıyafetlerle eşleşiyor. Bu his dıştan içe; mimariden iç mekana, oradan da sunulan 
oleksiyonlara aktarılıyor. Marka, yer 


aldığı her noktada koruduğu bu bü- 


tünleşik yapı sayesinde benzerlerinden 


ayrışıyor. COS mağazalarının tümünde 
izlerine rastlayacağımız brütalist özelikler ise bir mimari akım olarak tasarıma etki ediyor. İç merdiven boşluğunun 
baskın bir lacivert tonları dış mekana kontrast oluşturuyor. Hay Design 
koltukların bulunduğu kat, misafirlerin 
bu sakin ve rahatlatıcı ortamda dinenmesi için alan oluşturuyor. Binanın 
her iki yüzüne bakan bahçe, içeride de 
benzerlerine rastlanan oturma blokla- 


rı ve zarif görünümlü ağaçlarla şehrin 


karmaşasından uzaklaşan, minimal bir 
izlenim sergiliyor. 650 metrekarelik 
alan, etkileyici mimarisi ile dünyadaki 


diğer örneklerle yarışıyor. © 


COS Bağdat Caddesi, markanın 
bugüne kadar sahip olduğu çizgiden 
ödün vermeyen duruşunun yanı sıra, 
var olan lokal yapının korunmasına 
da özen göstererek bulunduğu 


çevrede dikkat çekiyor. 
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Alışveriş platformu 


Kaliforniya'nın göz bebeği Los Angeles'ta alışveriş denildiğinde akla gelen üç şey; açık hava, 
tasarım butikler ve park yeri... Her bir kriteri mükemmel şartlarla sağlayan Platform LA'deyiz. 


YAZI CANSU GÜNEY FOTO KATIE GIBBS 


eleklerin, ışıkların, enerjinin ve 

keyfin şehri Los Angeles... Los 

Angeles hakkında genelde ilk 
söylenen ne kadar muhteşem bir havaya sahip olduğudur. Bu cennet şehir sizi 
rahatlatır, güne hep güneşle başlamanızı 
sağlar; pırıl pırıl havanın yaydığı enerjiyi 
yansıtırcasına gülümseyen yüzlerle doludur. Durum böyle olunca da sokaklar 
ve plajlar insanların en çok vakit geçirmeyi sevdiği yerler haline geliyor ve 
Los Angeles o kendine has, özenilen ve 


arzulanan yaşam tarzını oluşturuyor. Kişisel bakım, giyim-kuşam derken şehrin 
insanlarının hayatı ve tarzı hep ön planda kalıyor. Yeni bir bikini, işe giderken 
takacağınız kocaman bir şapka, takı, ev 
eşyası derken alışveriş Los Angeles'ın 
büyük bir geliyor. 


Söz konusu alışveriş olunca da Los 


parçası | haline 


Angeles insanını kapalı alışveriş merkezlerine sokmak olmaz. İlle de dışarı, sokaklara, açık hava alışveriş merkezlerine 
atarlar kendilerini. Butik tasarımcılar, 
gurme yemekler derken son zamanlarda 


karşılaştığım açık hava alışveriş merkez- 


lerinin en yenilerinden biri de Platform. 
Los Angeles'ın dinamik mahallerinden 
biri olan Hayden Tract'te misafirlerine kucak açan Platform, Los Angeles'li artist Jen Stark tarafından yapılan 
parlak renkli gökkuşağı duvar resmiyle 
de göze çarpıyor. Platform, Runyon 
Group'un arkasında yer alan beyinler ve 
aynı zamanda eski iki arkadaş olan David 
Fishbein ve Joseph Miller tarafından 
kurulmuş. Sadece bir alışveriş merkezi 
olmakla kalmayıp yaratıcı beyinlere ofıs 


alanları, pop-up mağazaları ve organi- 


Los Angeles'ın sonsuz bahar 
havasının tadını alışveriş 
yaparken de çıkarmak için 
aklınızın bir köşesinde tutmanız 
gereken en yeni adreslerden 


biri, Platform LA. 


zasyonlar için mekan sağlayan Platform; 
gurme tatlar için özel bölümleri, kah - 
ve saatleri için sohbet köşeleri ve Soul 
Cycle'daki spinning derslerini de unut - 
mamış. Her türlü ihtiyacınızı karşılamak 
üzere planlanmış olan Platform ile bu 
yetenekli ikili, Los Angeles'ta alışverişin 
tadını değiştirmeye baştan karar vermiş 
gibi görünüyor. En iyi şeflerin restoran - 
larına, tasarım mağazalarına, cilt-bakım 
ve high-end moda ürünlerine ve sanat 
dolu butiklere rahatça ulaşmanızı sağlayan Platform, bünyesinde; bölgede 
yer almayan, rahatça her yerde bulamayacağınız eşsiz isimlere yer vermeye 
özen gösteriyor. Aesop'un Amerika'daki 
ilk, günlük SPA hizmeti veren mağazası, 
Londra merkezli Linda Farrow'un Kuzey 
Amerika'da bulunan ilk mağazası, vintage kıyafetlerde Brooklyn'in göz bebeği 
olan Bird, İngiliz tasarımcı Tom Dixon'ın 
tasarımları ve Los Angeles'li Nevena 
Borissove'nin (Curve) kıyafetlerinin birlikteliğinden doğan Tom DixonxCurve, 
benim kişisel favorim olan en leziz kahvenin adresi Blue Bottle ve hemen yanında yer alan New York'lu kitapçı One 
Grand Book bu özel adreslerden sadece 
birkaçı. Fishbein ve Miller, Platform'un 
birbirinden eşsiz markalara ev sahipliği 
yapmasının yanı sıra düzenlenen pop-up 
projelerle ve partilerle de hep hareket - 


li ve kendini geliştiren bir yer olmasını 


sağlıyor. Bunun en keyifli örneklerinden 
biri olarak da Vanity Fair Social Club'ın 
artık Los Angelesla bütünleşen Oscar 
töreni döneminde, blogger ve sosyal 


medya artistleri için düzenlediği par- 
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Her gittiğinizde başka bir 
sürprizle karşınıza çıkan 
Platform LA, bünyesinde olan 
özel mağazaların yanı sıra 
pop-up mağazalarıyla da 

hep hareketli ve canlı 


kalmayı başarıyor. 


ti için Hollywood'da yer alan lokasyonu 
yerine Platform'u seçtiği o unutulmaz 
gün geliyor akla. Gün geçtikçe adın- 
dan iyice söz ettiren mekan, aktif ve 
yeni kalarak şimdiden Los Angeles'ın 
en gözde yerlerinden biri haline geliyor. 
Fishbein ve Miller, Platform'u kurmaya 
karar verdikten sonra tasarımı için çalışabilecekleri isim olarak yine Los Angeles 
merkezli mimarlık firması Abramson 
Teiger ile anlaşıyor. Endüstriyel bir yaklaşı- 
mı benimserken samimiyeti kaybetmeyen, 
insanların rahatça gezebilecekleri bir alan 
yaratmak isteyen ikili, yeni yapıların çevreyle olan ilişkisine ve uyumuna oldukça özen 
gösteriyor. Her ne kadar tasarımda beton 
blok duvarlar ve geniş camlar kullanılsa da 


dış alanlarda yaratılan samimi ve rahat or- 


tam, Los Angeles güneşinin altında soğuk 
olmaktan uzak, keyifli bir atmosfer yaratmayı başarıyor. Bütün binaları Abramson 
Teiger tasarlamış; Loceui Taco Bar, Magasin, 
Tappan Collective, Kilter, Parabellum, 
Floral Art, the Sweetgreen Headguartes 
ve Criteo markasının ofis alanının tasarımları da yine onlara ait. İç-dış dengesini 
ve ilişkisini sağlamaya özen gösteren fırma, 
tasarladığı her bir markanın kendi çizgisini 
korumasına özen gösteriyor. İçinde yok 
yok olan Platform, Los Angeles sakinleri 
için alışverişin, lezzetli yemekleri takiben 
kahve sohbetlerinin, sporun, eğlencenin ve 
birlikteliğin açık havadaki yeni adresi. Ama 
en önemlisi Los Angeles'ın korkunç trafiği 
ve park sorununa rağmen bunların hepsini yapabilmenizi mümkün kılan ve rahat 
rahat park edebilmenizi sağlayan bir oto- 


parka sahip olması... © 
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deal 


STANDARD 


f /dealstandardturkiye /idealstandardturkiye 


MODA 


AYAK OYUNLARI 


Çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane, tekerlemesinin peşindeki yatırım severlerin 
sevgilisi artık spor ayakkabılar. Kendileriyse namıdiğer “sneaker kafalar”. 


ayrimenkulü bir değer olarak 

görme durumu gelecekte bizim 

jenerasyonu çok çekmeyecek, 
orası aşikar. Modern sanata yatırımla geç 
tanışmış olan bizler, aristokrat doğmasak 
da Medici oluşumlarıyla dolu butik 
odalara nasıl gireceğimizin bilincindeyiz. 
Varaklı kapının kilidini açan en dişli 
anahtar sanat yatırımı. Sonuç mu? 
Yaşlı sanat hamilerinin farkındalığı artık 
birçoğumuz tarafından sosyal medyada 


ilgilendiklerimize ilişmiş durumda. 


74 ALLDECOR 


YAZI ÖYKÜ AKDAŞ 


Rönesans'tan yüzyıllar sonra gelişine ise 
hiç kafa yormadık, yine yormadan New 
York'ta yalnız bir müzayededen 380 
milyon dolar gelir elde edildiğini ekleyerek 
yatırımın şimdilerde en havalı unsuruyla 
devam edelim: Spor ayakkabılar. 
Sermaye ve kar düzlemine domino 
etkisini aşılayan yatırımların en etkini olan 
spor ayakkabıların kutusundan çıkarılacak 
ilk oka karşılık gelen kelime, bağımlılık 
olacaktır. Sneakerheads' başlığı altında 


toplanan bu inançlıların ihtiyaç olarak 


gördükleri tüketim bağımlılığı, günlük 
hayatımda spor giyimi tercih ediyorum'un 
çok ötesinde. Öyle ki Amerika Birleşik 
Devletleri'nde asgari maaşla geçinen 

bir sneakerhead, bulup buluşturarak 

bir gün öncesinden kamp kurduğu 


ike mağazasına adımını attığı anda 


Backtothe Future model bir ayakkabıya 
8 bin 5 yüz dolar harcayabiliyor. Kredi 
çekenler ve bir çift ayakkabı için hapse 
düşenlerse cabası. Sokak kültürünün 


olmazsa olmazı spor ayakkabılar üzerine 
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çekilen filmlerin başında gelen 'Kicks'de 
bu sebeple bir belgesel niteliği taşıyor. 
Konu ettiğimiz holiganlar yalnız Amerika 
Birleşik Devletleri'nde, bir ay sonunda 9 
milyon çift ayakkabıyı kasadan geçiriyor. 
Kimlikli kutularda saklanan ayakkabılar 


kasadan geçtikten sonra da hemen 
dolaplardaki yerlerini almıyorlar tabii. 
Sözünü ettiğimiz yeni jenerasyonda bir 
yatırım unsuru olarak spor ayakkabılar 
başlığına ilk örnek geliyor: Mağazadan 


perakende fiyatına alınan spor ayakkabılar 


dakikalar içinde Ebay ve benzeri 
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Stockx'in sahıbı 
Josh Luber 
250 çift 
ayakkabısıyla 


tutkularla 


arışamayacağını 
SE 


online satış platformlarında perakende 
fiyatının en az üç katına, hemen alıcı 
buluyor. Stokları tükenen ayakkabılara 
sahip olma savaşlarında, ritmi ölçen 
adrenalin ibresinde son 10 yıldır bir 
düşüş gözlenmiyor. Spor ayakkabı 
evreninde kuralları belirleyen Nike hala 
her cumartesi piyasaya yeni bir ayakkabı 
sürüyor ve iPhone'dan aşina olduğumuz 
mağaza önündeki uzun kuyruklar hafta 
sonunu bir geçe, neredeyse her hafta 
yaşanıyor. Josh Luber'in ajansı Stockx'in 
2015 yılında yaptığı kapsamlı araştırma 
sonucu varılan rakamlara göre 1.2 
milyar dolarlık ikinci el spor ayakkabı 
marketinin 2596'sını Nike oluşturuyor; 
tekrar satıştan elde edilen kar ise 7533. 
Sneakerhead'lerin online platformlarda 
sattıkları Nike ayakkabılardan yılda 
yaklaşık 380 milyon dolar kar 
ettiklerinin farkında mısınız? Markanın 


bu pazarı bitirmek için yapması gereken 


yalnızca daha fazla üretim yapmak. Bu 
tümevarımdan sonra sorulacak ilk ve 

son soruysa "Nike bunu neden yapsın?” 
olacaktır. Sınırlı üretim sürecinin en 
büyük getirisi gelmiş geçmiş en organik 
pazarlama stratejisiyle ilişkili. Düşünsenize 
öncü bir spor markası için dünyanın her 
yerinde durmaksızın çalışan bir halkla 
ilişkiler ve pazarlama ekibinden daha iyi 


ne olabilir? © 


TÜM HAYALLERİN SIĞACAĞI 
ÖZEL EBAT 


KARO KOLEKSİYON: CORVINO | RENK: BEYAZ 
www bienseramik com tı 


KEŞİF 


HER GÜNE TASARIM 


Kendi koleksiyonlarını üreten bir marka, tasarlanmış ürünleri günlük hayata entegre etmeyi 
amaçlayan bir mağaza ve yaratıcı insanları bir araya getiren bir alan: Poketo. 


YAZI YAĞMUR RÜZGAR FOTO POKETO 


os Angeles... Bu öncü kentin her 
| gün gerçekleşen onlarca etkinliğe ev 

sahipliği yaptığı ve gezilecek yüzlerce 
tasarım ve sanat mekanına sahip olduğu 
bir gerçek. Ancak dev bir araziye yayılan 
konumu; nerede, ne zaman, neler olduğuna dair bir bilinmezlik ve karmaşa yaratıyor. 
Caddeler çok geniş, hele arabanız yoksa 
sokakta yürüyerek bir şeylerin keşfedil - 
mesi zorlaşıyor, bir noktadan bir noktaya 
gitmek uzun zaman alıyor. Böyle bir 
şehirde özellikle de turist iseniz aynı anda 
birçok hizmeti bir arada sunan oluşumların 
keşfedilmesi harika bir kolaylık sağlayabilir. 
Bunlardan biri, evli çift Ted Vadakan ve 
Angie Myung tarafından 2003 yılında 
ilk adımları atılan ve 2007 yılında açılan 
Poketo. Mağaza alanı, kırtasiye malzemelerinden mutfak araç- gereçlerine, kıya - 
fetten aksesuarlara kadar geniş bir ürün 
skalası sunuyor. Ağırlıklı olarak renkli dokular ve eğlenceli çizgiler yansıtan mekan, 
logo ve kimlik tasarımıyla da bu duruşunu 
destekliyor. İçeride mobilya ve ev objeleri 
konusunda Menu'den Normann 
Copenhagen'a, çanta ve aksesuarlarda 
Baggu'dan Areaware'ye kadar dünyaca 
ünlü markaların ürünleri yer alıyor. 
Poketo'nun yalnızca bir alışveriş noktası 
olduğunu söylemek yanlış olur. Küçük bir 
girişim olarak başlayan konumları, bugün 
bir yaratıcılık merkezi haline geldi. Açıldığı 


günden bu yana çeşitli etkinliklerin mekanı 


Amerika'da kültür-sanat 
etkinliklerinin iki kalbi vardır 
derler: New York ve Los 
Angeles. Eğer Los Angeles'a 
yolunuz düşerse, kentin üç 
noktasına yayılan bu kreatif 
dünyayı ziyaret etmeyi 
unutmayın. 


ve düzenleyicisi. Her ay ortalama 4-5 
farklı workshop gerçekleşiyor, bunların 
arasında paneller, yemek atölyeleri, yoga 
ve resim dersleri gibi çeşitli etkinlikler 

de yer alıyor. Los Angeles'ın sanatçı 

ve tasarımcılarıyla birlikte çalışan ekip; 
genç yeteneklerin elinden çıkan, dünya 
gündemini takip eden ve yenilikçi anlayışı 
merkezine alan ürünler tasarlayarak bunları 
herkes için ulaşılabilir bir hale getirmeyi 
amaçlıyor. Bu noktada eksenine hem yerel 
hem de uluslararası camiada bilinen ya da 
keşfedilmeyi bekleyen isimleri dahil ediyor. 
Poketo bugüne kadar Nike, MV, SF 
MoMA, De Young Müzesi, Disney, Target 
ve Nordstrom gibi marka ve şirketlerle 
yaptığı işbirliklerinin yanı sıra 200'den fazla uluslararası sanatçı, tasarımcı ve maker 
ile çalışarak sergi, proje ve tasarım ürünleri 
ortaya çıkardı. Ekibin tasarlamış olduğu ilk 


ürün ise bir sanatçı cüzdanı. Farklı sanat- 


çıların davet edildiği proje kapsamında her 
birinden birer cüzdan tasarlaması istendi. 
Sonrasında bu ürünler düzenlenen parti ve 
mini sanat fuarı dahilinde satışa sunuldu. 
10 yılı aşkın bir zaman önce gerçekleşen bu etkinlik, aslında poketo' isminin 
bulunmasının ve mağazanın kuruluşunun 
başlangıç hikayesini oluşturuyor. Oldukça 
başarılı geçen etkinlik, aslında tesadüf 
eseri olarak yepyeni bir iş projesinin ortaya 
çıkmasını sağlıyor. Koreli Angie Miyung'un 


annesinin cüzdan kelimesi için kullandığı 


'poketo' kelimesi ise mağazanın ismi olarak 
seçiliyor. 2008 yılında Glasgow Uluslarası 
Sanat Festivali'nde Hitherto Galeri ile 
işbirliği yapan Poketo, bu kapsamda ikonik 
cüzdan tasarımlarının yeni modellerini 
geliştirdi. Sınırlı sayıda üretilen cüzdanlar 
Marc Baines, Rob Churm, Rebecca 
Davies, Emily Robertson, Eilidh Weir, 
Stuart White ve Annabel Wright gibi 


illüstratorler tarafından tasarlandı. 


En son işbirliklerinden birini Disney ile 
yapan Poketo, tema olarak “Winnie the 


Pooh! çizgi filmini konu alan bir cüzdan 
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koleksiyonu çıkardı. Çocukluk dönemine 


dair anıları ve sevilen karakterleri işleyen 
tasarımlar, klasikleşmiş çizgilerin modern 
yorumları olarak değerlendirildi. Buna ek 
olarak Poketo'nun mutfak ürünleri için 
ünlü illüstratör Kate Bingaman-Burt ile 
birlikte çalışıldı. Poketo ile özdeşleşmiş 


etkinliklerden en bilineni ve en sık tekrar- 


lananı ise Creative Mornings Los Angeles. 


2008 yılında kurulan Creative Mornings, 
herkese açık ve ücretsiz olan, her ay bir 
cuma sabahı gerçekleşen kahvaltı soh - 


betleri olarak tanımlanıyor. New York'ta 


Poketo; hiçbir kafenin, 
galerinin ya da mağazanın 
bulunmadığı bir 
mahalleye yerleşerek 

o bölgeyi Arts District 
olarak adlandırmanın 
öncülerinden oldu. 


başlayan seri, bugün dünyanın birçok 
noktasında “herkes yaratıcıdır” teması 
altında farklı alanlardan insanları bir araya 
getiriyor. Etkinliğin Los Angeles ayağını 
üstlenen Poketo bunun yanı sıra yaratıcılığı ürün tasarımıyla sınırlandırmayan 
projeler de geliştiriyor. Örneğin geçtiğimiz 
yıl Cadılar Bayramı'nda “Type or Treat 


T 


alloween' başlığı altında bir baskı atölyesi 
hazırladılar. Bu kapsamda Moveable Type 
ekibi gezici bir kamyonla mağazanın önüne 


yanaşarak katılımcılara bez çanta, tişört, 


kitap gibi ürünlere nasıl baskı yapılacağı ile 
ilgili bir eğitim verdi. 

Poketo, Los Angeles'ın en önemli noktaarını işgal etmiş durumda. Ana şubesi Arts 
District'te bulunuyor. Bu mahalle; sanatçı 
atölyelerinin bulunduğu, en gözde etkinlikerin gerçekleştiği, geceleri gizli partilere ev 


sahipliği yapan mekanlarla dolu bir bölge. 


Poketo'nun buraya yıllar önceki girişi, biraz 
geleceği görerek, bölgenin gelişimini tah - 
min ederek yapılmış. Açılan ikinci mağaza 
Koreatown'da; sadece bir otel olmayıp 
kreatif camianın buluşma noktalarından 
biri olarak da bilinen The Line Otel'in giriş 
katında. Üçüncü ve en yeni mağaza ise 
geçtiğimiz aylarda Culver City'de inşaatı 
henüz tamamlanan Platform LA isimli 
alışveriş, kültür ve sanat merkezinde. 
Culver City son yıllarda gelişmeye ve 
ünlenmeye başlayan, kentin birçok önemli 
noktasına yakın olan konumu ile geleceği 
epey parlak görünen bir mahalle. Anlaşılan 
o ki Poketo; insanları bir araya getiren 
etkinlikleri, geniş ürün skalası ve yeni 
gelişen mahalleleri tespit eden vizyonuyla 
Los Angeles! ziyaret edenler için mutlak 


bir ziyaret noktası. © 


“PVC'de Yetkili Servis Olur mu?" demeyin. 
Egepen Deceuninck Assist 
Var! 


Profesyonel ekibimizle, Türkiye'nin her yerinde tüm pvc doğramalarınızın 
teknik servisini üstleniyoruz. 


EHHHDEN 
deceuninek 


0850 399(0)399 
egepenassist.com 
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Çiftlerin vazgeçemediği İtalya'nın romantik adası 
Capri'nin renklerini evimize taşıdık! Hazır.avan cansu Güney 
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> Türkiye'nin 
usta boyacılarından 
'wwwfilliustam.com” 
garantisiyle hizmet alın. 


Evinizde yeni bir renk, yeni bir soluk istiyorsunuz. 


Diyelim renginizi de seçtiniz. Şimdi sıra geldi, güvenilir, 
işinin ustası bir boyacı bulmaya. Zor mu? Hayır hiç değil. 
Hemen, wwwfilliustam.com'a girin, Mesleki Yeterlilik 
sertifikası olan, boya ve ürün konusunda deneyimli, 
işinin uzmanı boya ustaları 24 saat içinde sizi arasın. 

Siz Filli Boya garantisinde güvenilir bir boya ustasıyla 
çalışmanın rahatlığını yaşayın, biz sizin 
memnuniyetinizle memnun olalım. 


FiLLi BOYA Bi wwwfacebook.com/filliboya 


DANIŞMA MERKEZi (o V Www.twitter.comy/filliboya 
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için sokaklara biraz renk kattık! Hazırlayan cansu 
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Yaklaşık 3,000 katılımcı, 69,000 ticari ziyaretçi ve tüm fuar ekibi Heimtextil'de 
Frankfurt'da aynı tutkuyu paylaşıyor. Dünyanın en büyük ev ve kontrat tekstili fuarında 
büyülenecek ve ilham alacaksınız. 


ERKEN DÖNEM SATIŞ FİYATIYLA BİLETİNİZİ 
ÖNCEDEN ALIN: 
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SANAT KOZASI 


FRANK GEHRY'NİN YAKLAŞIK 15 YIL ÖNCE TASARLADIĞI BİR 
YAPIYLA YARIŞMAK MÜMKÜN MÜ? 


YAZI YAĞMUR RÜZGAR FOTO BENNY CHAN, IWAN BAAN, RYAN MILLER 


os Angeles'ta 2015 yılının sonlarına doğ - landırmayı hedefliyor. Çok aşamalı bir mastır plan olarak taru açılan The Broad, oldukça yeni olsa nımlanan proje kapsamında bugüne kadar Müzik Merkezi, Walt 
da uluslararası camiada ismini duymaya Disney Konser Salonu, Colburn Müzik Okulu ve LACMA gibi 


aşina olduğumuz birçok müzenin ara- yapılar inşa edildi; 2012 yılında 12 dönümlük bir park yapıldı; 

sında hızla yerini almış durumda. Şehrin 2014'te The Emerson konutları tamamlandı ve son olarak The 

yeni modern sanat müzesi, oldukça geniş Broad açıldı. Projenin bir sonraki adımının ise Frank Gehry 
çaplı kültürel ve turistik yatırımlarıyla bilinen Grand Avenue'da tarafından tasarlanacak olan ve otel, restoran, gece kulüpleri 
yer aliyor. Grand Avenue Projesi adı altında başlayan çalışma - gibi işlevleri kapsayan bir kompleks olması planlanıyor. Grand 
lar, Los Angeles'ın Downtown bölgesini, mimarisiyle ön plana Avenue Projesi dahilindeki tüm yapıların, kamuya sundukları 
çıkan konut, iş yeri ve kültür-sanat mekanları aracılığıyla can - işleve ek olarak mimarileriyle ön plana çıkmaları öngörülüyor. 
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Mimari, görsel sanatlar ve performans sanatları gibi alan - 


larda üretim yapan Diller ScofidiotRenfro, The Broad mimarisinin arkasındaki isim. High Line, New York'taki MoMA'nın 
ek binası ve 2019 yılında inşaatı tamamlanacak olan The Shed 
sanat merkezini yapan mimarlık firması, örneklerden de anaşılacağı üzere tasarladığı sanat müzeleri ve kültür merkez - 
eriyle tanınıyor. The Broad'un tasarımını şekillendiren tema, 
iki anahtar kelimeyle tanımlanıyor: Veil ve Vault. Kelime an- 


amlarına bakıldığında sırasıyla 'duvak' ve 'mahzen' anlamlarına 


gelen bu ifadeler, müzenin fiziksel yapısıyla doğrudan ilişki 


uruyor. Veil, delikli görünümüyle dış tabakayı, Vault ise onun 
tarafından çevrelenen iç iskeleti simgeliyor. 

Veil, tül ve benzeri malzemelerin geçirgen yapısından ilham alarak müzenin kamusallığını temsil ediyor. Müzede ser - 
gilenen eserler, savaş öncesi dönemin oldukça büyük bir kısmını oluşturan ve eser sayısı yaklaşık 2000'i bulan bir modern 
sanat koleksiyonunu ziyaretçilerle buluşturuyor. Dış strüktür, 
sadece yan cepheleri çevrelemekle kalmayıp çatıyı da kapiyor; gözenekli, bal peteklerini andıran dokusu sayesinde iç 
mekana gün ışığı sağlamaktan geri kalmıyor. Bu kabuk, alt 
köşelerde yukarı doğru kıvrılarak ziyaretçilerin geçebileceği 
kapılara ve lobiye alan açıyor. Yüzeydeki açıklıkların sık ancak 


ölçek olarak küçük olması sayesinde eserler fazla ışığa maruz 
kalmıyor, eskimiyor ve doğru renklerini yansıtabiliyor. 

Vault ise dev sanat koleksiyonunun saklandığı depoyu 
sembolize ediyor. Müze binalarının çoğunluğunda, hatta belki 
de tamamında depo alanı gözlerden uzak, erişime kapalı bir 
alan olarak kurgulanır. The Broad'da ise bu alan ikincil bir statüye alınmamış; binayı gezerken farklı noktalarda karşınıza 
çıkan pencerelerden görülebiliyor. Sahip olduğu yapı ise gi - 
rişten çıkışa tüm rotanızı, altındaki lobi alanını ve üstündeki 
galerilerin şeklini belirliyor. Kapıdan girdikten sonra bir oyugun içinden geçer gibi yürüyen merdivenlerle Vault'u aşarak 
sergi alanlarına dahil oluyorsunuz. 

Veil ve Vault arasında, formun yanı sıra malzeme açısından 
da büyük bir kontrast var. Dış kabuk, bembeyaz rengi ile Ka - 
liforniya'nın farklı saatlerde farklı tonlara bürünmesiyle ünlü 
güneş ışıklarını yansıtıyor. İç mekan ise beton yapısı ve koyu 
gri tonlarıyla mağaraya benzer bir ortam yaratıyor. 

The Broad'un bulunduğu alanın yaklaşık yüzde 3O'unu, 
hemen yanında bulunan restoran ve yeşil alan oluşturuyor. 
Bu bölge Grand Avenue Projesi aracılığıyla yeşil alana dönüştürülmesi planlanan arazilerin önemli bir kısmını oluşturuyor. 


100 yıllık zeytin ağaçlarıyla kaplı çimenlik; piknik, açık hava 
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The Broad; Los Angeles mimarisi 
denince akla gelen yapılar listesinde 
baş sıralarda yer alan Walt Disney 
Konser Salonu'nun hemen yanına 
inşa edildi ve kısa sürede aynı listeye 


girmeyi başardı. 


film gösterimleri, performanslar ve eğitimle ilgili aktiviteler 
için alan oluşturuyor. Müze; elektrikli araç şarj etme istasyonları, bisiklet parkları, çatı katından sokak seviyesindeki 
yeşilliklere yönlendirilen kanalizasyon filtreleri, su kullanımını 
yüzde 40 oranında azaltan tesisat sistemi ve toplu taşımaya 
ulaşımı kolaylaştıran konumuyla ekolojik bakımdan bilinçli bir 
duruş sergilemeyi amaçlıyor. 

Grand Avenue Projesi'nin bir parçası olan ve Frank Gehry 


tarafından tasarlanıp 2003 yılında 


ullanıma açılan Walt 


Disney Konser Salonu ile The Broad neredeyse yan yana. 
Los Angeles mimarisi denince akla gelen ilk örnekler arasında yer almaları, aynı blokta bulunmalarını daha da ilginç 
bir hale getiriyor. Ancak Diller ScofidiotRenfro'nun kurucularından Elizabeth Diller, The Broad'un Walt 


Disney'den tamamen farklı olmasını amaç- 


ladıklarını söylüyor. “O binayla karşılaştırma 
yapılamaz, bu sebeple de bir yarışa girmenin 
anlamsız olacağını düşündük” diye de ekliyor. Nitekim karşıdan, iki yapıya aynı anda baktığınızda 
Dillerin bahsettiği şeyin gerçekleşmiş olduğu 
hemen anlaşılıyor. O kadar farklılar ki, The Broad'a dair gelen ilk brief'in Walt Disney'den farklı 
olsun şeklinde olduğunu düşünebilirsiniz. Walt 
Disney, tam bir Frank Gehry tasarımı; parlak yü - 
zeyleri, sayısız kavislere sahip formu ve kesintisiz cephesiy - 
le bunu anında belli ediyor. The Broad ise tam aksine mat bir 
yüzeye, tanımlı bir strüktüre ve oldukça fazla gözeneğe sahip. 
Frank Gehry gibi dünyaca ünlü bir mimar tarafından tasarlanan 
bir yapının hemen yanında yer almak kolay olmasa da, Diller 
ScofidiotRenfro'nun projesi de en az onun kadar ikonik bir konuma kavuşmuş durumda. Her ne kadar birbirlerinden; form- 
dan malzemeye, stilden renge kadar her anlamda farklı olsalar 


da The Broad'dan dışarıya bakınca dahi Walt Disney'in görü- 


nüyor olması, her iki yapıyı mimari açıdan daha da ünlü hale 
getiren bir özellik olsa gerek. 

The Broad; 10 bin metrekarelik alanı, 140 milyon dolarlık 
bütçesi ve 3 katlı yapısıyla Amerikan tarihinin en uzun kent- 


sel yenileme projelerinden birinde yer alan son boş parselle - 


rin üzerine inşa edilmiş. Müzenin kurucuları, Amerika'nın en 


zengin ailelerinden biri olan Eli ve Edythe Broad. Eğitim, bilim 


ve sanat alanlarındaki yatırımlarıyla tanınıyorlar. Gelirlerinin 


yüzde 75'ini bu ve benzeri alanlarda kullanılmak üzere bagışlayacağına dair söz veren çift, bunu çek yazmaktan öteye 
taşımayı amaçlıyor ve ortaya çıkan her oluşumun kamusal an - 
lamdaki katkılarını göz önünde bulundurarak ilerliyor. Broad'ların Los Angeles'ın ilk modern müzesi olan Los Angeles County 
Museum of Art (LACMA) için yaptıkları bağışlar ile bir aile kuru - 
mu olan The Broad Vakfı'nı açmaları da aynı tarihlere, 1960'lara 
denk geliyor. Dünyada oldukça varlıklı destekçileri olan onlarca 
müze var, birçoğuna da ücretli olarak giriş yapılıyor. Ancak bağış 


yaptıkları tüm projelerde kamusal açıdan erişim'i odak noktasına 


alan Broad'lar, bu amaçlarını en doğru şekilde yerine getirebil - 
mek adına, bağışçısı oldukları kurumlara girişi herkes için ücretsiz 
yapmış. Ücretsiz giriş her ne kadar harika bir özellik olsa da, The 
Broad'a giriş o kadar da kolay değil. Yeni olmasından mı yoksa 


içeride Andy Warhol'dan Roy Lichtenstein'a, Ellsworth Kelly'den 
Takashi Murakami'ye kadar dünyaca ünlü birçok ismin yer almasından mı bilinmez, bilet bulabilmek için epey bir çaba gerekiyor. 
Örneğin bugün müzeyi ziyaret etmeye karar verirseniz, en az iki 
ay sonrasına yer buluyorsunuz. Ayrıca içeriye girseniz dahi yogunluk nedeniyle bazı işleri göremeden çıkmak durumunda kalabiliyorsunuz. Yazının başında Los Angeles'ı sanata dair en fazla 
etkinliğin gerçekleştiği, sanat mekanlarındaki çeşitliliğiyle dona - 
nımlı şehirlerden biri olarak tanımlamış olsak da acaba kaç tane 


müze, gerçekten müze niteliği taşıyor? © 
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Akışkan ritim 


İmkansızı kabul etmeyen, kağıt üzerinde çizimini yaptığı herhangi bir formu, en ufak değişikliğe 
gitmeden gerçeğe dönüştüren "kıvrımların kraliçesi" Zaha Hadid'in New York'ta hayata 
geçirdiği son projeyi inceliyoruz. 520 West 28th Street'in modern ve sıcak dekorasyonu da 


iç mimar Jennifor Post ve Lazzoni işbirliğinin yansıması... 


YAZI GÖZDE ULUSOY 


alnızca mimar... Arap kökenli, kadın bir mimar olarak tüm 
bu ırkçı ve cinsiyetçi tutumla 


savaşırken 'kıvrımların kraliçesi? unvanını almış, ölümsüzlüğü, farklı ülke 
ve şehirlere miras bıraktığı yapılarla 
edinmiş bir isim Zaha Hadid. 1950'de 
Bağdat'ta doğan; Beyrut'ta, ardından 


Londra'da yaşayan ve geçtiğimiz yıl 
Miami'de hayatını kaybeden ünlü mimarın ölümünün birinci yıl dönümün- 
de, New York'ta tasarladığı 39 adet 
lüks rezidansın yer aldığı 520 West 
28th Street, ev sahiplerini ağırlama- 
ya başladı. Hareket hissini zamandan 


bağımsız olarak sonsuzluğa sabitleyen 


yapılarının yanı sıra girdiği her ortamda 
özgüveni ve kişiliğiyle de dikkat çekti - 
gi bilinen Zaha Hadid, kendini yalnız - 
ca mimar olarak tanımlamayı seçip 


bu unvanın altını başarıyla doldurmuş 


biri. Sayısız ödüle layık görülen ve 
Royal İnstitute of British Architects 
altın madalyasıyla 2004'te Pritzker 


Mimarlık Ödülü'nü alan ilk kadın olan 
Zaha Hadid'in ismi Birleşik Krallık Kra- 


liçesi Elizabeth'in onur listesinde de 


yer alıyor. Mimaride dekonstrüktüviz - 
min en önemli isimlerinden biri olarak 
anılan, çizimini gerçekleştirdiği her 
formu olduğu gibi aktarma konusunda 
ısrarcı olan Zaha Hadid'in son ancak 
New York'taki ilk projesi 520 West 
28th Street, her detayın incelikle 
düşünüldüğü, konforlu ve lüks yaşam 
anlayışının bir yansıması olarak değer - 
lendirilebilir. Birbirinden farklı özellik 
ve metrekarelere sahip 39 rezidansın 
her birinde öncelik mahremiyetin korunması ve güvenliğin en iyi şekilde 
sağlanması olurken bütünde yumuşak 
kıvrımlarıyla bir heykeli andıran yapının 
kesintisiz ritmiyle tüm alanlar birbirine 
bağlanıyor. Her dairede yer alan özel 
balkonlu oturma odası ve özel balkonlu 
yatak odalarında yatay cam kullanıla - 
rak dışarıdan görünme ihtimali de ortadan kaldırılmış. Artık sağlıklı yaşamın 
lüks sayılması gerektiği gerçeğini de 
hesaba katarsak projenin en önemli 
özelliklerinden biri, havanın belli zaman 
aralıklarında düzenli olarak filtrelenip 
oksijen akışının bütün dairelerin içine 
tek tek sağlanıyor oluşu. Yaşam alanı - 
nın içinde de fonksiyonellik ve estetiği 
zarif bir şekilde buluşturan ve detaylara gösterdiği özenle dikkat çeken 
Zaha Hadid, 520 West 28th'in ban- 


yolarında bile mahremiyeti koruma- 


ya özen göstermiş. Duşa yerleştirilen 
düğmeler sayesinde kapılar istediğiniz 
zaman akıllı cam teknolojisiyle buzla - 
narak sizi kendinizle baş başa bırakıyor. 
Manhattan'da yer alan 520 West 28th 
Street'in 635 m? büyüklüğündeki örnek dairesi ise Amerika'nın en iyi iç 
mimarlarından biri olan Jennifer Post 
tarafından, Lazzoni'nin şık ve modern 
tasarımları kullanılarak dekore edilmiş. Dünyanın pek çok şehrinde Zaha 


Hadid'i ölümsüz kılan yapılardan birine 


rastlamak mümkün. Tasarım ve mimari 
meraklısı olmasanız dahi rotanızı bir kere 
de olsa onun kıvrımlarına denk gelecek 


şekilde çevirmenizi tavsiye ediyoruz. © 


“Kıvrımların kraliçesi” Zaha Hadid'in 
New York'taki ilk projesi olan ve 
Manhattan'da yer alan 520 West 28th 
Street'in örnek daire dekorasyonu, 
Amerika'nın en başarılı 50 iç mimarı 
listesinde yer alan Jennifer Post 
tarafından gerçekleştirildi. Lazzoni'yle 
işbirliği geçmişe dayanan iç mimar, 
mobilya seçimlerini Lazzoni'den yaptı. 
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MİMARİ 


Ersa Ideas House, markanın 
sosyal ve yaratıcı üretim ve 

paylaşım kültürünü yansıtan 
bir merkez olarak tasarlandı. 
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YARATICI 
DÜŞÜNCE 


ŞANAL MİMARLIK'IN KURUCULARINDAN ALEXIS ŞANAL 
ILE ÇALIŞMA ALANLARINDA FARK YARATAN ERSA IDEAS 
HOUSE'UN MİMARİ TASARIM SÜRECİNİ KONUŞTUK. 


YAZI BAHAR TÜRKAY FOTOĞRAF ŞENER YILMAZ ASLAN 


eni dünya düzeninde artık fark yaratma 

noktasında esas olan yaratıcı düşünce ve 

kolektif üretim. Bunun en önemli olduğu 

alanlardan biriyse tasarım. Durum böyle 

olunca, tasarım ve üretimin yapıldığı çalışma mekanlarında artık yalnızca ihtiyacı 

karşılamak yeterli değil. Yaratıcı düşünme ve kolektif üretimi des - 
tekleyici hatta ilham verici mekanlar yaratmak önemli hale geldi. 

Türkiye'nin köklü mobilya üretim markalarından birisi olarak 


1958 yılında kurulan ve özellikle çalışma alanlarına ait mobilyalar 


üzerinde uzmanlaşan Ersa, tasarım süreçlerindeki yenilikçi yaklaşımıyla endüstride önemli bir anlayışı temsil ediyor. Ersa; "ilham 
inspiration), tasarım (design), mükemmellik Cexcellence), sanat 
(art) ve sürdürülebilirlik (sustainibility)” temalarıyla özetlenebilecek “The Core İdeas' yaklaşımını, kendi merkezlerinin mekan tasarımlarıyla destekliyor. Tam da bu sebeple mağazalarının “düşünce 
üretim merkezi' esaslı tasarımları, markanın bu alanları yaratıcı düşünce ve üretim odaklı buluşma alanları olarak kurguladığına dair 


önemli bir anlayışı ortaya koyuyor. 


Yeni bir Yaratıcılık Merkezi 


2016 yılında açılan; showroom, uluslararası satış ofısi ve yara- 


tıcı ekibin çalışma birimlerinden oluşan Ersa Ideas House, sosyal 


ve yaratıcı üretim ve paylaşım kültürünün devamı olacak şekilde, 


bu işlevleri karşılarnanın ötesinde mobilya tasarımı, görsel tasarım 
ve yeni medya prodüksiyonu için bir yaratıcılık merkezi. 

Markanın kurumsal iletişim ve pazarlama direktörü, mimar 
Aynur Yılmaz mekanın tasarım süreci ile ilgili olarak; daha önce 
SALT Galata ve Robert Kolej Kütüphanesi projelerinde birlikte 
çalıştıkları Şanal Mimarlık'ın yerel tadı ve kurum kültürünü tasarımın içine dahil ederek son kullanıcıyı, tasarımcıyı, yatırımcıyı ve 
çözüm ortaklarını, çeşitli ortamlarda yaratıcı üretim sürecine dahil 
eden bir showroom yaklaşımının benimsendiği, fiziksel bir platform 
yarattığını belirtiyor. Binanın kalbinde yer alan bir çekirdek ile üç 
katı birbirine bağlayan ve “The Core İdeas' yaklaşımının fiziksel kar - 
şılığını oluşturan mimari tasarımın hikayesi hakkındaki sorularımızı 


Alexis Şanal'a yönelttik. 


Öncelikle mekan ve insan arasındaki ilişkiyi ve dolayısıyla tasarım ve kullanıcı arasındaki bağa ilişkin yaklaşımınızı 
nasıl tanımlarsınız? 

'Ardışıklık” ve “ilham? mimari tasarımlarımız için önemli temalar. 
İnsan vücudunun, genişleme ve sıkıştırmalardan, durma ve akışlardan oluşan, belirli bir senaryo etrafında gerçekleşen mekansal 
bir sıralamada hareket etmesi, hem mekanın hikayesini yazma- 


mızı hem de kullanıcıları mutlu edecek, hatta şaşırtacak duygusal 


deneyimler yaratmamızı sağlıyor. Ersa İdeas House tasarımında, 


duyular ve beden hareketleri üzerinde mekansal bir etki yarat - 
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mak adına, belirgin bir geliş sıralaması tasarladık ve “The Billboard”, 


The Winter Garden' ve The Settings" başlıklarını taşıyan kümeler 
yarattık. Buraya araçla geliniyor ve dolayısıyla girişte ziyaretçileri 
sokak ölçeğinde, üç boyutlu bir “Billboard” karşılıyor. İlk varışın ar - 
dından sıkıştırılmış bir eşikten geçerek mekana girenler; yeni ürün - 
lerin, prototipleri ve ana yaratıcı etkinliklerin yer aldığı, sosyal bir 
düzendeki lobiyle karşılaşıyor. Showroom'un içine doğru hareket 
edenleriyse Kış Bahçesi'nin daveti bekliyor. Kış Bahçesi, konuşma 
serilerinin ve ürün lansmanlarının gerçekleştiği etkinlik havuzuna 
bakacak şekilde bir çerçeveye sahip. Burası oyunlu bir merdivenle 
showroom'a bağlanarak ziyaretçilerin mekanla ilgili görsel dene - 
yimlerini dikey bir hareketle genişletiyor ve operasyon alanlarının 
tam bir küre şeklinde görünmesini sağlıyor. Kış Bahçesi'nin hacmi, 
altı yüzeyi birden dış alanlara bakan bir derinliğe sahip. Bu sayede 
tam bir kübik mekan algısı sunuyor ki bu, kentin var olan sınırları - 
nın ötesinde bir deneyim yaşatmanın yanı sıra markanın yaratıcı 
endüstrileri, üretim süreçlerini ve iş ortaklarını bir paylaşım ve ko - 
lektif üretim ortamında bir araya getirmek üzerine kurduğu özgün 


yaklaşımının mekansal yansımasını ortaya koyuyor. 
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Mekanda dikey hareketlerle 
yaratılan tasarım çözümleriyle 
birlikte ziyaretçilerin 
burasıyla ilgili görsel 


deneyimleri de genişletiliyor. 


Ersa İdeas House'un tasarımında bir kez daha ortaya koyduğumuz 
gibi biz, mekansal tasarım ile; oluşturulan bir program, organi - 
zasyonel işlev, yaratılan bir ekonomi ve deneyime dair bir hikaye 
arasındaki ilişkiyi keşfetme konusunda sürekliliğe dayalı tasarım 
süreçleri yürütüyoruz. Bu süreç doğrusal olarak işlemiyor ve kullanıcı/müşteri ile bu yolculuğa başladığımızda sonucu hiçbir zaman 
başından belli olmuyor. Sonuç her zaman o müşteriye özgün bir 
tasarım ifadesi ortaya çıkarıyor ve çeşitlilik gösteren izleyiciyle 
doğrudan konuşabilecek, onların katılımını sağlayacak ve mekanın 
tasarımıyla kendi kişisel bağlarını kurmalarını sağlayacak şekilde 
meydana çıkıyor. Marka için çeşitlilik gösteren bu kullanıcı kitlesi, 
tasarım süreçlerinin özü anlamına geliyor ve biz de orada geçirdikleri zamanın markanın bu anlamda sahip olduğu tutkuya hizmet 


etmesini ve ilham verici olmasını umuyoruz. 


Bu projedeki temel tasarım prensipleri neydi? 

Temel prensipleri; prova etme, sinerji ve yaratım şeklinde özetlemek mümkün. Bunu detaylandırmak gerekirse temel tasarım 
prensiplerini; endüstrideki iş ortaklarıyla birlikte sektöre yeni bir 
yön verme, bilgi paylaşımı, yeni iletişim ağları geliştirme, yeni ürün 
serileri tasarlama pratiklerini prova etme; hem izleyicinin hem de 
yaratıcı endüstrilerin, disiplinler arasında geçişi sağlayacak üretken 
mekanlara yönelik yeni ihtiyacını karşılayacak mekansal sürekli - 
lik için sinerji oluşturma ve Ersa'nın marka kimliğine işlemiş olan 
“öz'ün hayata geçeceği bir mekan yaratma şeklinde açıklayabiliriz. 
Bu prensipler, tasarımın buyurgan değil davetkar olması anlamında 
çok önemli. Bu, markanın zaman içinde mekanı; katılımcı ortaklar, 
tasarımcılar ve yaratıcı endüstrinin çok çeşitli grupları ile beraber 


yaratmaya devam etmesini sağlayacaktır. 


Kolektif üretimi, çalışma mekanının tasarımı ile desteklemek mümkün mü? 

Ersa İdeas House'ta; paralel, kolektif ve üretken çalışmanın aynı 
anda hayata geçmesi destekleniyor. Bu aslında “Ideas House isminin de menşei. Esas olan tıpkı bir handa olduğu gibi, endüstrinin 
farklı oyuncularının organik bir sinerjiyle, bir arada çalışarak yaratmaları. Örneğin bu showroom'da yer alan etkinlik havuzundaki 
bitişik masalar; kolektif etkinlikleri, atolye ve seminerleri destekle - 


yecek şekilde tasarlandı. Showroom'un kendisiyse gerçek boyutlu 
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Ersa lğ&as Housdfa destek 
pargielikolektifiye'üretken ç 
pra 7 


yara 


modellerin yerleştirilebileceği şekilde kurgulandı ki, mimarlar ve 
marka ekibi müşterilerini bütünsel bir deneyimin içine alabilsinler. 
Kış Bahçesi, bahsettiğim bu kolektif çalışma kültürünün kalbinde 
yer alıyor. Sembolik olarak Ersa'nın çalışma ortamıyla, iş ortaklarının, tasarımcıların, müşterilerin ve diğer yaratıcı oyuncuların 
bir araya geldiği ve fikir paylaşımında bulunduğu, birlikte yeni bir 
şeyler ürettiği yer burası. Bunu markanın Box-in-a-Box platformu altında yapılan görsel tasarım ve illüstrasyon çalışmalarında ve 


atölyelerinde canlı olarak görmek mümkün. 


Mekandaki atmosferi nasıl tarif edersiniz? 

Atmosferin; motive edici, dinamik, canlı ve incelikli ruhu tamamen 
yansıttığını düşünüyoruz. Ersa, tasarımın mükemmelliğinin yalın 
zarafetini ve ışık, renk, madde gibi doğal sistemlerin insanın hayal 
gücüne sunduğu yeni olasılıkları takdir eden bir yaklaşıma sahip. 
Ayrıca buradaki, tasarım endüstrisinin akıcılığına dahil olmakla ilgili 
kolektif tutkunun ve bütünleyici estetik kültürlerle yapılan deneylerin özgün olduğunu düşünüyoruz. Türk zanaatının gelişmiş endüstriyel üretimle sinerji içinde kucaklaşması ancak buna benzer 
bir anlayışla mümkün. Sonuç olarak ziyaretçilerin de bu atmosferde, eğlenerek, katılımcı olarak, rahatça zaman geçirmelerini ve 


üretmelerini, yaratmalarını umuyoruz. UD) 


98 ALLDECOR 


9 Nİ Mi iklim SA 


(57. HEAVY INDUSTRIES, LTD. 


Türkiye'nin İklimlendirme Merkezi 


/ SÖYLEŞİ 


ÇARPICI. 
DESENLERİN 
ETKİSİNDE 


HERKES LONDRA'NIN GRİ 
GÖKYÜZÜNDEN VE YAĞMURLU 
HAVASINDAN BAHSEDERKEN 
CAMILLE WALALA BULDUĞU TÜM 
DUVARLARI HATTA YOLLARI, ÇARPICI 
RENKLERİ VE RENKLERİNİ ÇOK 
DAHA ÇARPICI KILAN GEOMETRİK 
FORMLARIYLA DOLDURDU. ŞİMDİ İSE 
SIDNEY, MELBOURNE, BUENOS AİRES 
VE NEW YORK GİBİ FARKLI ŞEHİRLERDE 
YALNIZCA DUVAR RESİMLERİYLE DEĞİL 
RENKLENDİRDİĞİ FESTİVALLER, BİNALAR 
YA DA TASARIM OBJELERİYLE DE 
KARŞILAŞMA İHTİMALİNIZİN ÇOK YÜKSEK 
OLDUĞU ULUSLARARASI BİR SANATÇI. 
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Sol sayfada, fotoğraf sanatçısı 
Jess Bonham ile birlikte 
gerçekleştirdikleri 

“Optical Trickeryi çekiminin 
set tasarımı. 

ayfada,Walala X Play sergisi; 
NOW Gallery,.Londra, 2017. 


amille Walala'yla Londra'nın genç ve 
yaratıcı kitlesinin en yoğun olduğu 
Shoreditch'taki bir binanın duvarını baş- 


tan sona kaplayan işinin etkisinde kalıp 


kim olduğunu araştırarak tanıştım. Dev 
geometrik formlarının içini cesur renkler- 
e dolduran Walala desenlerini, modern sanatın önemli akımla - 
rından Pop Art ve Afrika kabilelerinin etnik desenlerinden aldığı 
ilhamı kendine özgü bir stille harmanlayarak yaratıyor. Yalnızca 
Londra sokaklarında değil; kafe, bar, showroom, okul, hastane 
gibi farklı iç mekanlara da desenleriyle renk katan Camille Wala - 
a, ünlü markalarla gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de pek çok kült 


tasarıma imza atmış durumda. 
Son olarak bir hastanenin psikiyatri katının iç mekan duvarla - 


rını boyayan ve Londra'daki NOW Gallery'de, aynalarla güçlen - 


dirdiği illüzyon etkisine sahip, devasa desen ve renklerden oluşan bir labirent olarak kurguladığı enstalasyonuyla dikkat çeken 
sanatçı, biz bu röportajı yaparken Waterloo'da bir binanın tüm 
dış cephesine Walala imzası atmakla meşguldü... Kısacası hiç 
ara vermeden, birbirinden etkileyici işler yapmaya devam eden 


Camille Walala'yla henüz tanışmadıysanız, biz tanıştıralım istedik. 


ağ 
k i Nk : 


İlk olarak eğitiminden ve sanat kariyerinin nasıl başladıgından biraz bahseder misin? 

Brighton Üniversitesi'nde tekstil tasarımı eğitimi aldım. Okulu 
bitirdiğimde tam olarak ne yapmak istediğime karar vereme - 
miştim açıkçası ve kendi tasarladığım desenleri bastırdığım kumaşlardan yastık, sepet, alışveriş çantası gibi parçalar hazırlayıp 
Londra'daki çeşitli pazarlarda satmaya başladım. 


Londra'yı daha renkli hale getirmeye ne zaman ve nasıl 
başladın? Başka hangi şehirlerin duvarlarında çarpıcı desenlerinle karşılaşma ihtimalimiz var? 

Duvar boyamaya başladığımda çok fazla poster kullanıyordum ve onları taslak olarak hazırlayıp yapıştırıyordum. İlk duvar resmi hikayem de bununla ilişkili. Bir gün Shoredicth'ta, 
hazırladığım posterlerden birini yapıştırırken tatlı bir işletmeci 
olan Georgina beni durdurup Shoredicth'taki kafesinin arka 
duvarını boyayıp boyayamayacağımı sordu. Tabii ki evet de- 


dim! Dünyanın pek çok farklı şehrinin duvarlarını boyadım. 
Tabii ki başta Londra, Sidney, Melbourne, Buenos Aires, New 
York ve Cleveland olmak üzere pek çok şehirde duvar resim- 


lerimle karşılaşabilirsiniz. 
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Üstte Natuzzi'yle işbirliği 
gerçekleştiren Camille Walala'nın 
2016 yılında Londra Tasarım 
Festivali için yeniden tasarladığı 
“Re-vive Chair. 

Altta Walala X Play sergisi, 
NOW Gallery, Londra, 2017. 


Tarzını nasıl tanımlarsın? 

Ben kendi tarzımı tribal-pop olarak adlandırıyorum. Desenlerimde Afrika kabilelerinden ve 80'lerdeki İtalyan tasarım grubu - 
nun başlattığı Memphis Movement'tan aldığım ilhamın 


etkilerini görebilirsiniz. 


Sence desenlerini bu kadar güçlü kılan şey nedir; boyutları mı, renkleri mi, yoksa formları mı? 
Bence desenlerimi güçlü kılan; oldukça basit ama dolgun form- 


ları, çarpıcı renklerle tamamlıyor olmam. 


Geçmiş röportajlarından birini okurken boyamak istemeyeceğin herhangi bir yüzey olmadığını söylemen dikkati- 
mi çekti. Kendine çizdiğin bir sınır yok o halde... 


Evet desenlerimi uygulayabileceğim yüzeyler için bir sınır oldu - 
gunu düşünmüyorum. Hatta ne kadar zorlayıcı olursa benim için 


o kadar iyi! Meydan okumayı seviyorum. 


Peki kendi evin ne durumda? 


Evim bembeyazdı. Sadece bazı duvarları seçip farklı desen ve 
renkler uyguladım. Ama tüm evi gerçekten çok canlı renk ve de - 


senlerden oluşan bir sürü eşya ve aksesuarla doldurdum. 


Seni bugüne kadar en çok heyecanlandıran projen 
hangisi oldu? 

Beni en çok heyecanlandıran işim, son yaptığım enstalasyon 
projesi oldu. 'Walala X Play” ismiyle Londra'nın North Greenwich 
bölgesinde yer alan NOW Gallery'de sergilenen çalışmam oldukça güçlü desenler, renkler ve aynalardan oluşan bir labirent 


enstalasyonu. 


Boyamayı hayal ettiğin bir mekan ya da duvar var mı? 
Hayalim İngiltere'deki tüm gökdelenlerin duvarlarını boyamak ve 


beton binaların hepsine biraz renk getirmek. 


Birlikte çalışmak istediğin bir sanatçı var mı? 
Town and Concrete isimli Fransız mimarlık ofisiyle ortak bir proje 


yapmayı çok isterim. İşleri gerçekten olağanüstü. © 
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DOĞAL RENKLER, o, El N il 
KUSURSUZ BİR GÖRÜNTÜ MR di SİSECAM 

Şi Ultra Clear Düzcam, azaltılmış demi | 3 e ae 

çok yüksek miktagge Er EEE ULTRA CLEAR 
yaratır. Arkasındaki objeleri kendi doğal renginde 0850 222 9 872 


** 
gösterir. İç mekanlara şık ve estetik dekorasyon sisecamduzcam.com DUZCAM 
çözümleri sunar. (4) /sisecamduzcam 


remamsı eriyen dokusu, 

rengarenk tatlarıyla yaz-kış 

ayırmadan yediğim ve asla 
vazgeçemediğim tek tatlı dondurma. 
Hal böyle olunca dondurma müzesinin 
açıldığını duyduğum an koşarak gitmek 
de benim için kaçınılmaz oluyor! Siz 
de benim gibi büyük bir dondurma 
tutkunuysanız beklentilerinizi en 
yüksek seviyede karşılayan bu müzeye 
doyamayacağınız kesin. Dondurma 
sevmeyenlerin bile ellerinde top 
top dondurma ve yüzlerinde tarifsiz 
bir mutlulukla müzenin kapısından 
çıktıklarına şahit olabilirsiniz. Sizi 


kremalı ve alabildiğine renkli bir 


yolculuğa çıkaran müzenin ilki 
2016'da, New York'ta açıldı. Şimdi 
ise 2017 yılında, Los Angeles'ta, New 
York'takinin dört katı geniş bir alana 
yayılarak ikinci macerasına başlıyor. 
Los Angeles'ın gri ve yüksek binalarla 
kaplı şehir merkezinde pespembe 
binasıyla misafirlerine göz kırpan 
müze, kentin tatlı halini sürükleyici 
bir deneyimle buluşturuyor. 

Muzdan ormanların içinden geçerek 
kendinizi milyonlarca 'sprinkle 

pasta, cupcake ya da muffin gibi 


tatlıların dekorasyonunda kullanılan 


bir çeşit şekerleme) ile dolu havuza 


atabildiğiniz müzede, gökkuşağının 


MÜZE 


Capcanlı renkleriyle 
yerde eriyen ve 
duvarlardan akan dev 
çubuklu dondurmalarının 
tadına bakamasanız bile 
üzerlerinde korkusuzca 
gezebilirsiniz. 


bütün renkleriyle dolu bir dünya 
tarafından sarmalanıyorsunuz. İçeri 
adımınızı attığınız andan itibaren 

tek boynuzlu atların, pamuk 
şekerlerin ve hatta rüyaların tadına 
bakabileceğiniz gerçeküstü bir 
serüvenin içine düşüyorsunuz. Koku 
ve tat duyularınıza en üst seviyede 
hitap etmek için İnternational 
Flavors&amp, Fragrances Institute 
ve bilim adamlarıyla işbirliği yapan 
müze, yarattıkları dondurma çeşitlerini 
tatmanız için deneysel bölümlere de 
sahip. Bu nedenle müzeye kesinlikle 
bir şeyler yemeye hazır gitmenizde 
yarar var. Farklı deneyimlere açıksanız 
bazı dondurmaları denemeden önce 
size verilen küçük bir tablet sayesinde 


tat duyunuzla ilginç bir keşfe 


çıkabilirsiniz. Hiçbir zararı olmayan ve * Y 5" b ii 
sadece tat duyularınızda bulunan belirli Pİ İı Gu 
noktaların ortaya çıkmasını sağlayan < » Ss p 
bu küçücük tableti aldıktan sonra size ş , My Md 


genelde ekşi olduğunu bildiğiniz (limon 
sorbe gibi) bir çeşit dondurma ikram 
ediliyor. Normalde oldukça ekşi olan 
sorbe'yi tattığınız anda damağınızda, 
sorbe tadıyla tamamen ters düşen 
yoğun tatlı bir lezzet algılamaya 
başlıyorsunuz. Hazırlanan bu küçük 
oyun, tat duyularınızla eğlenmek 

ve kendinizi şaşırtmak için oldukça 
eğlenceli bir deneyim yaşatıyor. Eğer 
bu eğlencenin bir parçası olmaya karar 
verirseniz şunu unutmamanızda fayda 


var: Bu olayın arkasından bir şeyler 
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Duvar desenlerinin bile 
şekerlemelerden yapıldığı 
müzede gezerken bir anda 
pembe, sarı muzlarla kaplı 
bir ormanla karşılaşmak 
pek de şaşırtıcı olmasa 
gerek! Burada durup 
beklemek yok, hemen 


içine dalın! 


yiyip içmek için mutlaka bekleyin 
yoksa normalde buruk olan tatlar bile, 
tabletin dilinizdeki etkisi geçmediği 
için oldukça farklı ve tatlı gelecek. 
Söz konusu dondurma müzesi olunca 
ve müze, daimi yaz havasına sahip 
Los Angeles'ta açılınca içinde sadece 
Kaliforniya'ya adanmış bir odanın 
bulunması da beni şaşırtmıyor. 
Kaliforniya güneşinin altında parlayan 
renklerle yaratılan oda, Los Angeles'ın 
enerjisini size vermeye yetiyor da 
artıyor. İkonik “Hollywood! yazısı, 
yerini “İce-Cream'e bırakırken her 
hafta aralarında MeConnell&#39; 

s, Salt &amp; Straw, Coolhaus 

x Cuisinart ve Cream gibi eşsiz 
Kaliforniya dondurmacılarının yer 
aldığı bölümde, sizler için hazırlanan 


özel dondurmalardan tatma imkanı 


elde edebiliyorsunuz. Bulutların 


“ p” | üzerinde yaratılmış bir şehrin 
' . sokaklarında gezermişçesine sizi 
e sürekli gülümseten ve enerji veren 
2 ç — - Sık > : 
e ize böylesi bir atmosferde eğlenmeyi 


her odanın tadını ayrı ayrı çıkarmayı 
kesinlikle unutmayın. Eriyen dev 
buzlu çubuk dondurmaların üzerinde 
gezerken mutsuz olmanın mümkün 
olmadığı bir dünyada olduğunuzun 
çabucak farkına varacaksınız. Pembe 


' telefonlarla kaplı pembe odalar, 


“a 4 : di MN çikolatalı toprakta yetişen nanelerin 
etrafında mutluluktan zıplaya 
“1 hoplaya gezerken karşınıza çıkan ufak 


trambolinler ile iyice havalara uçabilir 
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Dondurmalar 
şekerler, 
oyunlar derken 
kendinizi adeta 
bir masalın 
içinde 
hissedeceğiniz 
MOIC. en renkli 
hayallerinizi 
ortaya çıkarıyor. 


ya da bir elinize dondurmanızı alıp 
tropik muz kaplı odadaki salıncaklarda 
sallanabilirsiniz. 

Her güzel şeyi tadında bırakmak 
gerek denilerek, esas açılış stili 
pop-up olarak planlanan müze, 
karşılaştığı yoğun ilgiden dolayı 
ziyaret tarihini şimdilik bir süre 

daha uzatmış durumda. Kısa süreli 
olduğu haberi gerçekten üzücü olsa 
da yeni lokasyonlarıyla bu yıl ve 
önümüzdeki yıl yepyeni sürprizler ve 
birbirinden farklı deneyimlerle tekrar 
bizimle buluşacağını duymak oldukça 
sevindirici! Çocukken düşlediğiniz en 
çılgın fikirleri ve hayalleri hatırlayın. 
İşte şimdi kafanızda kurduğunuz 

o özgür dünyanın en eğlenceli 

halini Museum of İce Cream 
gerçeğe dönüştürüyor. Şimdikini 


kaçırdıysanız bile heyecanla yeni 


okasyonları beklemeye ve gününüzü 
renklendirecek paylaşımlarıyla (9 


museumoficecream hesabını takip 


ie etmeye devam edin. © 
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»y Panasonic 


rununuzu dinleyin... 


noveLLa corian 


Sakinliği ve huzuru mu arıyorsunuz? 


Ruhunuzu dinleyin... O sizi Novella 


Corian'ın çok özel dünyasına getirecek. 
Novella Corian'ın zarif ve özel dokusuyla 


fark yaratan seçenekleri sizi bekliyor. 


Panasonic Eco Solutions Elektrik San. ve Tic. A.Ş. esir.panasonic.com 


ŞİMDİ KENDİNİZİ BİR 'SPACE'TE 
HAYAL EDİN; ye IZI SÜREKLİ 


YENİLİK DÜŞÜNENEER, 
BAŞARININ PEŞİNDE KOŞANLAR 
VE HAYÂLPERESTLER SARSIN! 


YAZI CANSU GÜNEY FOTOĞRAF DELFINO SISTO LEGNANI 


MEKAN 


reelance, home-ofhice gibi terimleri gittikçe 
daha sık duymaya başladığımız bugünlerde 
çalışma alanları da bu kelimelerin etrafında 
şekillenmeye başlıyor. Genelde butik ya da 
küçük kafelerde bilgisayarlarıyla karşımıza 
çıkan bu insanlar ve artık evini ofis gibi kullanmaktan yorulanların imdadına, git gide çoğalan, keyifli tasarımlara 
sahip bu mekanlar yetişiyor. Kullanıcıları için rahat bir çalışma ortamı 
sağlamayı hedefleyen bu alanlar, taptaze kahvenizi içerken aynı za - 
manda başka iş ve insan gruplarıyla da iletişime geçip yeni projeler 
geliştirebileceğiniz hatta arkadaşlıklar kurabileceğiniz keyifli bir atmosfere sahip. Çalışma alışkanlıklarınızı kökten değiştiren ve serbest çalışan insanları daha profesyonel bir hayata alıştıran bu ortak 
çalışma alanlarının en yenilerinden biri de “Spaces' adıyla geçtiğimiz 
aylarda, Milano'nun hızla gelişmekte olan Porta Nouva bölgesinde 
kapılarını açtı. 
Aslında bu projenin hikayesi günümüzden biraz daha eskilere 


dayanıyor. İlk olarak 2006 yılında, Amsterdam'da “Spaces' adıyla, 


çalışacak düzgün bir yeri olmayan ya da dışarıda çalışmak isteyen 
insanlar için alternatif bir alan yaratmak amacıyla ortaya çıkıyor 
bu yeni çalışma mekanı. Gördüğü ilgiden sonra ise hızla dünyanın 
farklı köşelerine yayılmaya başlıyor. Özel ve profesyonel bir iş ortamı sağlayan projenin ruhunda yenilikçilik yatıyor. 2017 itibariyle 
de 20 ülkedeki 100 lokasyonuyla kullanıcılarına kocaman bir kültür 
ve iletişim ağı sunuyor. Amsterdam'ı Londra, New York, Palo Alto, 
Melbourne, Sidney, Meksika, Paris, Madrid ve Barcelona takip edi - 
yor. Daha pek çok şehrin yer aldığı şube listesinin en yeni üyesi ise 
Milano. Milano'da açılacak olan Space'in yeni mekanı için seçilen 
isim de yine Milano merkezli mimari fırma Laboratorio Permanente oluyor. Laboratorio Permanente, 2008 yılında Nicola Russi ve 
Angelica Sylos Labini tarafından Milano'da kuruluyor. Yurt içi ve 
yurt dışında birbirinden keyifli projelere imza atan fırma, tarihin ve 
kavramsal düşüncenin özünü temel almasına rağmen projelerinde 
modern ve yenilikçi bir bakış yaratarak; sağlam temele dayalı ve ile - 


ri görüşlü tasarımlar ortaya çıkarıyor. Stüdyo şimdiye kadar birçok 
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uluslararası yarışmada boy göstererek pek çok ödül aldı. Gelelim 
Milano'da tasarladıkları Spaces'in yeni evine... 

Başarılı alan kullanımıyla birbirinden farklı ihtiyaçlara cevap verebilen Spaces, iş dünyasına taze bir nefes getiriyor. İkinci Dünya 
Savaşı sonrası dönemin mimarisini taşıyan eski Milano binalarından 
birine yerleşerek 4 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Küçüklü büyüklü toplantı salonları, iş görüşmelerinizi rahatça yapabileceğiniz 
alanlar, iş bağlantılarını geliştirmek isteyenler için keyifli oturma 
bölümleri ve yalnız çalışmak isteyenler için tasarlanan özel alanlarıyla kullanıcılarına birbirinden farklı mekan alternatifleri sunuyor. 
Bu kadar yoğun bir sirkülasyonu sağlamak içinse Spaces'in iç organizasyonu adeta küçük bir kasaba inşa edilircesine düşünülüyor. 
Her detay ve her fikir çalışan insanların konforu ve beklentileri göz 
önünde tutularak tasarlanıyor. Yaratılan bu yeni ekosistemde her bir 
alan kullanıcıların isteklerine göre şekilleniyor. Resmi, rahat, spon - 
tane gelişen buluşmalara, düzenlenen organizasyonlara ve partilere 
göre de kendi içinde farklı tarzlara yer veriyor. Küçük, saklı köşeleri bile anlamlandıran mimarlar için projenin en güçlü yanı farkına 
varılan hassas bir estetikle şehrin ve iş hayatının sert duruşunun iç 
içe geçmiş olması. Spaces için tasarlanan alanlar esnek ve yenilikçi 
olmalarının dışında dekorasyonlarında ve mobilyalarında kullanılan 
malzemelerle de ön plana çıkıyor. 

Özel yapım Amerikan, ceviz mobilyalar, eşsiz İtalyan ve Nordik 
tasarım parçaları, yumuşak ve sıcak kumaşlar mekanın bütün ruhunu 
oluşturuyor. Bina sert bir dış yapıya, beton ve taş yüzeylere sahip ol - 
masına rağmen bu özel mobilyalar kusursuz bir şekilde mekanın içine 
yerleşiyor. Modern ve geleneksel dokunun birlikteliğiyle yakalanan 
ahenk, kullanıcılarına benzersiz bir çalışma ortamı sağlıyor. 

Zemin katta en büyük dikkati ışıklandırma çekiyor. Dışarıdan da 
görülebilen ışıklar ve lambalar girişe pırıltılı bir gökkuşağı gibi yerleşerek Milano gecelerini aydınlatıyor. Renklerin ve malzemelerin 
kurnazca kullanımıyla her alana kendine has bir karakter veriliyor. 
Parlak ve eğlenceli renkler girişe enerji katarken ceviz ağacının hakimiyetindeki kafeterya sıcak, samimi bir atmosfere bürünüyor. Yu- 


muşak ve rahat renk paletiyle boyanan çalışma alanları ise natürel 
$ paletiy Y çalış 5 
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Yarattıkları alanlarda çeşitliliğe 
önem veren mimarlar sayesinde 
ww herkes kendine uygun çalışma 
ortamına ve rahatlığına sahip. 


Ceppo taşı ve betondan 


yüzeyler Milano gelenekle 
bağlı kalındığını gösterir 
yapıyı özenli ve güçlü b 


görünüm kazandırıyor. 


Sg 


sakin çizgisiyle keyifle çalışmanızı sağlıyor. Ofis katlarındaki soyut, 
transparan cam duvarlar siyah metal çerçevelerle birleşip yüzeyi 
kaplayan sıcak meşenin dokusuyla dengeleniyor. Koridorlarda yer 
alan ve 30 derece eğim ile asılan ışıklar, tavana hareketli bir görü - 
nüm katıyor. Toplantı odalarını çevreleyen katlanan paneller saye - 
sinde duvarlar tamamen açılarak kolaylıkla bir organizasyon veya 
parti için ihtiyaç duyulan geniş ve kesintisiz boşluk elde edilebiliyor. 
Çatı katında yer alan teras, ahşap döşemeyle kaplanarak ince, zarif, 
metal bir strüktürle gölgede kalırken gökyüzünün değişen renklerini 


takip edebileceğiniz bir oturma alanına dönüşüyor. Her türlü çalışma 


şekline kolaylıkla uyum sağlayabilen mekan, enerjik ve başarılı insan 
profiliyle de iş dünyasının yeni kalbi durumuna geliyor Yaratıcı insanarın ve rahat çalışmayı sevenlerin yeni evi olan Spaces, günümüzde 


sayıları hızla artan bu yeni nesil çalışma stilinin öncülerinden olmakla 


almayıp en başarılı olanlarından biri. Spaces sayesinde evinizi artık 
sadece 'ev' olarak kullanabilmenin verdiği keyfe ve kendinize aitmiş 
gibi rahatlıkla çalışabileceğiniz bir ofis ortamına sahip olmanın lüksü - 
ne doyamayacaksınız! Siz de evden çalışanlardansanız ve iş-ev ilişkisini birbirine karıştırmaktan yorulduysanız, size en yakın Spaces'e 
koşarak hemen keşfetmeye başlayın. Yepyeni ve kurallarını kendinizin koyduğu bir ofis hayatının içine balıklama atlayın! © 
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SÖYLEŞİ 


AĞDAŞ,. GELENEKSEL 


VE UC BOYUTLU! 


Özgün tekniğiyle dikkat çeken Polonyalı genç sanatçı Justyna Wotodkiewicz, işlemelerini 
soyut formlu kıl heykelleriyle birleştirerek denenmemiş bır yöntemle karşımıza çıkıyor! 


YAZI GÖZDE ULUSOY 


eleneksel nakış işleme yöntemi kanaviçenin modern - 

alternatif formlarda ve özellikle çağdaş sanatçıların 

üretiminde kendine yer bulmuş materyallerden biri 
olarak karşımıza çok daha sık çıkmaya başladığı kesin. Ancak 
Justyna Wotodkiewicz'in, soyut formları kil heykelleriyle 
boyutlandırdığı işlemeleri, daha önce denenmemiş, şaşırtıcı bir 
malzeme birlikteliği sunuyor. Polonya'da doğup büyüyen ve halen 
Polonya'da yaşayan genç sanatçı, kil heykel tasarımları yaparken 
daha önce deneyimlediği ancak uzak kaldığı nakış işlemeleriyle 
ilgili farklı sanatçıların üretimlerini incelemeye başlamış ve 
sonunda kendi özgün tekniğini geliştirmiş. Yaratım aşamasının 
detaylarını tüm açıklığıyla paylaşmaktan da çekinmeyen 


sanatçı, merak eden ve öğrenmek isteyenler için hazırladığı 


120 ALLDECOR 


PDE dosyalarını web sitesi üzerinden paylaşıyor. Neden ve 
nasıl sorularını yönelterek üretim süreci ve katmanlı nakışlarının 


yaratım sürecine dair detayları Wotfodkiewicz'den dinliyoruz. 


Önce eğitim hayatından ve kariyerine nasıl 
başladığından biraz bahseder misin? 

Ben botanik eğitimi aldım ve bu hayatımın en büyük 
gizemlerinden biri. Nedeni ise orman kanunlarının insan 
dünyasını da yönettiğini anlamam; -büyük karmaşalar 
bireyleri içine çeker ve hayatlarına yön verir-. Bazen ne 
kadar çabalasak ve uğraşsak da bunu kontrol edemeyiz. 
Bunun yanı sıra beni şu an olduğum noktaya getiren her 


neyse ona minnettarım. 


Peki işlemeye olan merakın nasıl başladı? Ve bunu 

üç boyutlu heykelsi bir forma taşıma ilhamını veren 
ne oldu? 

İki yıl boyunca yoğun bir şekilde polimer kilden heykeller 
çalıştım ve duvar saatleri tasarladım. Bu sırada kili, farklı teknik 
ve yöntemlerle kullanmayı öğrenmiş oldum. Hazırladığım işleri 
Instagram'dan paylaşmaya başladım ve aynı anda birçok ilginç 
sanatçı keşfettim; bunların çoğu nakış işleyen kişilerdi. Kilden 
heykeller yaparken bu sanatçıların işlerini de takip etmeye 
devam ettim. Nakış zaten benim için yeni bir şey değildi, okul 
yıllarımda da işleme yapıyordum. Nakışa olan özlemim birkaç 
ay kafamı kurcaladı. “Çağdaş sanatçıların tekstil sanatının 
ruhunu keşfetmelerine sebep olan yeni ne vardı?” Bunları 
düşünmek beni çok etkiledi ve aralarına katılmak istedim. 
Sonrasında kil ve nakışı buluşturma fikri çok parlak geldi. 

Bu fikir gece aklıma geldi; ertesi sabah işleme yapmaya 
başlamıştım bile. 


Üretim sürecini ve aşamalarını biraz anlatır mısın? 
Tasarladığım her parça daima polimer kil heykel içeriyor. 
Bazıları basit daireler, toplar, küçük duvarlar; bazıları çok daha 
armaşık formlardan oluşuyor. Bu formları kumaşa bağlamak 
için asla yapıştırıcı gibi maddeler kullanmıyorum. Kilit nokta 
her formu iğneyle kumaşa sabitlemekten geçiyor. Yeni bir 
çember tasarlarken genelde yeni desen arayışına girerim ki 


bu özgür araştırma ve keşfetme kısmı bu işe olan tutkumu da 


besliyor -. Çoğu zaman önce kil heykellerimi tasarlıyorum; 
onları pişirdikten sonra işlemeye geçiyorum. Bazen de önce 


işlemeleri yapıyorum sonra heykeli tasarlıyorum. 


Üç boyutlu etki yaratmak için kullandığın farklı 
malzemeler var mı? 

Çoğunlukla Fimo polimer kil kullanıyorum. Profesyonel 
olanlardan yumuşak olanlara kadar pek çok farklı türüyle pastel 
tonları ve özel efektleri yakalayabiliyorum. Fimo sıvı ve metalik 
pudra kullanıyorum. Transparan etki yaratmak istediğimde 
Pardo kil ya da reçine kullanıyorum. Kilden heykellerin tümünü 
dikmeden önce fırınlıyorum. Bazen heykeli hazırlarken parçayı 


parçayla birleştirip birlikte pişirdiğim de oluyor. 
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Web sitende bu aşamaları öğrenmek isteyenler için 
tutorial'ların var. Ayrı bir hazırlık yapıyor musun yoksa 
çalıştığın işler üzerinden mi anlatım yapıyorsun? 
Şablonları dijital olarak hazırlamıyorum, kendim çiziyorum. 
Kilden heykelleri hazırlarken ve dikişleri yaparken de devamlı 
olarak süreci fotoğraflıyorum. Daha sonra bunları PDF dosyası 


olarak hazırlayıp İngilizce açıklama metinleri ekledikten sonra 


paylaşıyorum. 


“ 


Stilini nasıl tanımlıyorsun? 


Po | mer ki | d en a R tl CI Canlı ve kontrast renkleri kullanarak soyut işler üretiyorum. 
ba Sit fo rim U HK © /kel e rl e İşlemelerini dikkat çekici kılan nedir sence? Kullandığın 


malzemeler mi renkler mi yoksa nasıl tasarladığın mı? 


Na kı Sİ bi rl ©SEl Eli Bence genel olarak bu kompozisyonu sağlamış olmak önemli 


i i : kçası polimer kil ve nakışı bir araya getirmenin çok akıllıca 
n > yi peş 
J U si e Wo od €eW C LER € bir fikir olduğunu düşünüyorum. Daha önce bu malzemeleri 
elcceamıliMm U (etli mn SUrecinin bir araya getiren hiç kimse olmamış. Ve tabii biraz da tasarımcı 
$ EL z ve tasarladığı iş arasındaki büyüye inanıyorum. Bu kimsenin 
farklı ilerlediğini, kimi zaman 


once deseni, kimi zaman da . i nı 
Bugüne kadar yaptığın en heyecan verici iş ne oldu? 


h © Y kel | h azI rl d y alfa k Daha önce farklı alanlarda sanat projeleri için üretim yaptım. 
a Resim, heykel, dikiş, hareketli obje tasarımı, tavan resmi, cam 
başladığını anlatıyor. e 
obje tasarımı, mücevher tasarımı gibi... Kendim için diktiğim 


birkaç elbisem oldu ve bu benim için gerçekten çok keyifliydi. 


açıklayabileceği bir şey değil ve sanırım ben de buna sahibim. 


Sana ilham veren ya da hayran olduğun sanatçılar 
arasından birkaç isim söyleyebilir misin? 

Üç boyutlu nakış yapma konusunda bana ilham veren pek çok 
sanatçı var. Bunlardan bazıları Susanna Bauer, Adam Pritchett, 
Humayrah Bint Altaf, Danielle Clough. Sadece işleme yapan 
sanatçılardan oluşacak şekilde değil ama hayran olduğum 


isimlerden oluşan çok uzun bir listem var! 


İşleme yapan sanatçılar arasında birlikte çalışmak 
isteyeceğin isimler var mı? 

Nakış işleyen değil ancak farklı alanlarda üretim yapan sanatçılarla 
ortak projeler yaptık daha önce. İşleme yapan bir sanatçıyla 
birlikte çalışmak benim için karar vermesi çok zor bir süreç 


yaratabilir. Ama ortak bir proje yapmak isterim tabii. © 


satılık ev 

kiralık ev 

ev elektroniği 
ev dekorasyon 
ev tadilatı 

kedi evi 


Ev ile ilgili her şey için de adres hep aynı. 
sahibinden.com 


İTALYAN İŞİ 


Floransa ile ilgili şöyle bir şey vardır. Sokaklarında, bir Avrupa şehrini gezdiğinizi sanırken elini 
usulca uzatır ve kalbinizden yakalayıverir sizi. Ondan sonra hep daha fazlası için geri dönmek 
istersiniz. Tamam bu sefer artık sıradanlaştı derken her defasında başka bir yanını gösterir. 
Adeta göz kırparak sizi o bilinen meydanlarından, turist noktalarından, ara sokaklarına çağırır. 


YAZI EDA GÜNGÖR FOTO AD ASTRA 


Sİ anat, şehrin güzellikleri 
ve tarih hazinesi, doğal 


set hali bilinen bir gerçek. Her 
şehrin (en azından her turistik 
ve güzel şehrin) görülmesi, gezilmesi gereken tarihi ve sanatsal 
yerleri olur. Eskiden daha yaygın 
olan, görev gibi turistik nokta 
gezme alışkanlığı sonunda yerini 
orayı yerlisi gibi gezmeye, daha 
serbestçe keyfini o çıkarmaya, 
şehri yaşamaya bıraktı. Son zamanlarda bu 'deneyim” fikrinin 
iyiden iyiye yayılmasıyla, o eski 
bilindik otel anlayışı da değişti 
çünkü kaldığınız yer de yaşadığınız deneyimin bir parçası. 
Artık yalnızca seyahat sırasında 
konakladığınız; konforlu, temiz, 
yerine göre şık bir mekan olmanın ötesine geçmeye başladı, oteller. Daha az odalı, farklı 
bir tarza sahip yerler çoğaldı 
ve daha çok ilgi görür hale geldi. Sevdiğiniz bir otele gittiğiniz 
zaman bir yandan çıkıp sokakları 
keşfetmek bir yandan da mekanın tadını çıkarmak istiyorsunuz. 


Üstüne bir de genel olarak nere- 


leri gezdiğiniz kadar; nasıl, nerede yaşadığınıza da düşkünseniz 
otel konusu bazen daha heyecan 
verici hale bile gelebiliyor. Özellikle de ilk kez gitmediğiniz, vakit 
sıkıntısıyla haldır huldur gezmek 


zorunda olmadığınız bir yerdey- 


seniz. Ad Astra Hotel Particulier 


birkaç mimar ve tasarımcının 


ortak olarak açtığı bir butik otel. 
Mecburen otel diyorum ama 


aslına bakarsanız otel-motel de- 


gil; büyüsüne kapılmamanın elde 
olmadığı, vizyon ve zevk sahibi 
insanların elinden çıktığı daha ilk 
anda fark edilen bambaşka bir 
dünya burası. Çok fazla bilinen 
bir yer değil; bu yazıyı yazarken 
bile hem bilinsin hem bilinmesin 
istiyorum. Yine fazla bilinmeyen çok güzel yerlerin bölgesi 
Oltrarno'da yani Arno Nehrinin diğer tarafında. Oltrarno 
turist mıknatıs” noktalardan 
biraz daha uzaktadır ve ara sokaklarında dolaştıkça bir şeyler 
bulursunuz. Vecchio'dan sonraki 
ikinci köprüden geçip bölgenin 


kalbinin attığı yerel meydanlar - 


HER BİR ODA 
ESKİ VE YENİYİ, 
MODERN 
DÜNYA 

VE KLASİK 
İTALYA 
FLORANSA'SINI 
BİR ARAYA 
GETİRİYOR. 


dan Santo Spirito'dan biraz daha 
yürüyüp Via del Campuccio'ya 
varıyorsunuz. Sokakta önünden 
geçerken kapı ve duvarların ardından böyle bir şey çıkabilece- 


gini tahmin edemiyorsunuz, ki 


bu olayı daha da güzelleştiriyor. 
Ad Astra, eski bir aile konağının 
restore edilmiş hali. Avrupa'nın 
en büyük özel bahçesine bakıyor. Bahçe özel mülk olduğu için 
giriş yok ama çepeçevre devam 
eden terastan o devasa güzelliğe 
bakmak bile yettiğinden içinde 
dolaşmasanız da olur. Zaten dışarıda gezmekle odada zaman 
geçirmek arasında yeterince 
gelgit yaşayacağınız için ona 
sıra gelmeyecek. Daha adımınızı atar atmaz ruhu olan bir yere 
ayak bastığınızı hissediyorsunuz. 
Sanki hayattaki bütün amacı sizi 
mutlu ve rahat ettirmekmişçesi - 
ne güler yüzlü otel çalışanları ta - 
rafından karşılanıp her biri farklı 
bir tarzda döşenmiş odalardan 
birine alınıyorsunuz. Her bir oda 
eski ve yeniyi, modern dünya 


ve klasik İtalya Floransa'sını bir 
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KEŞİF 


Ad Astra Hotel Particulier 
birkaç mimar ve tasarımcının 
ortak olarak açtığı bir butik 
otel. Güzellikte Floransa'yla 
yarışan, belki de bu kadar 
güzel olduğu için gerçek 
değilmiş gibi gelen bir yer. 


araya getiriyor. Asıl mesele de o 
andan itibaren başlıyor. Bir oda 
insanı en fazla ne kadar mutlu 
edebilir; burada bunu deneye - 


bilirsiniz. Güzel bir seyahat ge- 


çiriyor olmak mı 
açıldığı an o od 
beni daha çok 

şimdi bile tam o 


miyorum. Güze 


yoksa kapısı ilk 
ayı görmek mi 
heyecanlandırdı 
arak ayırt ede- 


vakit geçirdiği 


yerlerden anı olarak bir şeyler 
toplama alışkanlığı olanları kleptomaniye itebilecek bir yer olması gibi bir sorun da söz konusu. Yurt dışı otellerinde kanayan 
bir yara olan albenisiz kahvaltı 
konusu da buraya uğramamış; 
kahvaltı 


etmeyi o sevmiyorsa- 


nız bile muhtemelen masadan 
Ad 
Astra'da kalmanın yarattığı his- 


kalkmak istemeyeceksiniz. 


si; yürüdükçe çatırdayan eski 
parkeler, yüksek tavandan yere 
kadar uzanan pencereden görünen uçsuz bucaksız bahçeler ve 
tutku yaratacak banyosu üzerinden anlatmaya çalışmak çok 
basit kalır. Bir süreliğine de olsa 
bir İtalyan fılmindeymiş gibi hissedeceğiniz, güzellikte Floransa'yla yarışan, belki de bu kadar 
güzel olduğu için gerçek değil - 
miş gibi gelen bir yer diyelim. © 
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Kentlere ruhunu veren 
mimarlarımızın 
Dünya Mimarlık Günü 
kutlu olsun. 


Doğanın bize sunduğu cama 
projelerinizle hayat verdiğiniz 
için teşekkür ederiz. 


ilter. 444 9872 


mimaricam(ösisecam.com ŞİŞECAM 


vw ” 
ma g, sisecamduzcam.com 


Mİ (W/sisecamduzcam DÜZCAM 


MEKAN 


ZAMANSIZ 
ŞIKLIK 


MAÇKA'DAKİ TARİHİ APARTMANLARDAN BİRİNDE YER 
ALAN, ZAMANSIZ ŞIKLIĞIN ADRESİ RB LİVING'İN KAPISINI 
ÇALIYOR, YENİ KONSEPT VE DEKORASYONUYLA DİKKAT 
ÇEKEN MEKANI FİRMA SAHİBİ REZZAN BENARDETE İLE 

GEZME ŞANSI YAKALIYORUZ. 


YAZI RANA KORGÜL FOTOĞRAF KADİR AŞNAZ 


B Living, kurucusu Rezzan Benardete'nin 

kreatif yönetiminde dekorasyon, iç mimari, 

moda, tasarım ve sanat gibi farklı disiplinleri kendine has tarzı altında toplayan bir lüks 

yaşam markası. 2014'ten beri faaliyetlerini 

sürdüren RB Living; dekorasyon, iç mimarlık, mobilya tasarımı ve özel etkinlikler için konsept belirleme 
konusunda proje ve uygulama yapan mimari bir ekip olmanın yanı 
sıra dünyadan ve Türkiye'den sanatçıları mekanında ağırlıyor ve sa - 
natseverlerle buluşmalarına aracılık ediyor. İşbirliklerinden beslenen 
dinamik ve değişken yapısıyla birçok farklı marka ve RB Living'e özel 
tasarımları bünyesinde barındırıyor. 

Ziyaret ettiğimiz mekan, eski dönemlerin mimari çizgisinde, 
yüksek tavan ve geniş hacimlere sahip. Bulunduğu Aziziye Palas 
Apartmanı ise Maçka'da, yaklaşık yüz senelik tarihi bir bina. Rezzan 
Benardete ile sohbet etmeye başlıyoruz, mekanı gezerken. “Müşterilerimizin bize kolayca ulaşabileceği ve vakit geçirmekten zevk 
aldığı bir lokasyon olduğu için Maçkalyı tercih ettik. Ayrıca semtin 
işimiz için çok doğru bir yer olduğunu düşünüyorum. Yer aldığımız 
apartman da gerek ruhu, gerekse de tarihi oluşundan dolayı benim 


zamansızlık anlayışımla çok örtüşüyor. Maçka ve Teşvikiye'deki bu tip 
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kimlikli apartmanlar, her dönem klasikliğini koruyor ve zamana dire - 
niyorlar” diye anlatmaya başlıyor Benardete ve şöyle devam ediyor: 
“Buraya taşındığımızda sıkı bir tadilat projesi uyguladık. Zevkli ama 
olay olmayan bir süreçti. Yıkım döküm olmadı. Apartmanın mevcut 
arakteristiğinin ve kimliğinin içinde kaldık. Zaten aksini düşünmek 
ya da uygulamaya çalışmak çok yanlış olurdu. Gündelik yaşam pratikleri üzerinden kendi stilimle dekorasyon çalışmalarını bir ay içinde 
tamamladık. Renk seçimlerini mevsimsel yaparak mağaza içindeki 
alanlarda birbirinden farklı renkler kullandık. Aydınlatma sistemini 


okal ve genel aydınlatmalar ve abajurlarla çözdük. Perdeleri rustik 


ullanmayı tercih ettik. Zeminler parke olup çok sevdiğim Fas işi et - 
nik kilimler kullandık. Sanat eserleri de vazgeçilmezim. Bu konuda 
Öktem&Aykut Galerisi bizim çözüm ortağımız oldu. Buraya bize 
gerek müşteri gerekse de arkadaş olarak gelen herkesin ortak fikri, 
mağazanın ev sıcaklığında bir havası olduğu. Bu da bana doğru bir 
düzenleme yaptığımızı kanıtlıyor. Sonuçta işimiz de bu. Buraya gelen 
herkes evi ya da iş yeri için küçük de olsa bir şeyler bulabiliyor. Üstelik olası dekorasyon projelerimiz için burası bir showroom ya da bir 
örnek daire niteliğine de sahip diyebiliriz.” 

Rezzan Benardete kişisel hobisini meslek olarak yapmayı ter- 


cih ettiği için yaklaşık yedi senedir mesleğin içinde. Konut ve ticari 


mağaza bölümünde 

oturma alanları organize 
edilmiş. Mekan, yüksek tavan 
avantajına sahip. Tablo Toygun 
demir'e ait. İpek kumaşlı Wen 
kanepe ve akçaağaç kaplama 
palar Tayfun Mumcu tasarımı. 
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kanepe 
ve İâke abajur Tayfun 
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RB Living sahibi, mekan yam | 


Rezzan Benardete. vesaai manız V” 


yapılar için dekorasyon ve iç mimarlık hizmeti sunan ofisi ise 2014 
yılından beri önemli projelere ve tasarımlara imza atıyor. “Sevdiklerimin bu işi yapmam konusunda beni desteklemesi ve iş esnasında 
kendimi dünyadan soyutlayıp iyi hissetmem, beni bu mesleğe yön - 
lendirdi. Hayatımda dekorasyonun yeri çok büyük; yaşantımın her 
alanına yayılmış durumda. Eskiden sadece kendi yaşam alanlarımda 
uyguladığım bu tutku zamanla gelişerek bugün çok severek yaptı - 
gım bir mesleğe dönüşmüş durumda. Bu benim için hem büyük bir 
keyif hem de üretkenlik açısından çok tatmin edici. Mesleğimin en 
sevdiğim yanı sürekli değişen mekanlar yaratmak ve yeni insanlar 
tanımak. Bu iş bana çok keyif veriyor. Her seferinde değişik bir yorum ve övgü alıyorum. Sevdiğiniz işi yapmak gibisi yok. Her geçen 
gün ne kadar doğru bir iş yaptığıma daha çok ikna oluyorum” diyen 
Benardete, “Seyahatlerimden çok besleniyorum ve bu da projelerime çok olumlu yansıyor. Projeleri değerlendirirken ev sahiplerinin 
ihtiyaçlarını ve isteklerini dinliyorum, kendimi anlatılanların içinde 
hayal ediyorum. Böylece mekanı göz önünde bulundurup içinde 
yaşamayı hayal ettikleri hayata odaklanıyorum. Konforlu, kendimi 
rahat hissedeceğim mekanlarda eklektik ve zamansız mobilya ve 
objeleri tercih ediyorum. Her dönemin tercih ettiğim tasarımları var 
ancak gerek kendi özel ortamlarımda, gerekse de uyguladığım deko - 


rasyon projelerinde benim önceliğim, zamanla demode olmayan ve 
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-RB Livingin n » hareketli Di yezii 
| mobily nda Tayfun Mumcu 
rçalar mevcut. Chi 
“sandalye Tayfun Mumcu'dan, dresuar 
“Baker marka tercih edilmiş. Siyahbeya Hakgabay'er Terry © Bieilla ait. 


si "ii 


her daim güncelliğini koruyan parçalar. Konuyu daha detaylandırır - 
sak renk, ışık ve sanat eserleri de benim için önemlidir. Doğru renk 
hem mekanın atmosferini düzenler hem de yaşayanların ruh halini 
pozitif yönde etkiler. Sıcak, samimi ve konforlu bir mekan yaratmak 
için bence aslolan budur. Bir yaşam alanındaki ideal dekor, içinde 
yaşayanların yaşam stili ile uygun ve paralel olmanın yanı sıra rahat, 
şık ve fonksiyonel olmalıdır. Bu sadece evler için değil iş yerleri için 
de geçerlidir, benim dekorasyon anlayışıma göre” sözleriyle anlatıyor 
tasarım anlayışını. 

RB Living'de mobilya, ev tekstili ve dekoratif objeler satışa sunuluyor. Benardete her birini kendi seçiyor, bazılarını da bambaşka 
bir objeye dönüştürüyor. Cam ve bakır ürünleri, yastıklar, mumlar ve 
bazı hediyelik eşyalar onun kendi tasarımları arasında yer alıyor. RB 
Living mağaza olarak tek kata yayılmış. Mekan içinde Tayfun Mumcu 
Mobilya, Banu Bora Mumcu - In the Mood for Love markalarının 
özel alanları da mevcut. Üst katta ise iç mimarlık ofisi yer alıyor. RB 
Living'in mağaza alanında çeşitli etkinlikler ve davetler de düzenleniyor. Marka tanıtımları ve lansmanların yanı sıra sergiler de organize 
ediliyor. İşbirliklerine önem veren Benardete, birlikten kuwet doğar 


mantığında olan bir mekan tasarımcısı ve “Burada çok güzel bir si - 


nerji yakaladık, çatımız altındaki firmalarla. Birlikte güzel işler yapıyo - 


ruz” diyerek sözlerini tamamlıyor. © 
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MURAT AYDEMİR'İN YED DEKİ DUBLEKS m 
APARTMAN DAİRESİ, ŞIK DEKORASYONUYLA KEYIRLI 
BİR YAŞAM ALANINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR. 


YAZI RANA KORGÜL FOTOĞRAF ENGİN AYDENİZ 


— 


r daki L kanep&i ahşap orta 
maSası Mudo 
Yemek masası 


“sanda elerinde şeffaf 


« 


v sahibi Murat Aydemir moda sektöründe uzun yıllar çalışmış bir isim. Bugün emekliliğinin keyfini Teşvikiye'de - 
ki evinde çıkarıyor. Bu evde beş yıldır 


Hera ve Pace isimli iki kedisiyle beraber 


yaşıyor. Keten İnşaat apartmanlarında, 
kentsel dönüşümün güzel bir örneği olan ev, leşvikiye'nin 
ara sokaklarından birinde yer alıyor. Murat Aydemir evini şu 
sözlerle anlatıyor: “Apartman dairesi olmasına rağmen sahip 
olduğu iki bahçeden dolayı müstakil ev atmosferine sahip. 
Bahçeler hariç 160 m? olan ev, üç artı birden iki artı bire dönüştürülmüş durumda. Teşvikiye gibi kalabalık bir semtte, iki 
katlı ve bahçeli bir evde yaşamak benim için büyük avantaj. 
Giriş katta antre, misafir tuvaleti, üst bahçeye açılan ana ya - 
tak odası, misafir odası ve banyo yer alıyor; merdivenle, açık 
plan kurgulanan ortak yaşam alanına iniyoruz. Salon, yemek 
alanı ve bahçe önü oturma alanı, geniş bir plana yayılmış va - 
ziyette. Ayrıca buradan alt bahçeye çıkış da var. Bu katta evin 
mutfağı ve bir misafir tuvaleti mevcut.” 

Dekorasyona duyduğu ilgiden de bahsediyor, Murat Aydemir: “Üniversite üçüncü sınıfta okurken aslında iç mimari 
okumak istediğimi anladım. Fakat artık çok geçti tabii ki. Dolayısıyla ilerleyen yıllarda bu isteğimi hem kendi evimi hem 
de arkadaşlarınkini dekore ederek tatmin ettim. Evcimen biri 
olarak dekorasyonun hayatımdaki yeri çok büyük. Zamanımı - 
zın büyük bir bölümünün geçtiği mekan olan evlere görsellik 
ve estetik taşıyabilmek için hem bu işi seviyor olmak hem de 
vakit ayırabilmek gerekiyor. Zaten yaptığınız bir işe ya da hobiye tutkuyla bağlıysanız ona ayıracak vakti her zaman bulu - 
yorsunuz. Yani istek olduktan sonra insan bir şekilde yol, yön - 


tem ve zaman buluyor.” 


Ev Murat Aydemir tarafından dekore edilmiş. Ancak 
yoğun iş temposu ve seyahatlerinden dolayı tadilat uygula - 


ması ve denetimi IPD Mimarlık'ın sahibi, mimar Iraz Kutlar 
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tarafından yapılmış. “Evi internetten bulup satın aldım. Dekorasyon çalışmaları mart 2013'te başlayıp bir buçuk ay gibi 
kısa sürede tamamlandı. Iraz Kutlar ile yakın arkadaş olduğu - 
muz ve daha önceki işlerini çok iyi bildiğim için çalışmak is - 
tedim. Burası çok emek vererek edindiğim bir ev olduğu için 
güvenilir bir mimarla çalışmak benim için önemliydi. Eve ilk 
girdiğimizde, yeni bir inşaat olduğu için, gayet bakımlı durumdaydı. Bina henüz bir senelikti. İçinde yıkımlı değişiklik 
yaparak üç odadan iki odaya indik. Yani normalde üç odalı 
olan evin bir odasını ana yatak odasına katarak giyinme odalı, 
büyük bir oda elde ettik. Bu da bana ekstra konfor sağladı. 
Üçüncü bir oda yerine, genişçe iki oda olması benim avanta - 
jıma oldu diyebilirim. Ben dekorasyonda sıcak ve samimi or - 
tamları seven biriyim. İç mekanları büyütmek ve alanları ferah 
göstermek için belli çözümler uygulamaktan ziyade evi sıcak 
göstermeyi tercih ettim. Bu nedenle duvar ve tavanlarda gri 
ve bej tonlarına gidildi. Evi hazırlarken öncelik demin de bah - 
settiğim gibi sıcak ve samimi bir ambiyans yaratmaktı. Ayrıca 
koleksiyonlarımın da göz önünde olabileceği şekilde bir deko - 
rasyon kurgusu oluşturmayı hedefliyordum. Ancak görselliği 
ön planda tutarken fonksiyonellikten de uzaklaşılmamalıydı. 
Aydınlatma sisteminde dimmer'lerin kullanıldığı, çok aydınlık 
olmayan, yumuşak ışıklandırmaya gidildi. Salonda büyük bir 
lambader ve bir abajur var. Tavanda gizli aydınlatma ve gömme 
spotlar var. Ana yatak odasında bir avize ve bir abajur tercih 
ettim; geri kalan tüm alanlarda ise gömme spotlar kullanıldı. 
Bahçede ise duvar apliklerine gidildi” diyerek paylaşıyor evin 
dekorasyon hikayesini. 

Evin genel zemin döşemesi olarak parke, antre koridorun- 
da açık renk krem granit, mutfak ve banyolarda seramik, bah - 
çelerde tik kullanılmış. Yumuşaklık hissi için ev sahibi zemin - 
lerde; giriş katta şarabi renkte yıllanmış bir yolluk, Hint kilimi 
ve tülü; alt salon katında vintage ama patchwork çalışılmış bir 


halı, bir Türkmen halısı ve kalın bir Coco halı kullanmış. Yurt 


Üstte, merdivenden inişte sağdaki tabloda Rus bir ressam 
Aydemir'in büyük anneannesini resmetmiş. Aileden kalma 
bakır koleksiyonuna ev sahibi de yıllar içinde ilaveler yapmış 
ve bu koleksiyonu kristal şişelerle beraber özel imalat bir açık 


raf ünitesinde sergiliyor. Altta, alt bahçedeki duvar aplikleri 
Şişhane'den, Çin kanepe Mudo Concept'ten, hasır koltuk 
Yargıcı Homeworks'ten alınmış. Siyah boyalı ahşap L-oturma 
düzeni yerine göre özel imalat. Bakır tepsi içindeki renkli 
bardaklar ve çaydanlık Fas'tan alınmış. 


MS 


Sol üstte, deri kanepe Roche Bobois'ten, 
yastık Ham:m'dan, ayna Hindistan'dan. 
Sağ üstte, kafasız çamur heykel Slovenya'dan 
alınmış. Altta, Murat Aydemir'in Buda 
koleksiyonu evin geneline dağılmışsa da özel 
pleksilerin içinde yer alanlar Hindistan'a 
olan farklı seyahatler sırasında toplanmış. 
Üstteki vazo ve kristal şişe aileden kalma. 


Antrenin sol duvarında asılı 

ipek üzeri boyanmış tablo 
Endonezya'dan. Şarap renkli 
yıllanmış yolluk aileden kalma. 
Sağdaki dresuar Ikea'dan, ayna 
Hindistan'dan. Sağ duvar komple 
duvar kağıdıyla kaplanmış. 


K 
2 


Mutfak ev satın alındığında 
mevcutmuş. Saatin olduğu 
duvardaki gri açık raflar özel 
imalat yaptırılmış. Fornasetti 


küp Dubai'den. 


dışı işleri nedeniyle çok fazla seyahat eden Aydemir'in evin - 
deki pek çok mobilya, aksesuar ve obje, yıllar içinde yaptığı 
seyahatlerden topladığı parçalardan oluşuyor. “Mobilyaları - 
mın çoğu seyahatlerden veya aile yadigarı. Bunlara ilaveten 
La Casa, Mudo Concept ve Dubai The One'dan alınmış eşyalarım var. Ama benim için en önemlileri koleksiyonlarım. 
Antika hatlar, bakır ibrikler ve Uzak Doğu'dan topladığım 
Buda koleksiyonum, benim kıymetlilerim” diyen ev sahibi, 
“Sanat eserleri de bir evin olmazsa olmazlarıdır, bana sorarsanız. Ergin İnan, İsmail Yıldırım ve bazı yabancı sanatçıların 
tabloları var, evimde. Rus bir ressamın yaptığı büyük anneannemin tablosu da özel bir maneviyat taşıyor benim için. 
Uzak Doğu'da antikacılardan aldığım ahşap heykeller de ayrı 
bir ruh katıyor evime” diye de ekliyor. Evi gezerken ev sahi - 
binin kendi çalışması olan çeşitli kolaj tablolara da rastlıyoruz. 


Sanat eserlerini evinin pek çok yerinde sergileyen ev sahibi, 


yaşam alanında kişisel ve kendisi için anlamı olan objeleri kul - 


lanmayı özellikle sevdiğini de belirtiyor. Hayat felsefesi 'carpe diem! yani 'günü yakala” olan ev sahibi, “Bence görsellik, 
fonksiyonellik ve klasik ile modern sentezi, yaşam alanlarında 


her zaman en güzel sonuçları veriyor. Maksat ruhu olan, ki- 


Üstte, yatak Tepe Home'dan, avize Msır'dan 
olup tablo Lübnanlı bir ressama ait. Zeminde 
bir Hint kilimi yer alıyor. Antika Fransız 
meşe bahü ve opalin lamba aileden kalma 
olup yatak odasına şıklık katıyorlar. Altta, üst 
bahçeye çıkış yatak odasından oluyor. Tente 
Bauhaus'tan, oturna takımı Ikea'dan alınmış. 
Peyzaj ev sahibi tarafından gerçekleştirilmiş. 


şilikli ve yaşanmışlığı olan evler yaratmak” diyor. Bahçeler ilk 
taşınıldığında bakımsız durumda olduğundan büyük bir ilgi ve 
bakım gerektirmiş. Hem salonun olduğu katta küçük bir avlu 
bahçe hem de üst katta, ana yatak odasıyla bağlantısı olan 
bir bahçe var. Teşvikiye gibi kalabalık ve gürültülü bir semtin 
ortasında bir tatil beldesindeymiş gibi hissetmek, kaçamak 
bir köşe yaratmak, binalar arasında olsa bile temiz havaya 
çıkabilmek, çok avantajlı bir durum olmuş. “Burada arka - 
daşlarla bir araya gelip bir şeyler yiyip içmek, kitap okumak, 
kafa dinlemek çok keyifli. Alt bahçenin üstü açık; üst bahçeyi 
ise çadır gibi düşündüğüm için bir tenteyle kapattım. Bu iki 
alanda da keyif odaklı hareket ettim, doğrusu. Bu bahçeler - 


den dolayı kendimi şanslı hissediyorum. İnanın bahçeler evi 


ilk gördüğümde seçim yapmam konusunda bende çok etkili 
oldu. Artık şehir içinde olup bırakın bahçeyi, balkonu bile ol - 
mayan birçok ev var. Şu küçücük bahçemde yeşil ve kara erik 
ağaçlarım, limon servilerim, yaseminlerim ve sarımsaklarım 
var.” Gerek koleksiyonları ve sanat eserleri gerek mobilya ve 
aksesuarları gerekse de renk ve aydınlatma tercihleri, Murat 
Aydemir'in dekorasyona olan hassasiyetini ve ilgisini gözler 


önüne seriyor. © 


50 dönümlük arazi üzerine inşa edilen çiftlik evi 

Wood Farm, iç ve dış mekanlarında konforun ön planda 
olduğu, modern mimarisi ve mobilya seçimleriyle alışılmışın 
dışında bir çiftlik deneyimi sunuyor. 
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Teras ve bahçe bölümünde yer alan tasarımlar 
Kettal ve Fat Boy'dan seçilmiş. İç mekan mobilyaları 
ise Flexform'dan alınmış. Aydınlatmalar Flos ve 
Buschfeld tasarımları arasından seçilmiş. 
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slında doğanın bize verdiği en açık ve basit 

mesaj, minimumla yaşamanın mümkün olduğu ve gereksiz fazlalıkların yaşantımızda 

yalnızca yer kapladığı... Şehirden kaçma 

fikrinin birçoğumuzun hayallerini süsler hale 

gelmesinin ilk sebeplerinden biri de bu; kalabalığın ve karmaşanın içinde kaybolup gitmeden, nefes alabilece - 
gimiz alanlara sığınmak. Tabii bunu yaparken aynı karmaşayı yanımızda ya da kafamızda götürmemek ilk şart... 

Londra merkezli mimarlık ofısi Studio RHE'nin kurucu mimarı 
Richard Hywel Evans'ın kendi ve ailesi için projelendirdiği çiftlik evi, 
yeşile ve huzura doyma noktası olarak rahatlıkla haritada işaretle - 
nebilir... İngiltere'nin doğusunda konumlanan Suffolk'ta, yaklaşık 50 
dönümlük bir tarım arazisi içinde yer alan çiftlik evi, var olan küçük 
ahırın korunup etrafına oldukça modern ve minimal bir yaklaşımla 
yeni bölümlerin inşa edilmesiyle neredeyse 10 kişinin rahatlıkla yaşayabileceği şekilde, en doğru yerleşim planı uygulanarak tasarlan - 
mış. Evin mimarisinin ana hatlarındaki keskin geçişlerin yarattığı mo - 
dem etki, iç mekanda kullanılan sade renkler ve modern mobilyalarla 
desteklenmiş. Lüksün tüm detaylarda kendini incelikle gösterdiği 
Wood Farm, klasik çiftlik evi anlayışından uzak olsa da, oldukça sıcak 
bir atmosfere sahip. Yeşilin hakim olduğu olağanüstü manzarasıy - 
sa evin neden burada konumlandığının tek cevabı. Suffolk'un, farklı 
tarzlardaki çiftlik evlerinin birbirlerine uzak şekilde komşu olduğu sakin bir bölgesinde yer alan Wood Farm, projenin hem müşterisi hem 
mimarı olan Richard Hywel Evans'ın oldukça yoğun ve yorucu bir 2 
yıl geçirmesine sebep olmuş olsa da sonuç hepsine değdi dedirtmiş. 
Richard H. Evans, “Wood Farm'ı projelendirirken çıkış noktamız tasarım yönünden gerçekleşmesi mümkün olabilecek tüm ihtimalleri 


göz önünde bulundururken modern ve dikkat çekici mimari unsurlar 


içeren ve aynı zamanda doğayla uyumlu bir tasarım için daha fazla 
ne yapabiliriz sorusuna cevap aramaktı. Tabii bu cevap, gerekliliklere 
göre çok farklılaşarak ilerleyebiliyor. Girişteki eski ahırı koruyup yeniledikten sonra evi onun etrafında şekillendirdik. Eski bir yapıyla ol - 
dukça modem şekilde projelendirilen evin bölümleri arasında ilişkiyi 
Suffolk tuğla, terakota kiremit, ahşap meşe gibi yerel malzemelerle 
sağladık” sözleriyle anlatıyor projeyi. Kusursuz yerleşimiyle dikkat 
çeken Wood Farm, çiftlik evi denildiğinde aklımızda uyanan görün - 
tüden çok daha farklı ve modern bir yapı olsa da kullanılan malzemelerin yerel oluşu ve toprakla ilişkisi sayesinde, bulunduğu doğaya 
şaşırtıcı derecede uyum sağlamış. Güneye bakan yapının manzarası, 


çerçevesiz, dev cam duvarları sayesinde kesintisiz bir görüş sunarken 


Richard Hywel Evans 


aynı kusursuz ve sade düzenin peyzajda da uygulanmış olması, yapı 
ve doğa arasındaki ilişkiyi güçlendirmiş. 

Tarım bölgesinde yer alan çiftlik, sahille arasında 1 km kadar bir 
mesafe olmasına rağmen sel riski taşıyan bir alanda olduğu için zeminden kopmayacak bir yükseklik üzerine kurgulanmış. Değişken 
çatı hattı, iç mekanda oluşan farklı tavan yükseklikleri ve formlarıyla 


kafanızı kaldırdığınızda hareketli bir tavan akışı izlemenizi sağlıyor. 


Çiftliğin iç alanında kontrollü bir ısıtma-soğutma sistemi sağlamak 
adına izole kaplama yerden ısıtma sistemine yer verilirken avlu ve 
bahçe oturma alanları, rüzgara karşı sığınak görevi görecek ve yazın 
aşırı sıcaklardan korunacak şekilde tasarlanmış. 

Mimar Richard Hywel Evansl'ın, eşi ve üniversite çağındaki üç 
çocuğuyla birlikte keyifli ve konforlu vakit geçirmek üzere tasarladığı 
çiftliğin, eski siyah metal kapılarıyla birlikte korunan ahır bölümü, gerektiğinde ek bir yaşam alanı olarak eve dahil edilebilecek şekilde re- 


nove edilmiş. Sonsuzluğa uzanan bir yeşilliğin içine saklanmış izleni - 
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Yemyeşil bir araziye konumlanan bu modern çiftlik evinin, bulunduğu 
doğaya uyum sağlaması için yerel malzemelerin kullanımına özen gösterilmiş. 
Suffolk tuğla, terakota kiremit, mermer, meşe gibi dokular, çelik, metal, 
cam gibi modern materyallerle iç içe kullanılmış. 
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Kışın özellikle mutfakta çok vakit geçirdiklerinden 
bahseden mimar Richard Hywel Evans, oldukça modern 
ve minimalist bir yaklaşımla tasarladıkları mutfakları için 
Bulthaup markasını tercih ettiklerini söylüyor. 
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mi veren yapının iç dekorasyonunda da yine modem çizgilerini takip 
eden ve karmaşadan olabildiğince uzak duran seçimlerin hakimiyeti 
dikkat çekiyor. Dış mekan mobilyaları için Kettal, Fat Boy; aydınlat - 
malarda Flos, iç mekan mobilyalarında ise Flexform'u tercih eden 
mimar, iç mekan aydınlatma seçimlerinde Buschfeld tasarımlarına 
ağırlık vermiş. Girişte ve yatak odasında modem rustik denebilecek 
stiliyle sıcak bir atmosfer yaratmak adına meşe kaplama kullanılır - 
ken eğik çatı duvarlarında çinko ve camın birleşimi, keskin geomet - 
rik formların etkisini çok daha güçlü kılmış. Richard Hywel Evans, 
“Gelecekle ilişki kurabilen, hem çok konforlu hem de çok modern 
bir tasarımı hayata geçirmeyi başardık. Eski ahırı ve evin yeni bölümlerini birbiriyle ilişkilendirip ayrı birer alan gibi değil, birbirinin 
devamı olacak şekilde kurguladık. En güzeli de her mevsim farklı 
bölümlerinin tadını çıkartabileceğimiz, farklı deneyimler yaratan bir 
yaşam alanına sahip oluşumuz. Yazın tüm vaktimizi havuz kenarın - 


da ve terasta keyif yaparak geçiriyoruz. Kışınsa her şey mutfak ve 


şöminenin etrafında dönüyor” sözleriyle anlatıyor Wood Farm'daki 
yaşamlarını. Mimar Richard Hywel Evans havuzla birleşen ve yapay 
bir şelale olarak kullanılan mermer duvarın aynı zamanda gizli bir si - 
nema projeksiyon duvarı olduğundan da bahsediyor. Diş mekanda 
kullanılan tüm mermer, mozaik, granit gibi taş malzemelerse Solus 


Ceramics markasından alınmış. Evin tasarımını yerel malzemelerle 


desteklediğinden bahseden mimar, İngiltere'nin ünlü el yapımı ateş 
tuğlası Suffolk ve terakota kiremidin yanı sıra galvanize çelik, çakmaktaşı, yeşil meşe ve çelik cam çerçeveler, geniş porselen cephe 
kaplaması ve siyah çinko (metal) gibi birbirinden farklı malzemeleri 
uyum içinde kullanarak çiftliğin mimarisiyle iç mimariyi kalıcı şekilde 
ilişkilendirmiş. Son olarak evin hem kullanıcısı hem de mimarı olma 
zorluğunu başarıyla aşan Richard Hywel Evans'ın, çiftliğin kendisi 
için en keyifli bölümünün hem evi hem de manzarayı en iyi şekilde 
izleyebildiği teras olduğunu, buradaki sedire uzanıp eserini izlemenin 


işine ve evine olan hayranlığını beslediğini öğrenerek bitiriyoruz. © 


Mimar Richard Hywel Evans, çiftlik evini arazide bulunan eski 

metal kapılı ahırı koruyup, giriş kısmında kalacak ve yaşam alanının 
bir parçası haline gelecek şekilde yeniledikten sonra yeni eklenen modern 
ve minimalist yapıyı da bu ahırın etrafında şekillendirmiş. 
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Mork-Ulnes Mimarlık'ın, 
İskandinav pratikliğini Kuzey 
Kaliforniya'nın yeniliğe açık ruhu 
ile harmanlayan bir yaklaşımla 
ele aldığı projelerden olan 
Sonoma County, Kaliforniya'da 


tasarladıkları bir sanatçı atölyesi. 
, ; : İ 


ahırdan 
sanatçı 
atölyesine 


İKİLİLERİ BÜNYESİNDE BARINDIRAN PROJE, GELENEKSEL 
VE YENİLİKÇİ OLMASI İLE DE DİKKAT ÇEKİYOR. 


YAZI ŞANEL ŞAN SEVİNÇ FOTOĞRAF BRUCE DAMONTE&GRANT HARDER 


de a 

Projenin tamamındaki “doğal” — 
vurgusu ev sahiplerinin ektiği . sanli 
bambu, cennet kuşu çiçekleri, — — <a 
aloe vera'lar, yenilebilir tropik . a e Se 
bir bitki olan gölevez, incir ağacı am, III, e 
ve sarmaşık asmanın olduğu — i ——. y n .— 

i * 


bahçe ile bütünleşiyor. 


rtik kullanılmayan, eski binaları ele alıp yep - 
yeni modern yapılar haline dönüştürmek 
postmodern dönemden beri yükselen bir 


trend. Bu trendin yükselişinde modernizm 


döneminde yapılan sıkışık apartman kültü - 
rünün de rolü büyük. Özellikle yaratıcı disiplinlerde çalışan ya da yaratıcı bir ruha sahip olan kişiler, tek tip, 
standart ve başkalarının sizin adınıza karar verip planını çizdiği evlere sıkışıp kalmayı tercih etmiyor. Hal böyle olunca sanayi bölge - 
leri, kırsal alanlar ya da unutulan eski mahalleler tekrar akla geliyor. 


Geçmişin geniş, doğal malzemeyi kucaklayan, insana nefes aldıran 


her tür yapısı, yeni bir yaşam alanı olmak için ideal hedefe dönüşüyor. Özellikle bütçesel koşulları da düşündüğünüz zaman, çoğu kez 
çok daha karlı duruma geçme şansınız bile var. San Francisco ve 
Oslo'da ofisleri bulunan Mork-Ulnes Mimarlık'ın, İskandinav pratikliğini Kuzey Kaliforniya'nın yeniliğe açık ruhu ile karıştıran bir yaklaşımla ele aldığı projelerden olan Sonoma County, Kaliforniya'da 
tasarladıkları bir sanatçı atölyesi. Bahsettiğimiz konuya güzel bir 
örnek olan projede harabe halde bulunun bir ahırdan dönüştürü - 
len 1000 m?llik sanatçı atölyesi, 220 m?llik yeşillikli bir mutfak ve 


yemek salonunu içeriyor. 


Ev sahiplerinin vizyonu ve doğanın kabulü 

İskandinav sanatı ve antika eser satışı üzerine girişimcilik yapan 
Lars Richardson ve ressam Laila Carlsen ile Sonoma'ya taşındıkları 2005 yılından beri işbirliği yapan Casper Mork-Ulnes, çiftlikte 
çeşitli yeni yapılar tasarlamakla işe başlamış. Bu alışılmadık mülk; 
yaratıcı doğallık ve sahiplerinin deneysellik isteklerini de temsil 
ediyor. “Konforlu, ilginç ve ilgi çekici sürdürülebilir yaşam tarzı - 
na uygun bir iç mekan/dış mekan ortamı yaratmak istedik” diyen 
müşterilerin isteklerini yerine getirmek için mimar öncelikle yeni 
bina (ahır) ile işe koyulmuş. Bu yeni bina çiftin ihtiyaç duyduğu 
ek çalışma alanı, koleksiyon, hatıra eşyaları ve sanat eserleri için 
hava şartları kontrollü depo ve resim atölyesini içine alıyor. Bu bi - 
nanın tamamlanmasının ardından 2 yıl sonra ahırdan dönüştürülen 


bu yeni binaya, Amip' ismi verilen bir yemek cumbası eklenmesi 


tasarlanmış. 
Yaratıcı bir çift olan ikili için tasarlanan bu yapının üstünde, ters 


dönmüş kelebek kanatlarını andıran bir çatı da mevcut. Çatının al - 


tında bir ofis alanı ve atölye yer alırken yeni yapılan ekleme, ev sahiplerinin ektiği bambu, cennet kuşu çiçekleri, aloe vera'lar, yeni - 
lebilir tropik bir bitki olan gölevez, incir ağacı ve sarmaşık asmanın 
olduğu bahçe ile bütünleşiyor. Etrafından kolayca soyutlanabilen 
alan, istendiği zaman bölgenin ılıman havasının tadını çıkartabilmek 


için kolayca dışarı açılabilen kayar cam kapılara da sahip. 


Ahırın dönüşümü 

Projenin tasarım fikrinin itici gücü ve katalizörü; eskimiş, terk 
edilmiş, harabe haldeki ahırı tekrar hayata kavuşturmak olmuş. 
San Francisco'ya yaklaşık 1 saat mesafede bulunan ve kurtarılamaz 
addedilen bu ahır, ikinci hayatına mimarların ellerinde kavuşmuş 
diyebiliriz. “Bilindik ahır tipolojisi'ni kullanmak ilk başvurulan tasarım 
ögesi iken projedeki en zorlu nokta, bu tipoloji içinde ideal bir sanat 
atölyesi yaratmak olmuş. 

Geleneksel beşik çatıyı ters yüz ederek oluşturulan çatı, yüksekliği ikiye katlayarak sanat üretimi ve depolamasını çevrelerken 
doğal havalandırma, dolaylı şekilde içeri süzülen Kuzey Işıkları'nı ve 


manzarayı da içine almaya elverişli hale getirilmiş. 


Eskisi ile aynı metrekareye oturan 750 metrekarelik yeni ahır; 
ahşap iskelet ve çelik moment çerçevelerden meydana geliyor. 
Geniş ve kullanışlı açıklıklar, eserlerin bina içine ve dışına taşınır - 
ken traktörlerin manevra yapmasına izin verirken sanatçıya da en 
uygun ışık koşullarını sağlıyor. Norveçli ev sahiplerinin inşaat mal - 


zemesi olarak ahşaba büyük bir sevgileri var. Projede yer yer bu 


sevgiyi de ön plana çıkartmışlar. Eski yapının tarımsal karakterini 
tekrar canlandırmak için 100 yıllık ahır kaplaması dış mekan cephe 
kaplaması olarak kullanılırken bütçesel ve fonksiyonel kısıtlamalar 


sebebiyle iç mekan kaplaması olarak kontrplak malzeme tercih 


edilmiş. Eski ahırın iskelet ve iç kaplama malzemeleri marangozluk 


işlerinde değerlendirilirken yeni binanın çatısı, eski ahırın çatı ve 


kaplama malzemelerinden paslanmış çelik kullanılarak inşa edilmiş. 


Amip'te yemeğe davetlisiniz 

2015 yılının başlarında ev sahipleri Richardson ve Carlsen, 
Mork-Ülnes Mimarlık'tan, dışarıyla görünmez bir bağ kuracak 
ve gelen konukları eğlendirecek yeni bir alan yaratmaları için 
istekte bulunmuş. Bu istek sonrasında atölye, 220 metreka- 


relik bir mutfak ve yemek salonuna dönüştürülmüş ve bu yeni 
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ji Yapının 20 cm kalınlığında S 


Evde ve atölyede kullanılan 
mobilyalar çoğunlukla Restoration 
Tt Hardware gibi ikinci el pazarlardan 
alınmış ya da aile yadigarı. Amip 

li ji n Li Tri ili W İl kısmında görülen beyaz sehpa 
| ii yl N) yk li) YA Pottery Barn'dan alınırken, özel 
gi li vü ll yapım ahşap masa da Thirsty Bear 


Restaurant and Brewery'den alınmış. 


ALLDECOR 155 


İskandinav sanatı ve antika eser 
satışı üzerine girişimcilik yapan 
Lars Richardson ve ressam Laila 


Carlsen, koleksiyonlarını da evin 
farklı köşelerinde sergiliyor. 


Projenin tasarım fikrinin itici gücü ve katalizörü; eskimiş, terk edilmiş, harabe haldeki ahırı tekrar hayata kavuşturmak olmuş. 
San Francisco'ya yaklaşık 1 saat mesafede bulunan ve kurtarılamaz addedilen bu ahır, ikinci hayatına mimarların 
ellerinde kavuşmuş diyebiliriz. 


alana 'Amip' ismi verilmiş. İçinden doğduğu ahır yapısının titiz 
ve sert yapısına karşılık Amip'in formu daha esnek ve organik 
bir buluşma noktası havasında. 

Tüm kalbiyle doğayı ve dış dünyayı kucaklayan Amip, peyzajı da gerçek anlamda yakalıyor. İç mekanda yer bulan tropik bitki 


gölevezli ve bambulu yemyeşil iç bahçe, mutfakla yemek salonu 


arasında adeta bir seperatör görevi görüyor. Yaşanan bu doğal sü - 
reç için mimar Casper Mork-Ülnes, “Lars, tüm yıl kullanabileceği 
bir diş mekan mutfağı ve yemek salonu istiyordu. Buradaki fikir, 


peyzajın içeri ve dışarı sızmasına ve karışmasına izin vermekti. Lars 


burayı papaya, muz ve mango ağaçları gibi egzotik bitkilerle el değ - 
memiş bir ormana dönüştürmeyi hayal ediyordu. Lars ve Laila sürekli olarak yeni fikirler geliştirmek üzerinde duruyorlardı. Bu yeni 
bahçe ile kendi dünyalarına yeni bir dünya eklediler” diyor. 
Yapının 20 cm kalınlığında S şeklindeki beton duvarları, kayda 


değer bir termal kütle yaratarak odanın yazın serin, kışın ise ılık ol - 


masını sağlıyor. Eğimli çıplak ahşap çatı ve makas kirişli çatı kons - 
trüksiyonunda yer alan geniş tavan penceresi ışığı, ev sahipleri ve 


bitkiler için yapının tam ortasına getiriyor. 


Yeniden kullanım üzerinden sürdürülebilirlik 

Bu proje için mimarlar pek çok inşaat malzemesini yeniden 
kullanım/geri dönüşüm stratejileri ile projeye adapte etmeye, 
uygun olan yerlerde gereksiz camlama işlemlerinden kaçınma- 
ya gayret etmiş. İsi sebebiyle kırılan pencere çerçeveleri, formaldehitsiz yalıtım malzemeleri, sürdürülebilir FSC sertifikalı 
oluklu ahşap gibi malzeme kullanımı ile atık oluşumunun mini - 
mize edilmesine özen gösterilmiş. Optimal ısı için projede ze - 
min altı ısıtma sistemi uygulanmış. İnşaat firması aynı zamanda 
eskiden var olan ama zaman içinde tahrip olmuş süs çeşmesinin 
bazı parçalarını peyzaja dahil etmiş. 2005 yılında başlayan yeni 
dünya yaratımı için mimarlar mülk üzerinde çalışmaya devam 
ediyor. Bu yıl plana eklenecek ögeler arasında bir havuz ve 
Amip'in önünde yer alacak bir havuz evi bulunuyor. 

Bu proje, Mork-Ulnes Mimarlık açısından çift kültürlü olması bakımından da önem arz ediyor. Norveç'in hedef 
odaklı, dolaysız, faydacı, fonksiyonel havası ile Kaliforniya 
ruhunun yeniliğe ve keşfe açıklığı, projede gayet dengeli bir 
şekilde ele alınmış. © 
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KAÇIMIZ ÇOCUKKEN HAYALİNİ 
KURDUĞUMUZ EVDE YAŞAYACAK 
KADAR ŞANSLI OLABİLDİK? 


YAZI CANSU GÜNEY FOTOĞRAF ADAM LETCH & MICKEY HOYLE 


ski Amerikan gençlik filmlerini hatırlarsınız belki; şu bir grup çılgın çocuğun 

maceradan maceraya koştuğu televizyon filmlerini... Bütün çocukların lider 

çocuğun peşine takılıp doğruca 'üs' ya da 

“kale” olarak adlandırdıkları ağaç eve doğru 

oştuğu filmler. Yeni bir gizemi çözmek için toplanılır ve o ağaç 

evde planlar yapılır, kararlar alınır, hayaller paylaşılır, arkadaşlıklar 

pekişir. Grubun parçası olmayı isteyen çocuklardan biriyseniz ve 

ağaç eve girme şerefine eriştiyseniz size gizli bir şifre verilir çün - 

ü öyle elini kolunu sallayan herkesin o kutsal tapınağa girmeye 
hakkı yoktur. Tabii bunlar tamamen işin fılm yönü. 

İşte o ağaç evden vazgeçemeyenlerden biri de Güney Afri- 

a'nın başkenti Cape Town'da yaşayan ve şehir hayatının yoğun - 


uğundan kaçma ihtiyacı duyduğunda arka bahçelerindeki ağaç 
evde saklanmak isteyen bu eğlenceli aile. Tek fark ise bu sefer 


o ev, beklenen gibi bir arka bahçede değil de şehrin daha sakin 


esimlerindeki bir koruda yer alıyor. İnşasında, çevrede bulunan 
doğal ağaç gövdelerinin yerini özenle kesilmiş ahşap parçalar ve 
Corten metal plakalar alsa da fikrin temelinde hep o çocukluk 
hayali yatıyor. Bu rüya projeyi gerçekleştirmek üzere, lokal mimari fırma Malan Vorster ile anlaşan aile, çok eski bir rüyayı gü - 


nümüz dünyasına taşıyarak ağaç evini özleyen herkese nostaljik 


ruha dayanan ama aynı zamanda modem ve rahat bir alternatif 
olduğunu gösteriyor. House Paarman adıyla hayata geçirilen 
proje, bildiğimiz tatil evlerini unutturan tasarımı ve doğaya olan 
saygısıyla; bakarken bile size ilham veren, keyfıni doyasıya çıka - 
racağınız bir ev olarak karşınıza çıkıyor. 

Modern evin lokasyonu için Cape Town'un biraz dışında bulunan ve şarap üretim bölgesi olarak ün yapmış olan Constantia 
kentine karar veriliyor. Ev için doğru koru ormanını seçmek 
isteyen mimarlar yaptıkları keşif turlarında bölgeden olduk - 
ça etkileniyor. Bu turların sonunda mimarların içine işleyen 
ve onlara yapacakları tasarım hakkında ilham verense yine bu 
bölgede bulunan ağaçlar oluyor. Yapılacak olan ağaç evin, tıpkı 
etrafını sarmalayan ağaçlar gibi gökyüzüne doğru uzanması ve 


bütün manzaraya hakim olması planlanıyor. Bu fikri oluşturmak 


için dört silindirik yapı tasarlanarak modern ağaç eve temel 
görünümü kazandırılıyor. Görselliği maksimuma çıkarmak için 


ağaçların yüksekliğine erişmesi sağlanan ev, ormanla beraber 
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açık ve taptaze bir manzaraya kavuşmuş. Silindirlerin etrafına 
bölüm bölüm yerleştirilen ahşap dikmeler, eve dıştan daha di - 
key ve uzun bir görünüm kazandırdıkları gibi aynı zamanda evin 
iç organizasyon planı için transparan ve opak dengesini de kusursuzca sağlamış. Bu kabin tipi tasarım için mimarlar, Horace 
Gifford'un ahşap kabinlerinden ve Kengo Kuma'nın boşluk ve 
alan üzerine oluşturduğu kavramlardan yola çıkarak projeyi en 
doğru biçimde şekillendirmiş. 

Evin organizasyonel diyagramı yapısal olarak tam bir kare olarak planlanmış. Daha sonra bu karenin her bir yanı üçer modüle 
ayrılmış. Her üç modülden ikisi, karenin dört bir yanında yer alan 
yuvarlakların çapını belirlemiş. Kare form ana yönlendirmeyi üstenirken etrafında bulunan yuvarlak formlar ise organik ve natürel 
bir atmosfer yaratmak için kullanılmış. Her bir yuvarlağın merkezi, 
bir kolon için belirli bir yeri temsil ediyor. Bu yuvarlakların her bir 
halkası ise kendine ait döşeme kirişlerine destek olmuş. Bu halkalar 


yarım dairelik ekstra alanlar yaratarak kare formun kapsadığı ana 


Forma yani zemin kattaki salona fazladan alan sağlamış. Evin genel planlaması dikey olarak kurgulandığı için ev üç kata bölünerek sakinlerinin ihtiyaçlarına ulaşımı en rahat olacak şekilde çözümlenmiş. İlk kat oturma odası, ikinci kat yatak odası ve banyo, 
üçüncü kat ise teras olarak planlanmış. Evin etrafını çevreleyen 
yarım daireler ilk katta yemek alanı, merdiven ve veranda gibi 


alanlar olarak kullanılırken ikinci katta banyonun yer aldığı bölü - 


me dönüşmüş. En son kata geldiğinizde ise yarım daireler birer 
oturma ünitesi olarak terası çevreleyerek yapının bir parçası ha - 
line gelmiş. Saf geometrik formlar kullanıldığı için herhangi bir ek 
ya da bağlantı yapılmadan evde kolayca tasarımsal bir bütünlük 
sağlanmış. İnce birer ağaç gövdesi gibi yukarıya uzanan kolonlar 
evin içine daha hafif ve narin bir görünüm kazandırmış. Yukarıda 
tıpkı bir ağacın dalları gibi görünen döşeme kirişleriyle birleşen 
kolonlar aynı zamanda evin iskeletinin doğanın bir parçası halinde 
algılanmasını sağlamış. Yere hafifçe temas eden yapının ana girişi 
yerden yüksekte kaldığı için evin kapısına ulaşım ahşap ve metal 


birleşimi bir rampa sayesinde sağlanmış. 


Evin iç dekorasyonuna baktığımızda modem bir stil hemen 
göze çarpıyor. Oldukça sade ve az mobilyayla döşenen ev, kala - 
balığı ve karışıklığı şehir hayatına bırakıyor. Natürel paletin hakim 
olduğu evde genel olarak griler ve toprak tonları tercih edilmiş. 


Ahşabın hüküm sürdüğü mobilyalarda her detay doğayı ve sa- 
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Hep karşımıza çıkan tipik hafta 
sonu evlerinin arasından 
farklı konseptiyle sıyrılarak 
öne çıkan Ağaç Ev, 


şehirden kaçmak isteyenlere 


yepyeni bir alternatif sunuyor. 
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Grinin ve toprak tonlarının 
yansıttığı natürel hava, 

Roche Bobois sehpalar, 
Flexform koltuk 

ve kanepeleriyle birleşerek 
huzurlu bir atmosfer yaratmış. 


Kullanılan malzemeler evin, 

| içinde bulunduğu doğal ortama 
daha rahat adapte olmasını 
sağlamak adına doğal halleriyle 
bırakılmış. 
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Evin genel atmosferine hakim 
olan sadelik yatak odasında da bizi 
karşılıyor. Geniş camların yarattığı 

ferahlık hissi ve Hastens yatak güne 

güzel başlamak için birebir! 


deliği çağrıştıracak şekilde kullanılmış. Bu kadar huzurlu görünen 
bir eve yorucu bir haftadan sonra kendinizi atmamanız mümkün 
değil! Her şey doğayı, ağaçları ve sakinliği düşünerek yapılmış. 
Salondaki o rahat kanepeye uzanıp karşınızda alabildiğince uza - 
nan yemyeşil manzaraya karşı rüyalara dalmanın düşüncesi bile 
insanı heyecanlandırmaya yetiyor. 

Evin hem yeni nesil mimari ve yapım uygulamalarına hem de 


modern iç tasarımına rağmen mimarları için temel ilke 'doğa ile 


birliktelik” olmuş. Bu anlayışın sonucu olarak evde kullanılan her 
malzeme, ham haliyle bırakılmış. Böylece malzemenin de evin 
etrafını sarmalayan doğayla birlikte yaşlanarak yine onlar gibi za - 
manın izlerini üzerinde taşımasına izin verilmiş. Malzemenin de 
evin sakinleri nasıl geçiyorsa günlerini öyle geçirmeleri ve kendi 
anılarını toplamaları sağlanmış. Dokusunu daha da zenginleşti - 
recek olan bu kararla yapının, çevresini kaplayan yeşil bitki örtü - 
süyle iyice iç içe geçmesine olanak tanınmış. Böylece ev, çevresindeki ağaçlarla beraber büyüyerek doğayla bir bütün haline 
gelmiş. Fikir olarak tümüyle nostaljik ağaç evlerin ruhundan yola 
çıkan Malan Vorster, bu konsepte saygısını gösterirken estetik 
olmayı da başarmış. © 
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LÜBNAN'DA BLANKPAGE MİMARLIK VE KARIM NADER 
STUDİO IMZALI VİLLA KALI PROJESİ, ÇARPICI DENİZ 
MANZARASINI KAYALARIN ÜZERİNDEN İZLİYOR. 


ŞAN SEVİNÇ FOTOĞRAF MARWAN HARMOUCHE & NADIM ASFAR 
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übnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeyinde 
yer alan Mounsef ilçesinde, yüzünü Akdeniz'e dönmüş şekilde konumlanan Kali 


isimli villa, tarihi 7 bin yıl öncesine, Fe- 


nikelilere dayanan, devrinin önemli an - 
tikliman şehri Biblos'a da oldukça yakın, 
özel bir konuma sahip. Beyrut-Akdeniz-Biblos kesişimindeki 
konumu sebebiyle villanın tipik bir Akdenizli olacağı daha projenin başında kendini belli etmiş. Beyrut'un güzel iklimi, Biblos'un zamanının ötesindeki kültürel zenginliği ve Akdeniz'in 
doyumsuz manzarasından doğacak safkan bir Akdenizli için 
çalışan Blankpage Mimarlık mimarları Patrick Mezher&Walid 
Ghantous ve Karim Nader, disiplinlerarası bir yaklaşımla yaklaşık 4 yıl süren bir işbirliği yapmış. Böylesine özel bir konuma 
yakışacak özellikte bir proje yaratmak ise hem keyifli hem de 


zorlu tasarım süreçlerini beraberinde getirmiş. Ev sahipleri - 
nin açık fikirli oluşu ve yazlık evlerinde 'keyif'i ön planda tutan 
yaklaşımları, 4 yıl süren tasarım sürecinde projeye özgün ruhunu veren en önemli itici güç olmuş. 

“Lüks bir yazlık ev” şeklinde özetleyebileceğimiz özel proje - 


de tüm ekip, kapı kolundan peyzaja uzanan titiz bir çalışma yü - 


Villa denize doğru 
uzanan iki büyük hacim 
ve hacmi birleştiren 
köprülerden oluşuyor. 


rütmüş. Ev sahipleri her şeyin özel olmasını istemiş. Akdenizli 
onumdan alınan ilhamla “doğayı yansıtma! fikri de tüm seçim - 
erde kriter olarak alınmış. Villanın üzerinde yükseldiği kayaların 
formları, güneş ışığı, temiz hava ve sürekli devam eden medita - 
tif dalga sesleri projeye yansıyan ve ilham veren ögeler olmuş. 
Topoğrafya ve sahildeki kayaların formları ideal bir biçimde evin 


tasarımına yansıtılırken deniz ve tuzlu meltem rüzgarının diya - 


oğu mimari elemanların katmanlaşmasını sağlamış. 


Doğanın amorf ilhamı 

Projeye dışarıdan baktığınız zaman kayalık alanların üst 
üste dağınık, düzensiz, amorf yapılanması çarpıyor göze. Kaya 
formundan esinlenen bu üst üste binmiş katmanlı kompozis - 
yon, aynı zamanda orta avlu etrafında yer alan odalardan oluşan geleneksel avlulu ev yapısına da gönderme yapmak üzere 
tasarlanmış. Kuşbakışı olarak iki bin metrekareye yayılan pro - 
jede birbirine köprülerle bağlanan iki ana hacim ve V şeklinde bir orta avlu, projenin genel görüntüsünü oluşturuyor. 
Kali villasının orta avlusu tamamen denize açılırken iki kanat 
gibi uzanan hacimler de manzarayı geniş bir şekilde izlemeye 


olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış. Garajdan giriş katına 


ALLDECOR 169 


Masif sedir yemek masası 
Woodlab tarafından özel 
olarak tasarlanmış, Matilda 
sandalyeler Moooi marka. 
Halılar yine Jan Kath tasarımı. 


kadar uzanan dev merdiven ise hem yapının merkezini oluşturup hem de insanların ilgisini Akdeniz'e yönlendiriyor. Bu 
ortak alanların etrafında kayar cam kapı sistemiyle tamamen 
açılabilen ya da kapanabilen ikincil bir alan daha yaratılmış. 
İstendiğinde gizlenen istenildiğinde ise davetkar olabilen bu 
alanlarda salon, bar, spor salonu ve mutfak yer alıyor. Giriş 
alanından sadece bir adım atarak ulaşılan havuzlu teras alanı 
ise denize kadar uzanıyor. İki üst katta ise her biri deniz ve 
sahil manzaralı 11 yatak odası ve salonlar yer alıyor. Giriş kat - 
ta yer alan asma teras katı, iki kanat arasındaki sirkülasyonu 
yönlendiriyor. Bahçe terası ise kaya formlarına yapılan göndermeyi pekiştirmek üzere 


kompozisyonu tamamlıyor. 


Mimarların gözünden 

Dort yıl süren hummalı ve titiz çalışma 
temposunun ardından 2016 yazında teslim 
edilen projeye sadece lüks bir yazlık ev demek 
yerine, baştan sona bir sanat eseri demek 
daha doğru olur. 11 yatak odalı, iki bin metrekarelik bu yazlık ev; mimarisinden iç mimari - 
sine, mobilya tasarımından aksesuar seçimine, her detayı pek 
çok farklı tasarımcı ve müteahhidin elinin değdiği bir proje ol - 
ması itibariyle tam bir uzmanlık eseri görünümünde. Yatak oda - 
larının çevrelediği avlu alanı ve avluda yer alan ve bir süs havuzu 
şeklinde düzenlenen bölgenin geleneksel yazlık ev yerleşim sti - 
li, hacimlerin Akdeniz manzarasını kesintisiz olarak içine alacak 


şekilde iki yatay düzleme bölünmesiyle elde edilmiş. 


Evin mimari dili hem grafik hem de dramatik bir görsele 
sahip olan bölgenin katmanlı kaya yapısından ilham alırken, 
incelen ve genişleyen yatay düzlemlerle pekiştirilmiş. Her bir 
hacimde ortak alan; karşılama alanları, spor salonu ve açık ha - 
vuz terasları gibi ayrı fonksiyonları barındıracak şekilde planlanmış. Üst iki katta çok sayıda yatak odası, ailenin kullanı - 
mına açık ortak alanlar, asma teras katı ile hem bahçe hem 
deniz manzarasına ulaşım sağlanmış. Yatak kompozisyonunun 


en son katı ise teraslara, çatıya ve asma bahçe katlarına sirkü - 


lasyonu sağlıyor. Mimarlardan Karim Nader proje için, “Evin 


tasarım, inşaat ve yerleşim süreci hem mimarlar hem de ev 
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sahipleri için heyecan verici oldu. Tasarım ekibi olarak müşterimizin ışık dolu, gerektiğinde büyük partiler ve buluşmalar 
düzenleyebilecek kadar geniş bir yazlık eve sahip olma isteğini 
yerine getirdik. Bölgenin ve topoğrafyanın tüm avantajlarını 
kullanan bir iç ve dış mekan etkileşimi yaşadık. Müşteriler evin 
inşa sürecini izlemekten büyük keyif aldılar. Şimdi ise kalabalık 


arkadaş grupları ile şık ve enerji dolu evlerinin tadını çıkar - 


maya başladılar bile” diyor. Projenin mimari ekibinden Patrick 
Mezher tasarım sürecini şu sözlerle aktarıyor: “Villanın en can 


alıcı yaşamsal bileşeni teras havuzu ve avlu olarak planlandı. 


10 metre boyunca uzanan cam panel, karşılama alanının; 
havuz, Akdeniz'in parıldayan denizi ve ötesi ile bağlantı kur - 
masını sağlıyor. Ayrıca avlu alanı, zemin katta yer alan spor 
salonuna da ekstra ışık sağlıyor.” Yine Blankpage Mimarlık'tan 
Walid Ghantous ise, “Müşterilerimiz için çevrenin açıklığı ve 
ferahlığı çok önemliydi. Kendileri ile doğa arasında minimum 
engel istedikleri için manzaraya, güneşe ve rüzgarla etkileşime 
olanak sağlayan odaların olduğu açık planlı bir tasarım yaptık. 
O kadar ki odalardayken deniz tuzu tadındaki meltemi hisse - 
debilirsiniz” diyerek süreçte doğanın öneminin altını çiziyor. 
Kontrol edilmesi, nerede başlayıp nerede biteceği, neyin 
eksik neyin fazla olduğuna karar verilmesi hayli zor olan Kali 
villası projesinde görev alan tasarım ekiplerinin başarısı takdiri hak ediyor. Mimari bir projede gösterişe sadece fiziki bü - 
yüklükle değil, çevreyle neredeyse görünmez olacak şekilde, 
saygı duyularak kurulan ilişki ve bulunulan coğrafyayı tanıyan 
çözümlerle de erişildiğini Kali'de görebiliyoruz. Kali, lüks kav - 


ramını sadece bütçesel olarak değil aynı zamanda yerelliğe 


Blankpage Mimarlık'tan Walid Ghantous, 


“Müşterilerimiz için çevrenin açıklığı ve 


ferahlığı çok önemliydi. Kendileri ile doğa 


arasında minimum engel istedikleri için 


manzaraya, güneşe ve rüzgarla etkileşime 


olanak sağlayan odaların olduğu açık 


planlı bir tasarım yaptık. O kadar ki 


odalardayken deniz tuzu tadındaki meltemi 
hissedebilirsiniz” diyerek süreçte doğanın 


öneminin altını çiziyor. 


verilen önem ve tarihi referansların 


doğru okunmasıyla da 


ortaya koyuyor. Yerel avlulu ev geleneği oldukça modern bir 


tavırla kimliğini bulurken dünün izlerini bugüne taşıyan tasa - 


rım ekibi gerçek bir 'işbirliği” sergiliyo 
larından mühendislik detaylarına, mo 
şaat çözümlerine kalabalık bir ekip ve 
çalıştığı bu çok sesli ortamda, tek bir 


net ve ortak kararlarla oluşturulmuş 


r. Aydınlatma tasarım - 
bilya seçimlerinden in - 
danışmanların bir arada 
sese ulaşılmış. Projeye 


bir düzen hakim. Çalı- 


şanlar ve ev sahipleri olmak üzere herkesi mutlu eden proje, 


Akdeniz ruhu taşıyan İskandinav yalın 
de güneşi batırıyor. 


ığında, kayalar üzerin - 


© 
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: Moda ve dekorasyon dünyaları arasındaki 
e OZ sınırlar daha da geçirgen hale gelirken yeni 
sezon da birçok taze işbirliğine sahne oluyor. 
Bu işbirlikleri sayesinde markalar; 

ezber bozan, tüketiciyi şaşırtan, kimi ikonik 
birer parça olmaya aday koleksiyonlara 
imza atmaya devam ediyorlar. 
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Mİ oda dünyasıyla 
dekorasyon 
markalarının yaptıkları 
işbirliklerine artık yabancı 
değiliz. İki disiplin arasında çok 
eskilere dayanan bu bağ son 
yıllarda markaların sektörde 
Farklılık, çeşitlilik ve yeni bir 
bakış açısı yaratabilmek adına 
başvurduğu önemli bir yöntem 
haline geldi. Geçtiğimiz 
ilkbahar yaz sezonunda 

KEA, HAY, Habitat, Ittala 


gibi öne çıkan tasarım 


markalarının ünlü modacı ve 
giyim markalarıyla yaptıkları 
işbirliklerinin yanı sıra Roberto 
Cavalli, Armani gibi high 
fashion dünyasının önde gelen 
markalarının ürün gruplarına 
ekledikleri ev koleksiyonlarını 
masaya yatırmıştık. 201/'nin 
ilk yarısı da farklı markaların 
işbirliklerine sahne oldu. 
Dünya trendlerine yön veren 
ajansların başında gelen 
WGSN'den Lisa White, 
“Dekorasyon markaları 
genelde, yeterince modaya 
uygun olmadıkları için endişe 
ederler. Moda dünyasının 
büyüsünün kendilerine 
bulaşmasını isterler. Moda 
markalarıysa bir doygunluk 


noktasına ulaşıyor. Dışarıda 


alınabilecek çok fazla 

çanta var; bu yüzden yeni 
gelir kaynakları arıyorlar. 
Dekorasyon sektörü 
büyüyen bir sektör, insanlar 
evlerine gitgide daha fazla 
yatırım yapıyor” diyor. Bu 
işbirliklerinin yapılmasında 
sektörlerin çıkarları kadar 


tüketicilerin talepleri de etkili 


oluyor kuşkusuz. Ev partileri, 
uzun akşam yemekleri hatta 
yazın gelmesiyle balkon 

ve bahçelerde dostlarla 
geçirilen saatler şehirli 
hayatın kaosundan kaçmaya 
çalışan birçok kimse için son 
zamanlarda daha çok tercih 
edilir oldu. Hal böyle olunca 
insanlar evleriyle kişiliklerini ve 
tarzlarını yansıtma konusunda 
eskiye nazaran daha istekliler. 
Evimiz de en az giydiklerimiz 
kadar kimliğimizin bir parçası 
ve sosyal medyayla beraber 


bu her zamankinden daha çok 


hissediliyor. Bu evi giydirme 
ihtiyacıyla markalar sezon 
içinde limited edition seriler 
yaratarak ikonik desenleri, 
renkleri ve belli tasarımcıların 
imzası niteliğindeki tasarımları 
evlere sokmaya başlıyorlar. 
Habitat, geçtiğimiz sene 


Ingiliz moda tasarımcısı Henry 


İNSANLAR 
EVLERİYLE 
KİŞİLİKLERİNİ 
YANSITMA 
KONUSUNDA 
DAHA 
İSTEKLİLER. 


Holland'ın markası House of 


Holland ile gerçekleştirdiği 
işbirliğiyle kendi sınırlarını 
aşarak müşterileri için marka 
algısını çok başka bir boyuta 
taşımayı başarmıştı. 2016 
bahar sezonunda raflardaki 
yerini alan, neredeyse 
halüsinojen bir etkiye sahip bu 
bitki ve hayvan desenleriyle 
dolu koleksiyonun başarısı 
sayesinde iki marka, bu sezon 
da ortak bir koleksiyona 

imza attı. Bu işbirliği Habitat 
markasından haberdar 
olmayan insanların bile 
tasarım hakkında konuşmaya 
başlamalarını sağladı. House of 
Holland ise normal şartlarda 
asla üretim yapamayacağı 

bir alana sıçrayarak kendini 
aştı ve takipçilerine "bakın 

bu bizim koltuğumuz' deme 
şansını yakaladı. 2017 bahar 


koleksiyonu biraz yatak odası 


ağırlıklı. Kaleydoskop etkisi 
veren tropikaller, parlak 


renkler, mix&match modeller 


ve tactile dokuların bir araya 
geldiği koleksiyon, Habitat 
için yine tazeleyici olmuş gibi 
görünüyor. Koleksiyonun 
kendisi kadar dikkat çekici 
olan tanıtımıysa Hoxton, 


Holborn'da, tamamen 
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İki markanın 2017 
ilkbahar/yaz için 
ortaklaşa yarattığı 
Naked King koleksiyonu 
ilk olarak Paris'te 
sergilendi. 
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HOUSE OF 
HOLLAND 
X 

HABITAT 


İlk olarak geçtiğimiz 
sene güçlerini birleştiren 
iki marka, koleksiyonun 
başarısı sayesinde 


2017 için de iddialı bir 
koleksiyon yarattılar. 


Henry'nin elinden çıkmış 

bir otel odasında yapıldı. 
Duvar kağıdından mobilyaya, 
yatak örtüsünden yastıklara 
House of Holland'ın boho/ 
tropik tarzıyla döşenmiş 

olan oda, size kendinizi 
zamanın ötesinde bir 

gypset karavanında gibi 
hissettirmeyi başarıyor. 
Moda tasarımcılarıyla 
ortaklaşa kapsül koleksiyonlar 
çıkarmakta olan bir diğer 
büyük marka da IKEA. 

İlk olarak 2015 eylülünde 
herkesi şaşırtarak Milano 
Tasarım Haftası'nda bir 
moda şovu gerçekleştiren 
marka, moda tasarımcılarıyla 
ortaklaşa hazırladığı üç 
koleksiyon oluşturmuş, 2016 
nisanından eylülüne kadar 
belli aralıklarla mağazalarda 
tüketiciyle buluşturmuştu. 
Bu üç koleksiyonda da amaç 
mekan tasarımını tekrar 
canlandırmak ve seri üretimde 
yapılabileceklerin sınırlarını 
biraz olsun zorlamaktı. 


IKEA bu sene de moda 
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KIT NEALE 
X 
IKEA 


İngiliz moda tasarımcısı 
Kit Neale ile birlikte 
hazırlanan SPRIDD 
koleksiyonu 

“Modern gezgin” kavramı 
üzerinden şekillenmiş. 


ve ev dekorasyonunu bir 
araya getirdiği ezber bozan 
koleksiyonlarına bir yenisini 
daha ekledi ve İngiliz erkek 
giyim tasarımcısı Kit Neale ile 
kendi deyimleriyle günümüzün 
'modern gezginlerini' 
düşünerek SPRIDD adlı 

bir koleksiyon hazırladı. 
Koleksiyon gençlerin ve 
endini genç hissedenlerin, ev 
onforunu sokağa yani mobil 
hayatlarına taşıyabileceği yeni 
bir ürün grubundan oluşuyor. 
KEA'nın yaratıcı tasarım 
iderlerinden Henrik Most, 


oleksiyonu “Günlük yaşamda 
sürekli hareket halindeyiz; bu 
dinamik koleksiyon yaşamımızı 
daha kolay, daha eğlenceli bir 
hale getirmeyi sağlayacak. 

Kit Neale'in tasarımları ve 
baskıları da gençlik enerjisini 
yansıtıyor. Bu heyecan verici 
bir süreçti ve sonuçtan çok 
mutluyuz” diye anlatıyor. 
Serinin tasarımcısı, cesur 
desenleri ve baskılarıyla 


tanınan İngiliz tasarımcı Kit 
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LA COLLECTLON PRIVEE CHRISTLAN DİOR 
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CHRISTEN 
DIOR 

X 

DIOR MASON 


Christian Dior da 

Dior Maison ile birlikte 
markasını dekorasyon 
alanına genişleten high 
fashion'ın büyük isimleri 
arasına adını yazdırdı. 


Neale ise kendi açısından 
IKEA ile yaptığı bu işbirliğini 
şöyle anlatıyor: “Sanırım 
çoğumuz, kimliklerimizi 
şekillendirmek ve bir 

aidiyet duygusu hissetmek 
istediğimizde müziğe 
yöneliyoruz. Müzikten ilham 
alarak hazırladığımız SPRIDD 
koleksiyonu da hareket 
halindeyken günlük yaşamı 
daha kolay ve daha eğlenceli 
bir hale getirmenin yolu 
olacaktır.” 

Fransız dekorasyon markası La 
Redoute İnterieurs ve Petite 
Friture arasındaki işbirliği de, 
sonuçlarıyla heyecan yaratan 
bir başka ortaklık oldu. Petite 
Friture'un editörlüğünde 
ilerleyen koleksiyonda soft 
renk blokları, hafif metalik 
dokunuşlar ve geometrik 
modeller bir araya geldi. Bazı 
markaların isimlerini duymak 
bile gözlerinizi kapattığınızda 
bir imajın belirmesini 
sağlayabiliyor. İşte bu ikonik, 


çizgileri keskin isimlerin 
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> Blok renklerle N 
birleşen hafif i Pi 4 E.E. > 4 Me “>. 


metalik dokunuşlar. 
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LA REDOUTE 
X 

PETİTE 
FRITURE 


Fransız dekorasyon 
markası La Redoute 
İnterieurs'un Petite 
Friture editörlüğünde 
yarattığı koleksiyon 
malzeme ve renk 
kombinleriyle dikkat 
çekiyor. 


yaptığı güçlü işbirlikleri, her 
iki taraf için de uzun zaman 
unutulmayacak, yıllar içinde 
belki birer koleksiyon ürününe 
evrilecek işler çıkmasına 
vesile oluyor. Smeg'in 
Dolce&Gabbana ile hazırladığı 
ortak koleksiyon da bunlardan 
bir tanesi. Geçtiğimiz sene 
Frigoriferod'Arte ve Dolce 
Gabbana'nın styling'i ile 
Sicilyalı sanatçılar tarafından 
giydirilen buzdolaplarından 
oluşan özel koleksiyondan 
sonra bu sene de küçük 

ev aletleri için iki marka 

ortak bir çalışma yürüttü. 
İtalya'nın küçük adasının 
yoğun etnik desenlerinden 
ilham alan “Sicily is My 

Love” adlı koleksiyon; limon 
sıkacağından tost makinesine 
farklı pek çok ürünü kapsıyor. 
Moda markalarıyla iç mekan 
markaları arasındaki işbirlikleri 
tabii ki her zaman tek taraflı 


olmuyor. Commedes Garçons 


ALLDECOR 185 


TREND 


Minimal tasarımlarla 
farklı dokulardaki 
doğal malzemeler 
bir arada. 
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Hommes Plus, İtalyan markası 
Fornasetti'yle birlikte oldukça 
çarpıcı, grafik bir koleksiyon 
hazırladı ve ilkbahar/yaz 

2017 için oluşturdukları bu 
koleksiyonu ilk kez Paris'te 
görücüye çıkardılar. Smeg ve 
Dolce Gabbana birlikteliğinde 
olduğu gibi bu sefer de 
Fornasetti'nin ikonik tarzı, 
ünlü moda markası için ilham 
kaynağı oldu. Fornasetti'nin 
yoğun illüstratif tarzı ile 
Comme Des Garçons'un 
avangart stilini harmanlayan 


Naked King koleksiyonunda; 


plastik detaylarla birleşen 
kuyruklu ceketler, bunlarla 
takım olan şort ve pantolonlar 
ile Fornasetti baskılı tişörtler 


yer alıyor. Yakın zaman 


önce Türkiye'de de online 
olarak açılan CB? İngiliz 
moda tasarımcısı Matthew 
Williamson ile yeni, vahşi 


ve rengarenk bir koleksiyon 


hazırladı. “Baskı ve süsleme 
ustası, egzotik, canlı ve lüks' 
gibi cesur ve renkli kelimeler 
İngiliz tasarımcı Matthew 
Willlamson'ın modaya ilginç 
yaklaşımını doğru bir şekilde 
anlatıyor. Williamson da 
yaratıcı enerjisini sadece 
modayla sınırlı tutmayıp iç 
mekan tasarımı gibi farklı 
alanlara yönlendirenlerden. 
Daha önce bir otelin gizli 
bahçesini, bazı müşterilerinin 
ise evlerini tasarlayan 
Williamson, halihazırda 


Osborn and Little, The Rug 


DOLCE 
GABBANNA 
X 

SMEG 


Geçtiğimiz sezon 
buzdolaplarına giydirilen 
Dolce Gabbanna desenleri 
bu sezon Sicily My Love 
koleksiyonuyla Smeg'in 


küçük ev aletlerinde. 


Company gibi birkaç İngiliz 
ev dekorasyonu markasıyla da 
işbirliği yapmıştı. Geçtiğimiz 
senenin sonlarına doğru 

bir araya gelen iki isim, 
Matthew Willilamson'ın 
deyimiyle “kontrollü bohem' 
bir tarzda, zarif bir biçimde 
var olmayı başaran, girdikleri 
her odaya kişilik katacağı 
şüphesiz ürünlerden oluşan 
bir koleksiyon yaratmış. Bu 
ortaklık bir bakıma CB2 gibi 
minimal, sade ve çağdaş 
ürünleriyle dikkat çeken 

bir markanın kendini nasıl 
aşacağının çok güzel bir 
örneği. Özellikle konu renk ve 
desenlerle cesur kombinler 
yapmaya geldiğinde ev 
dekorasyonu markalarının moda 
dünyasından öğreneceği çok 
şey var kuşkusuz. Disiplinler 
arasındaki sınırların giderek 
eridiği günlerde kendini yeni 
ihtimallere, cesur fikirlere 
açabilen, tasarıma önyargısız 
yaklaşabilen markaların, 
sektörlerinde öne çıkmaya 


devam edeceği açık. © 
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Gucci'nin Sonbahar/Kış 2017 
koleksiyonu için hazırlanan 
videonun altında Glen Lunchford 
imzası var. Çekimlerde izi sürülen 
ilham panosundaki karelerse 


Afrika kökenli portreleriyle ünlü 
Malich Sidibe'ye ait. 


Teknolojinin hikaye anlatma kabiliyeti geliştikçe yazının beslediği hayal etme becerisi 


üst raflara kalkıyor. Moda dünyası, bu yeni iletişim aracından kendine nasıl bir pay 


çıkardı dersiniz? 


YAZI ÖYKÜ AKDAŞ STYLING HAZAL BALASAR 


ir resmin bin kelimeye 
— eşdeğer olduğu deyi- 


şiyle başlayalım. Modern hali, 
bir videonun milyonlarca kareye eşdeğer oluşu. İnternette 
paylaşılan basit bir video bile 
saniyede 30 fotoğraf gösterebiliyor. Bununla ilişkili olarak Forbes'un yakın zamanda 
yaptığı pazarlama stratejileri 
araştırmasına göre potansiyel 
tüketicilerin 490'ı bütün metotlar içinde en çok kısa filmleri 
tercih ediyor. Amazon, Disney 
ve Walmart gibi kurumlara pazarlama alanında danışmanlık 
veren Susan Weinschenk ise 
durumu kısaca insanların, insanlara tepki vermeye programlanmış olmalarının bir sonucu şeklinde özetliyor. 

Moda dünyasının şimdilerde 
her projeyi videolarla bezemesiyse temel alacağımız konu. 
Listelenen küresel tüketim unsurlarında, barınma ve ulaşım- 
dan önce, gıdadan hemen sonramoda geliyor. Temelde yatan 
bu ikinci sıradaki unsurla Forbes tarafından listelenen video etkinliğinin sebeplerini de 
açıkça saptamak mümkün. Son 
dönemde giriştiği İnstagram 
projeleriyle dijital çağın Z ve Y 
kuşaklarının gönüllerinde taht 
kuran Gucci'nin Alessandro 
Michele ile kabuk değiştirdiği 
haberi yeni değil fakat kreatif 


direktörün sonu gelmeyen ye - 


niyi yakalama çabası halatakdire 
şayan. Son olarak dans pistinde 
renkli portreler çizen Gucci, 
1960'ların ve 1970'lerin Afrika ritimlerini Malich Sidibe'nin 
fotoğraflarından ilham alarak 
kısa bir görsel dizinle sergiledi. Sonbahar/Kış 2017 sezonu 


için Londra'da bulunan meş- 


hur Mildway Club'ın kapılarını 
mühürleyen markanın, yönetmen Glen Lunchford ile yap- 


tığı işbirliğinin teması, özgürlük 


kavramı etrafında şekilleniyor. 
Durmayan hareketliliğin işaret ettiği noktaysa Forbes'ta 
yer alan hareketle gelen odak 
olgusuna ışık tutuyor. Hareke - 
tin her zaman dikkati üzerine 
topladığını söyleyen  araştırma, video süresince sergilenen 
aksiyonun izleyiciyi sürekli bir 
heyecan içinde tuttuğu görüşünde. Bunun yanı sıra vücut 
dilinin etkin olarak kullanılması 
da izleyiciyi, izlemeye devam 
etmeye iten etkenler arasında. 
Spor giyim markalarının video 
tutkusuysa 
fakat 2017 sezonuyla birlikte 


yıllardır. sürüyor 
çıta oldukça yükseldi. Özellikle LGBTO kutlamaları için 
Nike'nin, transseksüel dansçı 
Leiomy  Maldonado ile hazırladığı “Be True" isimli proje 
sosyal medyada büyük yankı 
buldu. Yine spor giyimin demir tahtlarından Adidas'ın 25 


milyonun 


üzerinde izlenen 


LİSTELENEN 
KÜRESEL 
TÜKETİM 
UNSURLARINDA, 
BARINMA VE 
ULAŞIMDAN 
ÖNCE, 

GIDADAN HEMEN 
SONRA MODA 
GELİYOR. 


Petra Collins, Snoop Dog ve 
Stormzy ile hazırladığı “Originals” 
videosu portre çeşitliliğiyle de 
ilişkili olarak büyük övgü topladı. Kenzo ile işbirliği yapan 
ödüllü yönetmen Khalil Joseph 
ise Music is my Mistress” isimli 
çalışmayla kısa bir filmde hikayesinin ucunu her mizaca dokundurdu; müzikten ise kendi 
klipleriyle konuşulan Kendrick 
Lamar imzasını taşıyordu. Videoda yer alan diğer isimler 
de göz önünde bulundurulun - 
ca istenilen izlenme sayısına 
ulaşıldı mı?” sorusu gündeme 
gelse de, içeriğin kalitesi ve 
paylaşılan 
Kenzo ve Khalil Joseph işbir- 


isimler ( sebebiyle 
liğine hak ettiği değeri veriyor 
ve listeye kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

i-D dergisi Vice imparatorlugunun kanatları altına girdiğin - 
den beri görsel dizi dünyasına 
bahşettiği örnekler sıralamalarda her zaman yerini ilkler- 
de yer alıyor. Son olarak i-D 
grubunun Marc Jacobs sponsorluğunda hazırladığı 'A-Z of 
Music” isimli projenin yönetmen koltuğunda Sam de Jong 
oturuyordu. Bir dergi tarafın - 
dan hazırlanan videonun diğer 
yayın organları tarafından beklenilenden fazla tepki alması, videonun içeriği ve kalitesi 
dışında sektör içinde başka bir 
muhabbet konusu açmıştı. Ha- 


Geçtiğimiz yıllarda 
moda çevreleri, 
Gucci'yi Afrika 
kökenli modellere 
çok yer vermeyişi 
sebebiyle siklikla 


eleştirmişti. 


Kristal işlemeli gözlük, 383 Pound, Dolce & Gabbanna. 

Gucci çanta, 3.230 Pound, Harvey Nichols. 

Çiçekli üst, 89.99TL, H&M. Çiçekli şifon etek , 590 Pound, Isabel Marant. 
SMEG meyve sıkacağı, İtaldeko. Calypso sarkıt aydınlatmalar, 

845 Eurot KDV, İtaldeko. Fabio Bonfa tasarımı elder lambader 
aydınlatma, 6.700 EurotKDV, Visionnaire. 

Kvilt kanepe, 4.650 EurotKDV, Nordist. 

Crosley marka Bluetooth pikap, 89 Dolar, Urban Outfitters. 

Denim bot, 7/90 Dolar, Dries Van Noten 
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Boncuklu kolye, 79.90 TL, Yargıcı. Elbise, 5.025 TL, Vakko. 
Far, 1/99 TL, H&M Beauty. Tom Dixon Lustre aydınlatma, 
Diseno. Dandy koltuk, fiyatı henüz belli değil; Calabash 
kırmızı P3 aydınlatma, 605 EurotKDV, Nordist. 

Sebastian Herkener tasarımı Pulpo aydınlatma, 

1790 Eurot KDV, Essensial Home İvete palmiye aydınlatma 
3.130 EurotKDV, İtaldeko. İşlemeli çizme, 1095 TL, Vakko. 
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GİLEMApink 


www.cinemapink.com 
0212 282 05 05 


biletini kal 


TAN CANLI YAYIN 


OPOLITAN 
OPERALARI 


KMERKEZ CINEMAPINK'TE! 


The Met 
ropolitan 


Operap 


2017-2018 SEZONU 


MACBETH 
Giuseppe Verdi 


NORMA 


Vincenzo Bellini 


DIEZAUBERFLÖTE 
Wolfgang Amadeus Mozart 


LES PRCHEURS 
DE PERLES 


Georges Bizet 


THE EXTERMINATING 
ANGEL 
Thomas Adös 


MADAMA 
BUTTERFLY 


Giacomo Puccini 


THE MARRIAGE 
OF FIGARO 
Wolfgang Amadeus Mozart 


NABUCCO 
Giuseppe Verdi 


TOSCA 


Giacomo Puccini 


L'ELISIR DAMORE 


Gaetano Donizetti 


LA BOHEME 


Giacomo Puccini 


SEMIRAMIDE 


Gioachino Rossini 


COSI FAN TUTTE 
Wolfgang Amadeus Mozart 


LUISA MILLER 
Giuseppe Verdi 


GENDRILLON 


Jules Massenet 


CARMEN 
Georges Bizet 


23 Eylül 2017 
Saat: 19:15 Süre: 2.27" 
(Banttan) 


07 Ekim 2017 


Saat: 19:55 Süre: 3.04” 


14 Ekim 2017 


Saat: 19:55 Süre: 3.09” 


04 Kasım 2017 
Saat: 19:15 Süre: 2.29” 
(Banttan) 


18 Kasım 2017 


Saat: 20:55 Süre: 2.27" 


02 Aralık 2017 
Saat: 19:30 Süre: 2.44” 
(Banttan) 


16 Aralık 2017 
Saat: 19:30 Süre: 2.44” 
(Banttan) 


13 Ocak 2018 
Saat: 19:30 Süre: 2.44” 
(Banttan) 


27 Ocak 2018 


Saat: 20:55 Süre: 2.53” 


10 Şubat 2018 


Saat: 20:00 Süre: 2.39” 


24 Şubat 2018 


Saat: 20:30 Süre: 2.55" 


10 Mart 2018 


Saat: 20:55 Süre: 4.00" 


31 Mart 2018 


Saat: 19:55 Süre: 3.31” 


14 Nisan 2018 


Saat: 19:30 Süre: 3.38” 


28 Nisan 2018 


Saat: 19:55 Süre: 2.47" 


12 Mayıs 2018 
Saat: 19:30 Süre: 3.00” 
(Banttan) 
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ALTERNATİF BİR 
KEYİF NOKTASI 


BOĞAZ'A BAKAN EŞSİZ MANZARASIYLA TARTIŞMASIZ 
ÇARPICI BİR ETKİYE SAHİP SETÜSTÜ'NDE YER ALAN 
CAFE SETUP'IN TASARIM VE DEKORASYON SÜRECİNE 
DAİR DETAYLARI, MİMARI BARIŞ BAŞAT'TAN DİNLİYORUZ. 


YAZI GÖZDE ULUSOY FOTOĞRAF GÖKHAN GEZİK 


aklaşık 4 yıldır Kabataş, Setüstü'nde 
misafirlerini ağırlayan Cafe Setup, İstanbul'da Boğaz manzarasının keyfini çı - 


karmak için adres gösterilebilecek en iyi 


noktalardan birine kurulmuş, günün her 
saatinde keyifle vakit geçirebileceğiniz 
oldukça dinamik bir mekan. Gece-gündüz servise devam eden 
Setup'ın projelendirmesinde de bu düzen göz önünde bulun - 
durulup tüm gün rahatlıkla vakit geçirilebilecek bir ortam yaratmak hedeflenmiş. Mekanın projelendirmesini yaparak yak - 
laşık 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlayan mimar Barış Başat'ın, 
Setup'ın sahibi Ümit Yılmaz'la yakın arkadaş olması, projenin 
oldukça hızlı ve hayallerindeki sonuca bire bir uyacak şekilde 
ortaya çıkabilmesini sağlamış. 

İç mekanda endüstriyel etkinin hakim olduğu ancak ahşap 
ve deri gibi malzemelerin kullanımıyla oldukça sıcak bir atmosfere sahip olan Setup, keyif ve konforu bir arada sunuyor. 
Mekanı özgün ve anlamlı kılan en dikkat çekici ayrıntılardan biri 
de Can Dağarslanı'nın duvarları süsleyen fotoğrafları... Setup 
farklı sanatçıların işlerini de sergilediği için alternatif bir izleme 


alanı olarak hizmet veriyor bile denebilir. 


Öncelikle Barış Başat kimdir; kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

2000 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldum. 2006 yılında İTÜ'de yüksek lisansımı tamam - 
ladım. B-Design bünyesinde birçok yurt içi ve yurt dışı projede 
tasarım ortağı ve proje yürütücüsü olarak çalıştım. 2013-2017 


yılları arasında yönetici ortak olarak çalışmalarıma devam ettim. 


Cafe Setup'ın projesi nasıl oluşturuldu; çıkış noktanız 
neydi? Tasarım ve dekorasyon aşamasında siz mi yoksa 
aynı zamanda yakın arkadaşınız olan Ümit Yılmaz mı yönlendirmelerde bulundu? 

2012'nin eylül ayında arkadaşım Ümit Yılmaz, Kabataş'ta bir kafe 
açmak için Setüstü'nde bulunan bu mekanı kiraladı. Oldukça kısa 
bir sürede, 5 ay içerisinde proje dahil uygulamasını tamamladık. 
Cafe Setup, İstanbul, Kabataş'taki Setüstü'nde, Boğaz'a bakan 
40 yıllık betonarme bir binanın zemin katında yer alıyor. Bölge 
özellikle son yıllarda, gün içerisinde ağırlıklı olarak ofis şeklinde 
kullanılıyor. Taksim-Kabataş bağlantı noktasında yer alması nedeniyle de oldukça hareketli ve dinamik bir yapıya sahip. Projenin 


çıkış noktası özellikle bu çevrede yaşayan insanlar için bir semt 
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Cafe SetUp'ın sahibi Ümit Yılmaz: “İlk açıldığımızda Can Dağarslanı'nın fotoğraflarını sergiliyorduk ki bu fotoğraflar bizim 
koleksiyonumuzun bir parçası. Şimdi yaklaşık ikişer ay arayla farklı sanatçılara da yer verdiğimiz, konsept sergiler yapıyoruz. Bunları 
sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürütüyoruz. En son “Board Meeting' isimli sergimizin gelirini Çabagenç'e bağışladık.” 


mekanı yaratmaktı. Aslında Kabataş'ın yakın çevresinde çalışan 
hem gündüz hem de akşam-gece sakinleri ve o bölgede ikamet 
edenler için istedikleri gibi; samimi, dinamik, konforlu ve iyi ye - 
mek yiyip içebilecekleri bir mekan yaratmak istedik. Cafe Setup 


tüm bu istekleri karşılayan bir mekan oldu. 


Mekanın mimarisinde değişikliklere gidildi mi? Metrekareyi en verimli şekilde değerlendirmek için ne gibi 
çözümler uygulandı? 

Ümit kendi ofisinin de kafenin içinde yer almasını talep etmişti. 
Bu nedenle ofis bölümü de yarı geçirgen kütüphane-duvar sayesinde görsel olarak ana mekan ile ilişkilendirildi. Toplamda 130 
metrekare olan zemin katta kafe ve ofis alanı yer alıyor. Bodrum 
katta mutfak, tuvaletler ve depolama alanı bulunuyor. Ana cephe, dış mekanda oturmaya da imkan verecek şekilde 1,5 metre 
geri alındı ve dikey bitkilendirme ile bir dış bahçe oluşturuldu. Tamamıyla katlanabilen doğramalar sayesinde tüm iç-dış ilişkisinde 
bir bütünlük sağlandı. Özellikle yaz aylarında tamamen katlana- 


rak yok olan cephe ile teras ve iç mekan bütünleşiyor. Kullanışsız denebilecek orta bölümde bar ve servis kısmına yer verildi ve 
alan, üç ayrı yönden servis yapılabilecek şekilde kullanışlı hale 
getirildi. 10x10 cm'lik seramiklerle kaplanan bar, bütünüyle masif 


bir servis ve sergileme alanı olarak tasarlandı. 


Mekanın tarzını nasıl tanımlarsınız? Konseptini Ümit Yılmaz'la birlikte mi belirlediniz? 

Mekanın tarzı aslında modern endüstriyel olarak tanımlanabilir. 
Konsepti Ümit ile beraber, verimli toplantılar sonucunda şekil - 
lendirdik. Onun nasıl bir şey istediği oldukça netti aslında. Beraber aklındakileri ortaya çıkarttık ve netleştirdik. Oldukça efektif 
bir beyin fırtınası ve eskiz süreci sonucunda ortaya çıkanlar iki - 
mizi de çok memnun etti. Müşterinin her fikre açık olması ve 


dünya trendlerini takip etmesi bir mekanın başarıya ulaşmasında 


çok büyük bir etken. 


Estetik beğeninin farklılıklar gösterdiği durumlarda, projeyi şekillendirirken nasıl bir yol izliyorsunuz? Yönlendirmelerinizde estetik ve fonksiyon eşit bir ağırlığa mı sahip? 


“ 
Ve 


ii 


İL! 


Hem gündüz hem de akşam-gece sakinleri 
için; samimi, dinamik, konforlu ve iyi yemek 


yiyip içebilecekleri bir mekan, Cafe Setup. 


Ben ikisinin de eşit ağırlığa sahip olmasını önemsiyorum. Zaman 
zaman biri öne çıksa da aslında eşit önceliğe sahipler; eşit ölçüde 
önemli ve vazgeçilmez. Proje süreci boş bir kağıt ve bir kalemle 
başlıyor; o yerle ilgili tüm fikirlerin süzülüp kağıda geçirilme süre - 


ciyle de ilerleyip gelişiyor. 


Mekana ruhunu veren detaylara geçelim biraz... Fotoğraflar kime ait? Mobilya ve aksesuarlar mekana özel 
olarak mı tasarlandı? 

İlk açıldığında Can Dağarslanı'nın fotoğraflarını kullandık. Can 
Dağarslanı artık dünyaca ünlü bir fotoğrafçı. Mekanın ilk günün- 
de burada olması bizim için mutluluk verici oldu. Şu anda farklı 
sanatçılara ev sahipliği yapıyor, Setup. Ümit Yılmaz bu konuya 
daha çok hakim tabii ama Setup için kalbimizdeki sanatçı, Can. 


Seramik masalar ve bar bölümü, özel imalat ve yerinde yapıldı. 
Sandalye, aydınlatma ve aksesuarlar hariç tüm hareketli ve sabit 
mobilyalar mekan için özel olarak tasarlandı. 

Tüm aksesuar, aydınlatma ve sandalye seçimleri Ümit'in becerisi 
ve zevki. Mekanın dört senede edindiği yaşanmışlık ve derinlik de 


bunun en güzel göstergesi... © 
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İYİ BİR KOMŞU? 


İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ücretsiz olarak düzenlenen bienal bu yıl ayrıca, 
hem kentlilerle hem de yerel ve uluslararası sanat camıası ile kurduğu, yıllar içinde derinleşen 
ilişki üzerinden, yaratıcı üretimine dahil olduğu kültür yaşamındaki otuzuncu yılını dolduruyor. 


YAZI BAHAR TÜRKAY 


ige Örer, İstanbul Bienali Direktörü, bu yılki 
bienalin hikayesini aktarırken 
*bienalin toplumsal travmaların, 
kutuplaşmanın, gelecekle ilgili 
endişelerin yoğunlaştığı bir dönemde, türlü zorluklara rağmen 
gerçekleştirildiğinin” altını çiziyor. “Sanat farklılıklarımızla bizi 
buluşturuyor, bir araya getiriyor, 
kimi zaman bulunduğumuz andan uzaklaşmamızı sağlıyor ve 
farklı perspektiflerden dünyaya 
bakmamızı mümkün kılıyor” diyen Örer için bu bienalin hikayesi, '*tüm dünyada toplumsal kı - 
rılmaların yaşandığı bu dönemde 
sanat üretiminin ve aynı değer - 
leri benimseyen kişilerin birlikte 
paylaşabileceği bir alan yaratma' 


düşüncesi üzerine kurulu. 


Ev, mahalle ve aidiyet üzerinden “iyi bir komşu? olma hali 

15. İstanbul Bienali bu yıl, 1995 
yılından bu yana birlikte çalışan 
ve geçmiş yıllarda bienalde katı - 
lımcı olarak yer almış olan sanatçı. ikilisi Elmgreen&Dragset'in 
küratörlüğünde, “iyi bir komşu 
başlığıyla gerçekleşiyor. Günümüzün kamusal alan kavramı 


üzerine yeni bir diyalog başlatmak amacıyla 2013'te, Münih 
kentinin tümüne yayılmak üzere, 'A Space Called Public (Kamusal Denilen Bir Alan) adını 
taşıyan geniş kapsamlı, geçici bir 
kamusal sanat projesi yürütmüş 


olan ikilinin bienal için belirlediği 


bu başlık da, insan- toplum, özel 
alan-kamusal alan gibi kavram - 
ları yeniden akla getiriyor. 

Küratörler Michael Elmgreen 
ve İngar Dragset “iyi bir komşu'nun, ev kavramını farklı açılardan ele alacağını belirtirken 
konuyu, “Gündelik deneyimler 
yoluyla davranış rutinlerinin ve 
değerlerin oluştuğu bir alan ola - 
rak tanımlanan ev, aynı zamanda 
aidiyet -kök salmışlık- duygusunu ortaya çıkaran bir yer. Bu 
sergi, özel alanlarla ilişkilenen 
farklı yaşam tarzlarını ve içinde 
yaşayanlar olarak bizlerin evdeki 
alanlarını en iyi şekilde kullanma 
ve kişiselleştirme biçimlerimizi 


araştıracak. Böylece, evin nasıl 


da farklı kimliklere dair ipuç- 


ları barındırabileceğini ve tarih 
boyunca kendini ifade etmenin 
bir aracı olarak nasıl işlev gördüğünü inceleyecek” 


şeklinde 


açıklıyorlar. Bienal Direktörü 


Bige Örer ise komşuyu, 'yakın- 


İSTANBUL 
BİENALİ'NİN 
ON BEŞİNCİSİ 
BU YIL 

16 EYLÜL- 

12 KASIM 
TARİHLERİ 
ARASINDA 


GERÇEKLEŞİYOR. 


A 


da bulunan ve müşterek yaşam 


alanını paylaştığı", iyi bir komşu - 
yu da 'farklılıklarımızla yan yana 
yaşayabildiğimiz kişi” olarak tanımlıyor. Metropollerin ve kent 
yaşamının dönüşümünün komşunun tanımını da doğal olarak 
değiştirdiği görüşünü paylaşan 
Örer, aynı mahalleyi paylaştı - 
gımız ve bir ilişki geliştirdiğimiz 
komşu manav, komşu bakkalın 
yerini de anonimleşen ilişkilerin 


aldığını belirtiyor. 


Bu yıl bienalin küratörlüğünü 
üstlenen sanatçı ikilisi 
Elmgreen&Dragset, geçmiş 
yıllarda İstanbul Bienali'nde 
sanatçı olarak yer almışlardı. 


tartışmaların odağında yer alan 
“öteki meselesini de akıllara 


getirecek olan sanatçılar, küra- 
“Michael Elmgreen, 


ai ; 
törlerin ifadesiyle, 'ev, mahalrer, İngar Dragset 


le, aidiyet ve müşterek yaşam 
hakkındaki fikirleri çeşitli perspektiflerden tartışmaya açıyor 
ve bu da sergiye davet edilen 


sanatçıların kişisel veya analitik 


a good neighhour 


ifadeleriyle biçimlenerek umutlarla hayallerin, hüzünle öfkenin, 
geçmişle bugünün birbirine karıştığı alanlar yaratıyor. İşlerden 
bazıları ev yaşamımızdaki hal 
ve koşulların nasıl değiştiğini ve 


& mahallelerimizin geçirdiği dö- 


G.. başlığı ve 


i 
kavramsal çerçevesi 2016 


yılının aralık ayında Bienal (o kapsamında (o Galata 


bir basın toplantısıyla Özel Rum İlköğretim Okulu'naçıklanmıştı. 


nüşümü incelerken bazıları da 


günümüzün jeopolitik sorunla - 
rının nasıl üstesinden geldiğimizi 


mikro ölçekte ele alıyor. 


Bienale Türkiye'den katılan sanatçılardan biri olan ve sergide 
izleyen -izlenen ilişkisini tersine 
çevirmeye çalışarak izleme-izenme kavramlarını sorgulatmayı amaçlayan Burçak Bingöl, 'iyi 
bir komşu” temasını, dertlerin, 
söylemlerin ve çözüm önerileri - 
nin ölçeklerinin iyice büyüdüğü 
bir noktada, dikkati tam da yanı 
başında durana, belki de hiç dik- 


at etmediğin kişilere yönelt- 


mesiyle, heyecan verici” olarak 


#4 


tanımlıyor. Bingöl, tema ile ilgili 
görüşlerini, “Komşuluk kavramı, 
yan yana yaşadığın insanlarla 
ilgili olduğu kadar, ülkelerin ve 
disiplinlerin komşuluğu gibi, sınırları ve farklılığıyla yakın olmak 
durumunda olan pek çok olguya 
işaret edebilir. Bu da başlı başına 
bir güç ve iktidar ilişkisi olmasıyla 
sanatsal açıdan oldukça verimli 
bir alan” sözleriyle özetliyor. Bu 
anlamda, günümüz dünyasında 


pek çok farklı alanda süregelen 


da 'Continuouslessness” isimli 
birbirine bağlı üç panel yerleştirmesiyle hem görsel hem linguistik bir kaos ittifakına işaret 
eden sanatçı Kasia Fudakowski 
ise bu bienalde, geçmiş işlerine 
göre çok daha geniş kapsamlı ve 
iddialı bir proje gerçekleştirdi - 
gini, bu anlamda büyük oranda 
çeşitlilik gösteren bir izleyiciyle 
buluşmayı umduğunu belirtirken mevcut kültürel iklimde bu 
konuyu tartışmanın öneminin 
altını çiziyor. 

Bienal Direktörü Bige Örer 
için de bu konuyu İstanbul'da 
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Bienal kapsamında 
uluslararası kültür 
kurumlarıyla yapılan işbirliği 
sonucu, iyi bir komşuya 

dair sorular, dünyanın 
birçok farklı kentlerindeki 
billboard'lar aracılığıyla 
tartışmaya açıldı. 


tartışmanın özellikli bir yanı 
var. Örer, hem mikro ölçekte 
kişilerin hem de makro ölçekte 
şehirlerin, ülkelerin ve insanlarla dünyadaki diğer canlıların 
komşuluğunun günümüzde 
çok önemli tartışmaları açtıgını dile getirirken 2017'de İstanbul'da komşuluk üzerine bir 
sergi düzenlemenin, tüm dünyadaki farklı yaşam biçimlerine 
gönderme yapmanın yanı sıra 
izleyicisini bu şehirde komşuluk ilişkileriyle ilgili düşünmeye 
çağırdığını belirtiyor. Aynı top- 


ii. 4 


lumda yaşayan bireylerin birbi - 
Daha Sula mir bienale 

ev sahipliği.yapan mekanlar © medi 

ne ihtiyacı olduğunun da altını arasında'bulunan Küçük “ e ge i'İ 


çizmek istediklerini dile getiren Mustafa Paşa ama i'm 


rinden farklı komşuluk ilişkileri- 


da sergi. mekanlar ı 


Örer ayrıca, komşuluk  ilişki- ei 
lerinin yıllar içinde değiştiği, 
görünmez sınırların olduğu bir 
şehirde, kutuplaşmaların önüne 
geçmek üzere ortak kamusal 
alanları çeşitlendirmenin çok 


önemli olduğunu ifade ediyor. 


15. İstanbul Bienali 8 hafta 
boyunca 6 mekanda 

İç mekanlardaki yaşam şekille - 
rinin yakın tarihte geçirdiği dönüşümü inceleyen 15. İstanbul 
Bienali'nde, 32 ülkeden 55 sanatçının ev, mahalle ve aidiyet 


kavramlarını tartışmaya açan 


e A 
Çihangir'de yera ARK— 
Kültür, bu a 
Bienal me canları grasında 


*yer ZA 
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Bienalde 32 ülkeden 
toplam 55 sanatçının 
ev, mahalle ve aidiyet 
kavramlarını tartışmaya 
açan işleri sergileniyor. 


işleri sergileniyor. 16 Eylül -12 
Kasım tarihleri arasında Koç 
Holding'in desteğiyle ücretsiz 
olarak görülebilecek sergiler; 
İstanbul Modern, Galata Özel 
Rum İlköğretim Okulu, Pera 
Müzesi ve Küçük Mustafa 
Paşa Hamamı gibi daha önce 


de Istanbul bienallerine ev sa- 


hipliği yapmış olan mekanların 
yanı sıra Cihangir'deki ARK 
Kültür ile Asmalımescit'te yer 
alan Yoğunluk Sanatçı Atölyesi 
gibi konut özelliği taşıyan mekanlara da yayılıyor. 

Sergilerin yanı sıra sanatçı Zeyno Pekünlü'nün koordinatörlüğünü üstlendiği 
15. İstanbul Bienali Kamusal 
Programı kapsamında açılış ve 
kapanış haftalarında uluslara - 
rası konuşmacıların katılımıyla 
düzenlenecek sempozyumla - 
ra ek olarak, bir kurum olarak 
ailenin ötesine geçen aidiyet 


arayışlarını obienale taşıyan 


“Seçilmiş Aileler” ve kent ekolojisine odaklanan tartışmalar - 
dan oluşan “Müşterek Kader 
başlıklı iki ayrı hat üzerine oturan konuşmalar, gösterimler, 
atölye çalışmaları ve katılımcı - 
ların birlikte yemek pişireceği, 
okuyacağı, müzik yapacağı et - 


kinlikler de yer alıyor. © 
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Myvatn Viti 

Krater Gölü. , 
İzlanda'nın göz 
alabildiğine düzlükleri 
yerküreyi'hissetmek 


ve nasıl oluştuğunu 


anlar ak için kusursuz 
Bindik tiyaratıyor. 


ELFLER,TROLLER,THOR, GAYZERLER 


VOLKANLAR, ÇAĞLAYANLAR, 
BEYAZ GECELER, LUPIN'LER VE 


KALP ŞEKLİNDE TRAFİK IŞIKLARININ ÜLKESİ. 


YAZI & FOTOĞRAF EBRU LATİFOĞLU 


ünya haritasını açıp İz- 
D| landa'nın yerine baktıgınızda okyanusların ortasında 
almış, Kuzey Kutup Dairesi'nin 
hemen güneyindeki 332 bin 
nüfuslu bu ülkeyi soğuk, ücra, 


boş ve yalnız bir yer olarak ha- 


yal edebilirsiniz. Ama kulak 


abarttığınızda İzlanda'yla ilgili 
duyduğunuz birçok şeyi şaşırtıcı ve ilginç, ülke coğrafyasını ve 
kültürünü sürprizlerle dolu bulacaksınız. 

Avrupa'nın en kuzeyindeki başkent olan Reykjavik, İzlanda 
nüfusunun üçte birinin yaşadığı 
modern bir şehir. İskandinav şehirlerinin sakin, düzenli, temiz, 
oturmuş havasına sahip. Hava 
şartlarına dayanıklı, rengarenk 
oluklu teneke ile kaplanmış az 
katlı binalar şehrin sakin ve ağırbaşlı havasını bir nebze de olsa 
yumuşatıyor, kente canlılık veriyor. Bazılarının penceresinde 
dantel perdeler asılı, bazılarının 
çatısını ot sarmış olan bu evlerin 


ortalama yaşı 120. Kimse de bu 
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durumdan şikayetçi değil ve de - 
giştirmeyi düşünmüyor. 

Şehir sakin olsa da yalnızca birkaç saat süren geceler sayesin - 
de yaz aylarında sokaklardaki 
hareket hiç bitmiyor. Hayat gün 
ortası saatlerdeki gibi devam 
ediyor. Gece yarısına yakın saatlerde bile sokaklarda dolaşan, 
spor yapan, fotoğraf çeken kişi - 
er görmek mümkün. Sokaklar - 
dakilerin bir kısmı 2016'da sayıarı 1.8 milyona ulaşan turistler. 
Reykjavik'in 3-4 ikonik yapısın - 
dan biri olan, mimarisine volka- 


nik hareketler sonucu oluşmuş 


bazalt akıntıların esin kaynağı 
olduğu Hallgrimskirkja Kilisesi civarında, bu kiliseden sahile 
doğru inen sokaklarda ve sahil 
boyunda, “Güneş Yolcusu” heyelinin etrafında; birahaneler, 
afeler, antikacılar ve hediyelik 
mağazalarında gece geç saatlere 
adar hep hareket var. 

İzlanda, turist sayısındaki bu 
hızlı artışı iyi yönetiyor. Reykja- 


vikte nüfusun neredeyse beşte 


biri turizm ile bağlantılı işlerde 
çalışıyor. Yeni oteller yapılıyor, 
artan trafık göz önüne alınarak 
şehirler arası yollar genişletiliyor, 
balina izlemek için çıkılan teknelerin çeşitleri ve sayısı artıyor 
olsa da ülke şimdilik naifliğinden 
bir şey kaybetmemiş. Bir yanda 
yolda gördüğü aklı karışmış turiste yardım etmek için koşanlar 


diğer yanda 'düzeni bozan' her 
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talepte sizi sertçe uyaran servis 


elemanları var. 


Yazarlar ülkesi 

Ülkenin. ikinci büyük şehri 
Akureyri'nin nüfusu 18.700. İzlanda'da nüfusun X99'u okuryazar; her on kişiden biri hayatı 
boyunca en az bir kitap yazıp 
yayınlıyor, nüfusun yarısının yıl - 
da sekiz kitap okuduğu biliniyor. 
Bu istatistikleri doğrularcasına 
Akureyri'de de şehrin tek ana 
(cadde 
merkezindeki kitapçı, İstanbul'da 


sokağının diyemem) 
bildiğim en büyük ve şık kitapçıları gölgede bırakacak boyuttaydı. İzlandaca ve İngilizce kitapların 
neredeyse eşit sayıda olduğu kitapçıda; 1955'te Nobel Edebiyat 
Ödülü'ne layık görülen İzlandalı 
yazar Halldör Laxnes'in kitapları, 
açıklamalı İzlanda saga'ları (des - 
tanları), İzlanda'nın her köşesine 
ait büyüklü küçüklü, fotoğraflı 
seyahat kitapları, Türk yazarların eserleri de dahil tüm dünya 
literatürü mevcut. Bunların yanı 
sıra İzlandalıların 80'ini ElP'le- 


re inandığı göz önüne alınarak 


Elfler ve Trolllerle ilgili birçok 
roman, büyü sembollerine ayrıl - 
mış çizgi romanlar, sihirbazlık ve 


büyücülük kitapları... 


Jeoloji 101 
İzlanda'da şehirlerin dışında bir 
süre vakit geçirince dünyanın 


nasıl oluştuğunu hayal etmek 


SICAK HAVA 
AKIMLARI 
SAYESİNDE 
İZLANDA 
DİĞER KUZEY 
ÜLKELERİNE 
KIYASLA ÇOK 
DAHA ILIMAN 
BİR İKLİME 
SAHİP. 


için ideal bir yerde olduğunuzu 
anlıyorsunuz. İzlanda yalnızca 25 
milyon yıl önce Kuzey Atlantik 
deniz tabanından yükselmeye 
başladığı için coğrafi hareketlilik hala yoğun olarak devam 
ediyor. Avrupa ve Amerika yer 
tabakaları adanın ortasından ve 
kuzeydoğu - güneybatı yönünde 
geçiyor. Her yıl adanın batı ve 
doğu toprakları birkaç santim 
birbirinden uzaklaşıyor. Bu yarığın en bariz olarak görüldüğü 
yer Thingvellir Ulusal Parkı. 4 
km genişliğinde ve 40 m derinliğindeki yarık 16 km boyunca 
görülecek şekilde kuzeydoğuda - 
ki Skalbreidur Volkanı'na kadar 
uzanıyor. 

Thingvellir aynı zamanda ülkenin 
en önemli tarihi bölgesi. 930 
yılında, dünyanın ilk parlamentosu burada kurulmuş. Ülkenin 
dört köşesinden uzun ve zorlu 
bir yürüyüş sonrası gelen 36 yerel kabile reisi; lav birikintilerinin 
arasında akan nehirlerin, derin 
vadilerin, şelalelerin arasındaki 
geniş düzlükte toplanarak yasa- 


ma görevini ilk defa yerine ge- 


tirmiş. 1000 yılında Hıristiyan - 


lığı İzlanda'nın resmi dini olarak 


Yİ 
w 


bul eden parlamento 8 yüzyıl 
boyunca yaz aylarında bu parkta 
toplanmaya devam etmiş. Tektonik hareketlilik dışında buz ve ateş 
de adayı yakıp yıkmaya devam 


ediyor. Ülkenin 11'i buzullar ve 


30'u donmuş lavla kaplı. Sül- 


Blue Lagoon 


Deli Cafe 
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Dettifoss Çağlayanı. Doğaya 
zarar vermemek o kadar 
öncelikli ki bir yanda araçların 
off road kullanılmaması için 
uyarı yazıları, diğer yanda en 
tehlikeli turistik yerlerde'dahi 
asgari müdahale ve yapılaşma: 
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Reykjavik'teki 
Hallgrims Kilisesi 


Hallgrims Kilisesi'nin 
saat kulesi Reykjavik'i 
kuş bakışı seyretmek 

için ideal bir nokta. 


für kokusunun genzinizi yaktığı 
buhar çıkartan kara ağızlı çamur 
çukurları, 35 m'ye buhar püskürten gayzerler, yeşil -turkuaz 
renkleriyle krater gölleri, orta- 
ama 5 yılda bir patlayan 200'e 


yakın volkan ve sayısız çağlayan 


İzlanda'yı keşif turlarında heye - 


canın hiç azalmamasını sağlıyor. 


Doğal fılm platosu 

Ülke o kadar el değmemiş ve o 
kadar engebeli bir araziye sahip 
ki Ay'a gidecek Amerikalı astronotlar İzlanda'yı antrenman 
sahası olarak seçmişler. Yine bu 
sıradışı coğrafya sayesinde ada; 
“Star Wars, Star Trek”, “Game of 
Thrones, 'Prometeus,, (tabii ki) 
“Thor”, 'İnterstellar” ve “Oblivion 
gibi fantastik ve bilim kurgu türündeki filmlerin platosu olarak 
kullanılmış. Durum böyle olunca 
Avrupa'nın en kuwetli çağlayanı 
olan Dettifoss gezilerinde, rehberlerin klasik açıklamalarında 


“Prometeus filminin açılış sah- 


nesi tam bu noktada başlar” gibi 
bilgiler yer alıyor. 

İzlanda'da orman yok. Ormanlar 
geçmiş zamanlarda ısınma vb. 
sebeplerle kesilerek yok edilmiş. 
Bu el değmemiş topraklar, lav 
kayalarını kaplayan zeytin yeşili 
renkli, dantel gibi tırtıklı parçalardan oluşan bir liken (bir tür 
bitki) ile kaplı; birde yaz aylarında 
çiçek açan lupin'lerle. Neredey- 
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NT TT7 
Başkentte bir 
tasarım stüdyosu 


bar | 
Reykjayik'te 
antikacı dükkani 


hüsid 


Reyk Asmundur 


Sveinsson Müzesi 


Sanat, minimalist 
tasarım ve estetik her 


yerde karşınıza çıkıyor. 


se bütün yol kenarlarında, sert ve 
zorlu topraklarda hayat bulan bu 
lavanta benzeri mor çiçekler yer 
alıyor. Zaman zaman da koyunlar 
ve İrlanda atları... İrlanda atları- 
nın, at ırkı arasında özel bir yeri 
var. Diğer atlarda dört olan dogal yürüyüş İzlanda atlarında beş 
çeşit. Bu ufak tefek, dayanıklı ve 
zeki atların başka cinslerle çiftleştirilmesi yasak. Ülke dışına çıkan atların tekrar geri dönmesine 


ise izin verilmiyor. 


Küresel Barış Endeksi 

İzlanda en doğa dostu ülkeler- 
den biri. Musluklardan, içilebilecek en temiz su akıyor. Ülkenin 
tamamında volkanik aktivite olduğu için su ve jeotermal enerji 
toplam enerji ihtiyacının 80'ini 
karşılıyor. Eğitim seviyesi yüksek olduğu için bizleri kıskandıracak başka istatistikler de var: 
2006'da kişi başına 233 kg atık 
çıkaran Reykjavik'liler 2016'da 
bunu 144 kg'a indirmişler. İzlan - 
da Küresel Barış Endeksi'nde ve 
Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde ilk 
sırada yer alıyor ürkiye Barış 
Endeksi'nde 146, Eşitlik Endeksinde 130 sırada.). Suç oranı o 
kadar düşük ki aileler bebek arabasındaki çocuklarını açık havada 
uyumaları için restoran önlerinde 
korkusuzca bırakıyorlar. Hapishanelerdeki mahkumların çogunluğunu ülkeye gelip suç işleyen yabancılar oluşturuyor. © 
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“İran'a yola 

çıkarken 

önce ön yargılarınızı 
bir kenara bırakın 

ve mümkün olduğunca 
fazla yer görebilmek 
için hızlı hareket edin” 
diyor genç 

fotoğraf sanatçısı 

Alı Bilge Akkaya. 
İhtişamlı yapılarının 


ALİ BİLGE AKKAYA DERLEYEN GÖZDE ULUSOY 


yanı sıra : 

misafırperverliklerinin — $ ER iğ i ER : 
etkisinden çıkmanın © afili sü 102 tozla a 1 e : 2 
da çok kolay olmadığı | * m A Aİ - z 

bir ülke burası... Ni 


pa 
| ' AMİ 
Imamzade! ) 

Türbesi, Yazd. 


is) on dönemde popülerleşen bir gezi rotası haline gelse de bence İran, halen 
kapalı bir kutu. Fotoğraf çalışmalarını dünyayı gezerek gerçekleştiren biri olarak bu kapalı 
kutu son zamanlarda benim de 
ilgimi çekmeye başlamıştı. Çaışmalarımda din teması üzerinde oldukça fazla durduğum 
için özellikle gidip keşfetmek 


istiyordum. Gezmeyi planladığım yerlere gitmeden önce 
orada hissedeceğim duyguları 


tahmin edebilsem de İran için 


durum çok farklı oldu. Konu- 


mu, tarihi ve yönetim biçimi 
bakımından bir benzerini deneyimlemediğim ve üzerine 
fikir yürütmekte zorlandığım 
bir yerdi. 

Şeriatla yönetilen Şii bir komünite olduğu için, Türkiye'deki 
Sünni İslam anlayışından bariz 
farklılıkları bulunmakta; mesela ülkede ezan okunmuyor. 
Erkek olarak sokakta şort giymeniz yasak; kadınların da bileklerine kadar kapanmaları ve 
saçlarını örtmeleri gerekiyor. 
Genel olarak aşırı abartılı, dar, 
renkli, aykırı kıyafetler giyme - 
mekte fayda var. Seyahatim 
sırasında sohbet ettiğim bir 
taksici, iki sene önce lürk bir 
turistin Tahran'da şortla gezdiği için karakola götürülüp üç 
saat bekletildiğini anlattı. Tabii 


genel olarak turistlere karşı 


esnekler. Kıyafet prosedürü ilk 
başta bana da çok garip gelse 
de birkaç gün sonra alıştım. 
İran'da gezilecek çok yer var 
ancak ülkenin yüzölçümü Türkiye'nin iki katı olduğu için rotamı, zamanı efektif kullanarak 
en ilgi çekici yerleri görecek 
şekilde belirledim. 22 Nisan 
akşamı saat 23.00'te Tahran'a 


uçtum, oradan da Şiraz'a. An- 


tik Persepolis şehrine bir saat 
uzaklıktaki Şiraz, kent dokusu 
neredeyse hiç bozulmamış bir 
şehir. Üzümü ve şarabı çok 
meşhur. Ben de tadına bakmak 
istiyordum ama şeriat kurallarından dolayı hiçbir yerde satışı 
yoktu. Yine de insanlar evlerin - 
de üretime devam ediyormuş. 
İki gün Şiraz'da kaldıktan sonra 
burada tanıştığım taksi şoförü Cafer ile anlaşarak Yezd'e 
doğru yola çıktım. Zerdüşt 
dininin merkezi olarak bilinen 
Yezd şehri, kerpiçten yapılmış 
evlerden oluşuyor. Şehir çöle 
yakın olduğundan gündüzleri 
o kadar sıcaktı ki gezerken hep 
gölgede yürümem gerekti. Zaten dükkanlar da öğlene doğru kapanıp dörde doğru tekrar 
açılıyordu. Benim için Yezd ile 
ilgili en güzel deneyim, akşam 
saatlerinde kerpiçten yapılma 
evler arasında yürümek oldu. 
Sokaklar film seti gibiydi. Bir 
de burada daha önce hiç tadı- 


na bakmadığım deve etini de- 


- 
meyni'nin Anıt 


> 
— > ğelahran - 


ü M.— 


nemiş oldum. 

Yezd'den sonra otobüsle İsfahan'a geçtim. İsfahan bana 
İzmir'i hatırlattı. Çok yeşildi 
ve gezdiğim diğer yerlere göre 
daha moderndi. Nakş-ı Cihan Meydanı bu şehirdeki en 
inanılmaz yapıydı. Dünyanın 
en büyük ikinci meydanı olarak geçen bu yerin etrafını bir 
kapalı çarşı çevreliyor. Kapalı 
çarşıdan çok etkilendiğim için 
buradan kendime hatıra olarak 
bir yüzük aldım. Aldığımdan 
beri de çıkarmadım. İsfahan'da 
da iki gün kaldıktan sonra günübirlik Kaşan'ı gezip oradan 
tekrar Tahran'a geçtim. Tüm 
seyahat boyunca en az keyif 
aldığım yer burasıydı. Sebebi 
ise Tahran'ın çirkin bir yer degil, tam bir büyükşehir kaosuna 
sahip olması. Gezdiğim diğer 
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“Şeriatla yönetilen Şii bir komünite olduğu için, Türkiye'deki Sünni İslam anlayışından bariz farklılıkları 
bulunmakta; mesela ülkede ezan okunmuyor. Erkek olarak sokakta şort giymeniz yasak, kadınların da 
bileklerine kadar kapanmaları ve saçlarını örtmeleri gerekiyor.” 
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di, 


Yezd'de bir cami 


ve il 


GEZİ 


küçük ve yavaş şehirlerden 
sonra lahran gerçekten aşırı 
yorucuydu. Buradaki Ulusal 
Mücevher Müzesi (Otoriteler 
tarafından dünyanın en büyük 
takı koleksiyonu olarak kabul 
ediliyor.) gerçekten  görülmeye değerdi. Bir de Tahran 
Çağdaş Sanat Müzesi'nden 
çok etkilendiğimi söyleyebili - 
rim. İran'ın ortasında Jackson 
Pollock, Andy Warhol, Rencir, 
Degas ve Marcel Duchamp 
gibi sanatçıların işlerini görmek 
gerçekten zihin açıcıydı. İslam 
devriminden sonra depolara 
kaldırılan bu eserler 2012 yılında tekrardan sergilenmeye 
başlanmış. Son olarak Tahran'ı 
gezip buradan da İstanbul'a 
döndüm. Gezi boyunca Şiraz-Yezd arası haricindeki her 
yeri otobüsle gezdim. Biletinizi 
5 TL gibi bir fark vererek alırsanız VİP otobüslerle seyahat 


edebiliyorsunuz; çok rahatlar. 


Koltuklar tamamen yatabiliyor 
ve 211 şeklinde dizildiği için 
aşırı genişler. Bundan dolayı 
yolların tamamında uyudum. 
Genelde hızlı bir şekilde gezmeyi sevdiğimden, yolculuk 
esnasında dinlenebilmek benim için hep önemli olmuştur. 
İran yemek kültürüne gelin - 
ce; yemeklerin beni çok şaşırttığını söyleyemem. Bunun 


sebebi hem Türk mutfağını 
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“Bence dünyanın neresinde 


olursanız olun ibadetini 
gerçekleştiren birinin 
burnunun dibine kadar 


kamerayı sokarsanız haklı 


olarak bir tepki alırsınız. 
Ama saygı duyarak ve 
insanları ürkütmeden 
hatta gülümseyerek 
fotoğrafladığınızda bir 


problem yaşanacağını 


düşünmüyorum. İran'da da 


durum bu şekilde oldu.” 


Ali Bilge Akkaya ve 
Elif Ipek Akkaya, Yezd. 


andırması hem de evde pişen 
yöresel yemeklere sokaklarda 
rastlayamamanız. Ama özellikle belirtmem gereken bir 
şey var; yediğim etler çok güzeldi. Bununla beraber her şey 
neredeyse tamamen organik. 
Sokakta satılan kavun suyu, 
karpuz suyu gibi içeceklerin ve 
şerbetlerin lezzeti inanılmaz. 


havij bastani' adındaki don- 


AŞk şa, 
OT 


durma ve havuç suyunun bir 
bardakta servis edildiği tatlıyı, 
tüm seyahatim boyunca kendimi durduramayıp sabah akşam yedim. 

Gezi blog'larında ülkede fotoğraf çekerken yaşanabilecek 
problemlerle ilgili pek çok farklı 
yorum okudum. Açıkçası ben 
bu tarz problemlerle karşılaş - 


madım. Bence dünyanın ne- 


Fahadan bölgesinde 


sokak araları, Yezd. 


ım Bahçesi, Şiraz. 


Eski bir pasaj, 


Şiraz. 


Kaşhan'da bir cami. 


Kaş ane Eram 


Nü siye 


yi 


Dünyanın farklı şehirlerine 
yaptığı seyahatlerde kültürel 
ve coğrafi farklılıkları 
kurgusallıktan uzak bir 
şekilde fotoğraflayan Ali 
Bilge Akkaya'nın, bu yıl 
gerçekleşen Contemporary 
İstanbul fuarında sergilediği 
çalışması da İran'dan... 


resinde olursanız olun kamerayı, ibadetini gerçekleştiren 
birinin burnunun dibine kadar 
sokarsanız haklı olarak bir tepki alırsınız. Ama saygı duyarak 
ve insanları ürkütmeden hatta 
gülümseyerek fotoğrafladığı - 
nızda bir problem yaşanacağı - 
nı düşünmüyorum. İran'da da 
durum bu şekilde oldu. Zaten 
Türkleri çok seviyorlar ve nere - 
deyse tüm Türk dizilerini takip 
ettiklerinden Türkçe kelimelere de hakimler. Çok kolay bir 
şekilde iletişim kurduğum için 
rahatça fotoğraf çekebildim. 
Bu arada İran'da birçok kişi çok 
iyi derecede İngilizce konuşu - 
yordu. Hem çok misafirperver, 
hem de samimiydiler. Sadece metro durağını sorduğum 
halde bana metro biletimi alan 
birine; hatta taksiciye benim 
yerime gideceğim adresi söyerken ödemesini yapan birine bile rastladım. İran bence 
herkesin önyargılarını bir yana 
bırakıp görmesi gereken harika 


bir ülke. © 
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Parla Design'ın 

baştasarımcısı olan Betül, 
sahip olduğu güncel ve özgür bakış 
açısını tasarladığı ürünlere yansıtıyor. 
Tasarımları birçok ünlü kafe, restoran ve 
otel tarafından tercih edilen bu ayki genç 
yeteneğimizin işlerini www.betülinci.com 
adresinden takip edebilirsiniz. 
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Inspired by Puglia, we blend design, functions, materials and colours to create harmonious living. NATUZZI HARMONY 
Pasguale Natuzzi ITALİA MAKER 
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